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	Please take special notice of the fact that God’s Words addressed to us are non-denominational.
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	The publication of the proclamations was made possible due to the active support of the many friends of God’s New Revelation.


	May this Word of God become a blessing to many people. (Also see B.D. No. 4015)


	Distribution of the proclamations is very much desired. Only complete and unaltered proclamations must be passed on. (Also see B.D. No 8899)
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	Autobiography of Bertha Dudde


	At the request of many friends Bertha Dudde wrote the following biography in 1953:


	


	I have been writing messages received through the inner Word since June 15, 1937. In answer to the many requests of my friends I will give you a picture of my earthly life, a short explanation of what I received spiritually, and my own feelings about all this.


	I was born April 1, 1891, the second oldest daughter of an artist of Liegnitz in Silesia, today's Poland. I had a normally peaceful childhood, with six sisters in our parent’s home. I learned the cares of life at an early age. The desire to make money to help my parents made me learn the trade of a seamstress. As the financial needs of my parents continued, so did the burden, and in this way I made myself useful.


	My parents belonged to different denominations. Father was a Protestant - Mother a Catholic. We children were brought up in the Catholic faith but never experienced pressure or force to follow the practices of the church so that each child in later years was able to pursue their own chosen course.


	I myself was religious but could not accept the doctrine of the Catholic system although I respected the church. I could not represent something on the outside that my inner conscience had not accepted. So I did not continue to attend church, heard little preaching and had no knowledge of the Bible. I did not read any religious books or scientific literature and did not join any other group or religious sect.


	Anyone knowing the Catholic teaching knows what a conscious struggle one finds himself in when he wants to release himself from it. I was not spared from this either. But the question as to what is the Truth and where it is to be found, remained.


	Often when I prayed the Lord's Prayer I would beseech the Lord to allow me to find His kingdom. This prayer was answered in June 15, 1937, as I prayed quietly and waited for the inner voice. In this attitude I persisted often, for a wonderful peace came over me and thoughts which came to my heart, not my head, gave me comfort and strength.


	Still I did not know that these thoughts were given to me until, in a strange dream I experienced something which later proved to be the Truth and caused me to write down these thoughts.


	So on a certain day as I listened inwardly a stream of words came to me, which I wrote down. This was the first message I wrote which started like this: "In the beginning was the Word, 'a Te-Deum' to the Creator of Heaven and Earth."


	Then came doubt, …. did you write this by yourself? In short, I have wrestled, prayed and gone through many struggles, but again and again the words came to me like a stream, a wisdom, which made me tremble. Then God Himself took away my doubts. He answered me and I acknowledged Him as our Father, in His Word. My faith grew, doubt diminished, and I received and wrote daily.


	The contents of the writings were beyond my understanding. Phrases, which I had never heard of or read about, strange and scientific expressions and references continually came to me. Then came unheard of expressions of the Heavenly Father's Love giving refuge and providing enlightenment to all the questions of life.


	The Words came to me in the following manner: After sincere prayer and a short period of composure I listened inwardly. Thoughts then followed coming to my mind, clearly, distinctly, and the words flowed smoothly always three or four, one after another, like writing a radio announcement or a weather report, slowly so that I could easily keep pace, writing line after line.


	Now I write the words in shorthand as a dictation without having any constructive or intellectual part in it. I am in no way in a 'trance', nor do I even form the sentences, but it comes to me one word at a time, neither do I understand the context while I am writing the words down.


	After days, sometimes weeks, I transcribe the shorthand writings into longhand without changing or correcting a syllable. Each dictation takes about half an hour. I must stress that this could not happen forcibly or in a state of ecstasy. It all takes place simply and consciously, without any excitement or influence of my own will. I can interrupt myself at any time and finish the sentence after hours or days without reading the previous writing the dictated words continue again.


	My will is under no compulsion, all that I desire is to serve God and do what His will wants me to do.


	I can truthfully say that I was led into this Truth, and these concepts were, in every respect, foreign to me. It was only after years that I found confirmation of what I received when I came to know the writings of Jacob Lorber. No one can imagine my joy when I discovered the literature of Jacob Lorber; ‘The Great Gospel of John’ and ‘The Youth of Christ’. Then I understood that other people were also given the Word of the Lord, that God had spoken to His children at all times and that God will continue to do this in His endless love and mercy.


	I found in Lorber's writings the same as was given to me. I often could not understand the Word that came to me, but in His love the Heavenly Father gave me the explanation. How wonderful are the innumerable manifestations in which the Father displays His exceedingly great goodness.


	It became clear to me that my limited education due to lack of money, and my lack of time to read good books or visit performances, became my advantage. I was now able to concentrate on my work from early morning to late at night, and each day I received that precious spiritual Word without knowing for whom I received it.


	It is because of my ignorance of the Bible and the Catholic doctrine that I accepted the Word from above without resistance. In my experience, an earnest Catholic or Protestant whose knowledge is rooted in dogmatic theories is too much bound to dogma to accept and embrace divine revelations without resistance.


	Still, there are scientists at several faculties who earnestly discuss these divine teachings with increasing interest. Their interest not only concerns the irrefutable explanation of the origin of matter and the possibility of its dissolution, but also the principle of the wrong teachings of different religions, systems and confessions. In the messages I received, these errors are recorded and everyone is urged to give instructions concerning these doctrinal errors whenever there is an opportunity. But everyone is free to take the Lord's Word to heart or not. But whoever understands the spirit in the Father's Word and does not act accordingly increases the distance between himself and the Father even more. When he does not follow the warning Words of love he puts himself inevitably under the law. He will also, in the same measure, lack in grace by disregarding God's commandment of love.


	In God's grace people are led anew to the Gospel, which emphatically points out the purpose of man's being. For the merciful love of God seeks to save all who still can be saved before the turning point comes. And it will come. The end-time which seers and prophets have proclaimed is now here. According to the revelations given to me, the Lord does not differentiate between His children. ‘Come ye all to Me’ sounds His call and blessed is he who hears His call and follows Him. God loves His children. He wants to make them all happy, even when they do not want to know Him.


	


	Recorded November 22, 1953


	Bertha Dudde


	


	Bertha Dudde was permitted to leave her earthly shell on September 18, 1965 to return to the Father’s heavenly house.
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Vermaning om vol te houden - Geestelijk weten

B.D. 0182 from 16. november 1937, taken from Book No. 5/6

Kijk, mijn kind, alles waaraan je begint heeft de zegen in zich, dat jouw denken onafgebroken op het geestelijke gericht is. En wie zo streeft, diens handelingen zullen in de geest van de Allerhoogste zijn. Verlaat je dit pad, dan verlies je ontelbare mogelijkheden. Je leven gaat voorbij, maar nog niet voor een deel benut, zoals dat het je nu op deze weg mogelijk is. En omdat het niet alleen om jouw zielenheil gaat, maar om dat van vele kinderen op aarde, moet je volhouden.
Want jij kunt onnoemelijk veel bewerkstelligen op aarde. Wij hebben generlei mogelijkheden om jou op een nog betere wijze geestelijk weten te verschaffen. Wij kunnen ons steeds alleen maar aan wetten houden, die onze Heer en Heiland ons gaf. En in deze verbinding met jou scheppen wij iedere mogelijkheid, die jouw bevordering betreft.
En wederom ligt het in jouw wil, meer en meer te ontvangen, het werken aan jezelf. De steeds inniger relatie met God zal jou in staat stellen, ook steeds dieper door te dringen in goddelijke waarheden. Want daardoor geef je ons weer de mogelijkheid, alle lessen aan jou over te brengen, zoals de Heiland het ons opgedragen heeft.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Lichamelijke en geestelijke strijd - Verblindden

B.D. 0183 from 16. november 1937, taken from Book No. 5/6

En groot en machtig is de Heer, die jullie geschapen heeft. Maar klein en machteloos, die Hem niet erkennen wil. En daarom mogen jullie altijd vertrouwen op de Heer, dat Hij in Zijn macht en heerlijkheid jullie, Zijn kinderen, hulp brengt tegen dat, wat niet van Hem komt, wanneer slechts een roepen - een om hulp smekende gedachte - bij Hem aandringt. Want wat Hij geschapen heeft, moet bestaan volgens Zijn wil. En wanneer jullie voor het Rijk Gods kiezen, dan moeten jullie afzien van wat aan aardse goederen aan jullie kleeft. Want alleen de mens telt, niet zijn bezit. Maar waar God in de harten kijkt, daar zal niets verborgen blijven voor Zijn vaderogen. En willoos zullen jullie volgen, waarheen de hemelse Vader jullie leidt. Want die Hem vertrouwen leidt Hij juist.
Prijst daarom de Heer, die in goddelijke Liefde eenieder de plaats op aarde aanwijst, die hem dienstig is voor zijn heil. Wie volkomenheid nastreeft, moet dienen en steeds bereid zijn te dulden voor de Heer. Voor diegenen die zelf hun leven willen bereiden is het onnoemelijk bitter, uitgesloten te zijn van Zijn vaderlijke goedgunstigheid. Van degenen, die geloven Gods liefde niet nodig te hebben, die geloven geheel alleen zichzelf en hun lot in handen te hebben, zal de Vader zolang verwijderd zijn, totdat ook zij - in het stilletjes herkennen van de goddelijkheid - om de Liefde van de Vader smeken. Pas dan zal hen deze toegevoerd worden, om dan de genade teweeg te brengen, krachtens welke het de mensen nu gelukt, zich steeds hogerop te worstelen.
Voor deze arme verblindden liggen nog grote worstelingen in het verschiet van lichamelijke en geestelijke aard. Want alleen daardoor kunnen zij gewezen worden op hun Schepper. Alleen daardoor openen zij de ogen en oren voor hun geestelijke vrienden, om door deze eindelijk op de juiste weg te worden gewezen. Zonder leed komt waarschijnlijk nauwelijks iemand nader tot de hemelse Vader. Jou, mijn kind, valt de genade ten deel jouw Heiland in je nabijheid te weten, wanneer je vervuld bent van liefde voor Hem. Jouw hart zal jubelen, in voortdurende verbinding met Hem te mogen blijven. Maar geef alles wat je lief en van waarde is over aan Hem, en jouw leven zal steeds rijker zijn, want de zon van genade zal dan stralen tot in eeuwigheid.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Beproevingen

B.D. 0184 from 17. november 1937, taken from Book No. 5/6

Kijk, mijn kind, in al je levensnoden ligt een diepe bestemming. En om deze te vervullen moet je alles wat de Heer je oplegt geduldig dragen. In jou wordt vaak het verlangen gewekt, als kind je hemelse Vader nabij te zijn. En daartoe behoort het ook zich gewillig aan Zijn regels te onderwerpen. God zendt deze beproevingen over Zijn kinderen, om hen steeds dichter naar Zich toe te trekken. Want dit zijn allemaal toetsstenen op de aardse weg, waarvan de overwinning je alleen maar voorwaarts kan brengen in je streven. En niets is door de hemelse Vader in Zijn wijsheid zonder doel bepaald, ook wanneer jullie het niet kunnen vatten. Daarom moeten jullie in blindelings vertrouwen op God jullie aan Zijn bepalingen onderwerpen, het zal jullie alleen maar tot zegen zijn.
En nu, Mijn kind, hoor onze lessen: Wanneer de Heer woorden van heil naar de zijnen stuurt en deze worden niet aangenomen, omdat het hen aan begrip ontbreekt - de innerlijke band met hun Schepper - dan laat deze beproevingen over hen komen, om hen van Zijn wil te overtuigen. Want hoe vaak gelooft de mens zich te kunnen onttrekken aan een hogere macht, totdat hij zelf moet inzien dat zijn lot in andere handen ligt dan in zijn eigen. En steeds weer richt de Heer in Zijn liefde Zijn erbarmen op de kinderen van de aarde. De korte tijd op aarde op de juiste wijze - d.w.z. naar Gods zin - te vervullen met voortdurend streven naar volkomenheid is het hoogste goed, wat de mens zijn eigen noemen kan wanneer het maar zijn wil is. En God stuurt steeds weer zijn gedachten op geestelijk gebied. Hij wordt zo vaak gewaarschuwd en gewezen op de eeuwigheid. Wanneer hij maar een beetje van zins is zijn Heer en Schepper te dienen, dan komt hij op het juiste pad krachtens de liefde van alle geestelijke wezens, die, om hem te beschermen, hem begeleiden op zijn levensweg.
Zich meer overgeven aan de innerlijke stem en niet vechten tegen gedachten die op gene zijde - op het leven na de dood - gericht zijn. Zulke gedachten zullen iedereen overkomen en deze gedachten moeten jullie lief en vertrouwd worden, in plaats van dat ze jullie schrik aanjagen en jullie ze halsstarrig afwijzen. Wie uit voorzorg voor zijn zielenheil alles doet wat hem naar geestelijke vooruitgang helpt, ziet de dood van het lichaam niet met angst tegemoet. Hij ziet daarin immers alleen maar een ingang in een ander leven, dat het verlangen van zijn hart zal vervullen, verbonden te zijn met zijn Heer en Heiland. Let daarom niet op de droefheid op aarde. Zij is slechts een middel, om jullie te wijzen op de juiste weg, die jullie naar eeuwige vrede moet leiden.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Het Oude Testament

B.D. 0185 from 17. november 1937, taken from Book No. 5/6

Je geestelijk bezit zal toenemen wanneer jij je gewillig aan ons toevertrouwt en steeds in liefde met je Heiland verbonden blijft. Wij hebben de opdracht je in te wijden in de leringen van het Oude Testament. Voordat de Heiland mens werd gaf God Zijn profeten Zijn stem en onderrichtte Hij door hen Zijn geboden. Onderwezen werd dat de Messias zou komen uit wie over de mensheid alle heil zou komen. Maar God de Heer gaf hen geenszins de opdracht de zonden der vaderen te verkondigen. Evenals God ook tegenwoordig tot de zijnen spreekt, zo gaf Hij altijd al aan de mensen te kennen, te wandelen in geloof en in liefde tot de Schepper. En toch ontstonden door de mensen geschriften die getuigen moesten van de wil van de Heer. Het zou vermetel kunnen worden genoemd als dergelijke geschriften niet met de beste bedoeling ontstaan waren om daardoor de Heer en Schepper van hemel en aarde te dienen.
En nu leiden deze leringen ertoe dat men alles probeert te ontkennen, ook de woorden van de Heer zelf, die ze aan de mensen tot zegen gegeven heeft door Zijn profeten. Wijs daarom niet af wat zich onttrekt aan jullie beoordeling. Laat God opnieuw heersen en neem aan wat Hij jullie zendt in duidelijke bewoordingen, die jullie zullen aangrijpen en die meer tot jullie zullen doordringen dan het boek der vaderen. Maar ook dit misleidt. Wat jullie niet begrijpen, beoordeel dat niet. Wijs niet af, want daarmee kunnen jullie ook veel waarheid afwijzen. In geen enkel huis mag het woord Gods ontbreken, maar wanneer ook het oude boek niet meer geeft wat jullie tot troost kan zijn, verwerp het dan toch niet. Er ging tijd overheen en daarmee ook de manier van spreken van de mensen. Ontken Gods woord niet, maar vraag de Vader nadrukkelijk dat jullie lezen met opheldering, dat jullie goed begrijpen wat Hij jullie door de profeten gegeven heeft en dat jullie de leringen der waarheid gegeven mogen worden. De liefde van de goddelijke Vader zal steeds weer middelen en wegen vinden, zodat Zijn leringen ingang vinden in de harten van de mensheid. En om jullie voor vergissingen te behoeden zal Hij jullie gedachten leiden wanneer jullie maar juist willen begrijpen en wanneer jullie uit het boek der boeken maar goddelijke waarheden willen aannemen en niet menselijk de zwakheden en fouten der mensheid willen doorgronden.
Alleen zuiver, louter op God gericht denken staat borg voor de waarachtigheid van de woorden die God in liefde door Zijn werktuigen aan de kinderen op aarde laat overbrengen. Vermengt zich dit denken met aards streven, is het niet uitsluitend gericht op de hemelse Vader, dan zal een dergelijke arbeid van mensenhand niet meer zuiver goddelijk, maar menselijk dwalend ontstaan. En zo zijn de geestelijke leringen te verklaren, waartegen zoveel geestelijke onderzoekers zich verzetten deze aan te nemen. Maar wederom geldt ook hier dat ene, dat wetenschap niet kan doorgronden wat waarheid is en wat valse lering. Alleen degenen die hun toevlucht nemen tot de hemelse Vader en Hem om opheldering vragen, zal de kennis toekomen. Dezen zal Hij de waarheid niet onthouden en Hij zal hen leiden op de juiste weg, de weg van inzicht. Geef je dus vol vertrouwen over aan onze woorden en let op alles wat God je bereidt, om jullie de zuivere waarheid te verkondigen.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Zuivere waarheid - Teken - Wonder

B.D. 0186 from 18. november 1937, taken from Book No. 5/6

Er zullen tijden komen wanneer jou geopenbaard wordt wat de Heiland in Zijn Liefde jou toebedacht heeft. Dan moet je zo intens innig kunnen geloven, dat je hart niet meer door twijfels wordt bevangen. Ons streven en ons bemoeien leiden ertoe, op jou door bekendmakingen zulke kracht over te brengen, dat je als zuivere waarheid alles opneemt wat je geboden wordt. Neem in acht, dat alles, wat de Heer jou zendt, je geest laat opleven, dat je in menig uur reeds troost kon halen uit Zijn woorden, dat je door de Heiland alleen dat onderwezen werd, wat overeenstemt met je bevattingsvermogen. Zijn werk zal toch tot voleinding komen met zulke gaven, die jou zullen inwijden in de diepste waarheid en die je een geestelijk weten geven, zodat je de grootte van Zijn liefde en macht daaraan zult herkennen.
Streef naar dit diepe geloof, dat de grondslag is voor je verdere werk. En wees nu bereid op te nemen: Altijd en eeuwig bestaan Gods leringen, en altijd vindt de Heer degenen die Hem dienen en Zijn leringen helpen verbreiden onder de mensheid. Maar niet altijd zijn het menselijk hart en oor bereid, deze aan te nemen. Wat de Heer reeds aan wonderen liet geschieden, ze werden slechts zelden als zodanig erkend. Ten tijde van Christus geschiedden vele wonderen, en zelfs toen keerden zich slechts weinigen tot Hem. Want de mens is hard geworden door de invloed van het kwaad en gelooft deze meer dan zijn Schepper. Gezegend is nu degene, wiens hart zich ontsluit voor alles wat van boven komt, wie in geloof aan de Heiland zijn werk op aarde in dienst van de Heer stelt. Al dezen zal de Heer verlichten en Hij zal hen de kracht geven om naar Zijn wil te werken voor het zielenheil van de mensenkinderen.
Zo maak ook jij een doorlopende vooruitgang mee en vervul je dag na dag je bestemming. Het opnemen van de woorden Gods waarborgt, dat de Heer met Zijn genade bij je is en je zegent. Deemoedig, gewillig en vol overgave alles in ontvangst nemen en de geboden van de Heer nakomen. En steeds standvastiger zal je geloof zijn, die je naar omhoog zal leiden.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Heilige hallen - Zegen van de arbeid voor geestelijke wezens

B.D. 0187 from 18. november 1937, taken from Book No. 5/6

Begin dus in Gods naam. Die jouw hart zoekt, zijn allemaal hier. Jij moet weer tegen verzoekingen strijden, dat bemoeilijkt je het opnemen. Maar blijf slechts in liefde met ons verbonden, dan zul je ook te allen tijde geholpen worden. Probeer nu ons te volgen: Wij hebben zorgvuldig voorbereid wat je moet opnemen en hebben alleen jouw aandacht nodig.
In heilige hallen verblijven al diegenen, aan wie onze woorden zegen hebben gebracht. Jou zal hetzelfde ten deel vallen, wanneer je voor jouw Heiland vecht. Want voor Zijn strijders is een leven in heerlijkheid bereid. Omstraald door de liefde van de Heiland, verlangen zij er alleen maar naar het eeuwige licht te aanschouwen, de Heer en Schepper van hemel en aarde van aangezicht tot aangezicht. Ontelbare zielen smeken je, hen uit de nood te helpen, uit het geweld van de boze machten. Voor al dezen is de weg nog zo ver, tot ze bereiken, waar hen de eeuwige zaligheid beschoren is. Jou wordt de mogelijkheid geboden, door onvermoeibare arbeid op aarde ook een groot aantal van deze armzaligen te verlossen. Want jij kunt toch vele, vele mensen erop wijzen, eveneens in liefde voor zo vele geestelijke wezens te werken.
Door gebed en vroomheid wordt de kracht van alle wezens steeds groter. Niemand van jullie kan inschatten, hoe zo’n weldoend effect een levenswandel in geestelijk streven heeft op de hem omringende geestelijke wezens, zoals zo vele, die met de nog op aarde verblijvende wezens door Gods wijsheid verbonden zijn, deelnemen aan het aardse leven van deze wezens en met hoop en vrees ernaar verlangen, dat iedereen zich tot de goddelijke Vader wil wenden. Hun werkzaamheid aan gene zijde is immers onafgebroken de zorg voor de kinderen op aarde. En hun geestelijk streven in het hiernamaals geldt immers ook alleen maar de zielenheil van de aan hen toevertrouwde kinderen op aarde. Er is vaak een zware strijd om zulke zielen, en voor zover je helpend kunt ingrijpen: waar jij je broeders en zusters op aarde onze leringen kunt geven, zullen je talrijke wezens hiervoor bedanken. En daarom volgen ze jouw inspanningen met voortdurende zorg en hoop.
O, konden jullie mensen maar bij benadering inschatten, hoeveel zegen jullie kunnen geven met jullie arbeid. Jullie zouden voortaan alleen de Heiland dienen en opgaan in liefde voor jullie medemensen. En te allen tijde zouden jullie alleen maar het doel nastreven, jullie de eeuwige heerlijkheid te bezorgen.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Gebed

B.D. 0188 from 19. november 1937, taken from Book No. 5/6

Wij helpen je vooruit, zo goed als het in ons vermogen ligt. En daarom is al je angst en zorg overbodig, het ligt alleen aan je gebed. Wanneer je steeds tot deze je toevlucht neemt, kun je zonder zorgen zijn. Want steeds wordt verhoord, wie uit de grond van zijn hart om verlichting bidt.
Lief kind, geestelijke krachten, die je verheven leringen van Gods wijsheid willen geven, willen je kortstondig opeisen. Let op, hoe jou deze toebedeeld worden.
In alle noodsituaties heeft de Vader Zijn kinderen eens het gebed gegeven. Wat is het een bewijs van de genade van Zijn goddelijke liefde tot Hem mogen smeken! Hij biedt allen de mogelijkheid, slechts door het richten van innige gedachten tot Hem zich te allen tijde hulp te verschaffen. Vol erbarmen komt de Vader iedereen tegemoet die Hem aanroept in zijn nood. Voor wie onder jullie deze genade wil afwijzen, is iedere mogelijkheid uitgesloten, dat goddelijke hulpkrachten zijn werk op aarde voor hem verlichten. Op zichzelf aangewezen, ontbreekt het hem aan de juiste kennis. Hij zal zijn levensweg gaan in dwaling en donkerheid van geest. Wat God jullie door de zegeningen van het gebed gaf, is van onschatbare waarde voor jullie, want het brengt immers de verbinding tot stand tussen de hemelse Vader en Zijn kinderen op aarde. Slechts een verblind iemand wijst een dergelijk middel van genade af. Maar ieder kind van God zal de Vader danken voor dit grote genadevolle bewijs van Zijn liefde en zal zich in dankbaarheid er alles aan gelegen laten liggen aan te nemen, wat hem geboden wordt.
In het gebed wil de Heer jullie beproeven, want wat jullie als vorm van gebed toepassen, is niet voldoende. Het dringt niet tot de Vader door, zolang niet jullie hart spreekt. Het is slechts dan van waarde en werkzaam, wanneer jullie je volledige kinderlijke smeken in het gebed leggen, zij het in woorden of in gedachten. Steeds moeten jullie vanuit het hart tot God spreken, dan zal Hij jullie verhoren en jullie geven, wat volgens goddelijke wijsheid van nut is. Geef daarom al jullie zorgen vol vertrouwen over aan jullie Vader, die zo, als het nuttig voor jullie is voor de eeuwigheid, jullie gebed zal verhoren. En onderwerp jullie steeds aan Zijn wil. Want Hij alleen weet wat jullie vroom maakt, en zal jullie geven, opdat het jullie zegen brengt.
Zie daarom in het gebed steeds een geschenk, de brug, waarop de Heer jullie toestaat, tot Hem te komen. En maak gebruik van deze gelegenheid, zo vaak als jullie kunnen. Aan het eind van jullie leven zullen jullie erkennen, hoe rijk gezegend jullie wandel op aarde daardoor was.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Bescherming tegen vergissing - Aanmaning tot gebed

B.D. 0189 from 19. november 1937, taken from Book No. 5/6

Onvermoeibaar moet jij onze leringen vernemen. Zie, God geeft je overeenkomstig Zijn wil zo, als het bevorderlijk voor je is. Je kunt Zijn woord aan één stuk door vernemen. Zijn liefdevolle onderwijzingen worden je geboden, zolang als je wil juist is en je bereid bent, de Heer te dienen. Maar let er steeds op, dat jij voorts ook voor je geloof vecht, want je zult steeds gemakkelijker opnemen, hoe sterker je geloof is. Overweeg alles wat wij je geven in je hart, en je zult zien, dat je veel kracht ten deel valt wanneer je de leringen pas goed op je laat inwerken.
Het mag je soms toeschijnen, alsof jij je eigen gedachten in het geschrift inbrengt, maar wijs dit steeds van de hand. De bescherming jegens jou laat niet toe, dat je vergissingen maakt bij het schrijven. Dit moeten lessen zijn, voor velen toebereid, en alleen zuivere waarheid moet door jou ontstaan. Pas daarom op voor gedachten, die alleen maar je rust verstoren en ook storend werken op hetgeen wij overbrengen. Er is slechts één ding nodig: dat jij alles in diep geloof in ontvangst neemt. Dat jij geheel en al vertrouwt op je Heiland, die je niet wil laten dwalen, en dat je dankbaar uit Zijn hand alles aanneemt wat je gegeven wordt.
Wees nu bereid en luister: Wederom is uit de Heer een kracht voortgekomen, waarop wij allen grootse hoop vestigen. Heeft je hart eerst eenmaal deelgenomen aan dit grote genadewerk van de hemelse Vader, dan zal het nimmer loslaten. De geneugten van de wereld kunnen zo’n kind niet meer bekoren, want te leven in Gods genade, dagelijks op aarde te wandelen in Zijn licht is onvergelijkelijk meer waardevol. Weldra ontstaat het verlangen, steeds meer binnen te dringen in de geestelijke wereld. En de aardse wereld met haar verleidingen geeft het kind Gods niets meer, wat deze zegeningen evenaart.
En toch vermaant de Vader steeds weer, niet na te laten in gebed. Want alleen door voortdurend gebed wordt steeds weer genade en kracht verworven, en alleen hierdoor kan de mens ten uitvoer brengen en zijn doel bereiken. Wees waakzaam en bid! Opdat jullie niet bezwijken voor de verleider, die onophoudelijk probeert, de mens zich te laten afkeren van het goddelijk streven. En door het gebed zullen jullie steeds al het kwaad om jullie heen afweren en alleen de genade van de Heer deelachtig worden. Blijf daarom in gebed en roep met elke gedachte tot de Vader om hulp, opdat Hij jullie streven wil zegenen en jullie kracht wil geven om te geloven.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Uitwerking op onwetende geestelijke wezens

B.D. 0190 from 20. november 1937, taken from Book No. 5/6

Bij het wisselen der tijden staat de Heer ons toe jou te onderrichten, wat je vreugde moet schenken.
Velen gaan het land van de Eeuwige binnen, die jij door je streven volkomen anders hebt leren denken. Zachtjes en behoedzaam verschijnen ze in jouw nabijheid en volgen alles wat je doet en denkt. En ook in hen ontstaat langzaam het besef van hun situatie en hun bestemming. Hun gepeins en hun streven is er nu op gericht, zich aan te passen en in verbinding met goede geestelijke wezens te komen. Voor al dezen is jouw werken op aarde al tot zegen geworden. Steeds weer keren ze tot jou terug en aanschouwen vol verbazing de mogelijkheid van jouw verbinding met het hiernamaals. Menigeen zou jou willen uitleggen, hoe jouw bidden en streven op hen ingewerkt heeft. De lichtstraal die van jou uitgaat, zodra onze verbinding tot stand gebracht is, trekt vele arme zielen aan. Ze zijn nog met de aarde verbonden en waar zo’n straal hen bijlicht, daar komen ze samen. Een liefdevolle gedachte, die je tot hen allen richt, geeft hen steeds weer hoop en kracht om aan zich zelf te gaan werken en zich tot de goddelijkheid te wenden vanuit een beginnend besef.
Wat je alleen al aan deze geeft, is oneindig waardevol en tot zegen. Menigeen wil graag voordringen en je zijn zorgen en smeekbedes toevertrouwen, maar de tijd is nu nog niet gekomen. Niet voor hen, en ook jouw rust willen we nog niet verstoren. Wij handelen nu in de geest van de Heer, wanneer wij je slechts dat willen geven, wat bevorderlijk is voor jou en de vrede van je ziel. Maar als je de schare kon zien van hen die jouw inspanning met hoop en vrees volgen, dan zou dat alleen al je ertoe aanzetten, van de gelegenheid tot verbinding met ons gebruik te maken, zo vaak als je kunt.
Konden wij maar heel vaak zo rechtstreeks werken aan de kinderen der aarde. Wat een zegen zou dat brengen! Vol geloof en vertrouwen mag jij je steeds tot ons wenden. Ontelbare zielen zijn evenals wij bang dat je deze weg zou kunnen verlaten. En voor zover wij daartoe de kracht hebben, staan we je allemaal met hulp ter zijde. Daarom kun je vol vertrouwen je werk voortzetten en hoef je niet bang te zijn dat onze bijstand ooit van je zou kunnen worden afgenomen.
De liefde van onze Heer en Heiland is zo onmetelijk. En steeds is Hij erop bedacht, de Zijnen verkwikking en kracht te geven op hun pelgrimstocht naar hun ware Vaderland.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Geleerden - Arm en rijk - Pond

B.D. 0191 from 20. november 1937, taken from Book No. 5/6

Met goedkeuring van onze Heer en Heiland bereiden we je vandaag een boodschap, die je in staat moet stellen, ook tegenover geleerden te getuigen, dat jouw streven door God gewenst is en in Zijn welbehagen.
Sommige mensen worstelen met pijn en moeite om hun bestaan, en weer anderen krijgen het geluk in de schoot geworpen, en ze hebben weinig begrip voor de nood en het lijden van de anderen. Wanneer jullie nu menen, dat de Heer deze verlaten heeft, kijk dan wat beter en zie, dat daar, waar de mens moet vechten voor zijn dagelijks leven, veel sneller Zijn geboden worden nageleefd dan daar, waar de mensen een gemakkelijk lot beschoren is. En merk daardoor, dat de mens met zorgen veel eerder op gedachten is gericht, die tot zijn heil leiden, maar dat de mens, die onbekommerd door het leven gaat, iedere gedachte aan een rechtvaardiging voor de hemelse Vader onaangenaam is en hij deze snel afwijst, wanneer hij zijn innerlijk eenmaal invulling geeft.
Vergelijken jullie nu, hoe Christus ook Zijn lijden gewillig op Zich nam, uit liefde voor de mensheid, omdat hij daarmee voor de kinderen op aarde de levensweg wilde vergemakkelijken. Zo vloeit hieruit voort, met hoe weinig lijden de Heer jullie wilde opzadelen en hoe Hij Zijn best deed om deze last te verlichten, doordat Hij geduldig het leed van de mensheid op Zich nam. Door de grootsheid van Zijn Liefde is Hij in staat geweest het leed van andere wezens te dragen. En om Zich voor anderen op te offeren, heeft de Heer Zich aan het kruis laten slaan. Derhalve nemen allen, die op aarde hun leed dragen, berustend en verdraagzaam deel aan het verlossingswerk van Christus. Want alleen door leed bereikt de mens volmaaktheid. Door lijden worden duizenden en nog eens duizenden zielen gered voor het eeuwige rijk. Maar voor de ander, die niet belast is, zal weinig zegen voortvloeien uit zijn wandel op aarde. Want hij sluit zich af voor alle vermaningen, die op zijn hart toekomen, en blijft ver op deze achter.
Wanneer jullie nu vragen, waarom de Heer zo verschillend voor de Zijnen zorgt, waarom Hij de één in nood en treurnis rijp laat worden, maar de ander behoedt voor hartzeer en zorgen, dan zal de Heer Zelf daarop antwoorden: “Ik heb ieder het pond gegeven, opdat hij het te gelde maakt.” Zoals de mens zich instelt op God, zo zal hem gegeven worden.
“En is er iemand onder jullie, aan wiens hart Ik niet geklopt zou hebben? Is er iemand onder jullie, die Ik niet benaderd zou hebben, om door hem opgenomen te worden?”
De arme geeft van het weinige dat hij heeft, maar de rijke laat tevergeefs smeken, die tot hem komen. En zo wordt ook de Heer opgenomen door de arme, maar afgewezen door de rijke, zo vaak Hij toegang tot hem verlangt. En nu kiest de Heer uit, die Hem trouw heeft gediend, en blijft Hij verre van degenen, die in hardnekkigheid Zijn roepen niet wilden aanhoren. Binnenkort zullen jullie echter meemaken, hoe de Vader de Zijnen beschermt en aan hen Zijn liefde bekend maakt. Dan ontwaken ook jullie, die lang geaarzeld hebben, de Heer op te nemen in jullie hart. Want jullie is nog weinig tijd beschoren op aarde. (onderbreking)

Vertaald door Gerard F. Kotte


Aanwijzingen (voortzetting van nr. 191)

B.D. 0192 from 21. november 1937, taken from Book No. 5/6

Maar nu werken er verschillende machten in het menselijk hart. Het goede strijdt tegen het boze, en maar al te vaak heeft het boze grote macht over de mensen. De mens neemt veel gemakkelijker aan, wat hem verwijdert van de Heer, wanneer de uiterlijke levensomstandigheden hem niet nopen, door innig gebed de Heer om hulp te smeken. Zodoende wordt de kracht, door middel waarvan de mens de verzoekingen van het boze zou kunnen weerstaan, steeds geringer en de macht van de verleider, zijn invloed op de mensenziel, steeds groter. Het gebed wordt heel vaak vergeten door degene, wiens leven weinig strijd om het bestaan kent. Het hart van deze armzaligen verhardt zich met de tijd geheel tegen de goede invloeden van de geestelijke wezens, die hen voor hun bescherming toegekend zijn.
Daarom is het onze uiterst dringende raad, afstand te doen van de wereld en de wereldse geneugten. Want dan pas neemt de kracht toe, om voor het zielenheil te werken. Eenieder, die met aardse goederen gezegend is, is de drang om te willen genieten eigen. En daarin ligt het grote gevaar, want hoe meer zij hun doen en laten aan de wereld wijden, des te meer verwijderen ze zich van de geestelijke wereld. En worden zij er eenmaal op gewezen, dat het eigenlijke doel van het leven toch een ander doel is, dan proberen zij des te meer de hen op de juiste weg wijzende gedachten door wereldse genietingen te verdoven. Ze leven erop los, als kwamen hun dagen nooit ten einde.
En toch worden aan iedereen voldoende aanwijzingen gegeven en zien zij aan het lot, aan het plotseling overlijden van menig medemens, hoe nodig het zou zijn, zich vertrouwd te maken met de gedachten aan het hiernamaals. Voor iedereen komt het uur, vroeg of laat, en een lang leven te hebben geleefd, zonder de zin ervan begrepen te hebben, is onnoemelijk smartelijk. Daarom is de zorg voor deze zielen dubbel zwaar, maar ook verdienstelijk. Het vergt veel liefde en geduld en trouwe volharding om een dergelijke ziel aan de macht van de tegenstander te ontrukken. Wie de mogelijkheid geboden wordt, op zulke harten in te werken, die moet het niet verzuimen. Weliswaar hebben ze oneindig veel hulp nodig op aarde, omdat het denken van deze armen zich steeds meer verblind van het geestelijke afkeert.
Het opnemen (van de openbaringen, vert.) geeft je moeilijkheden, we willen je te gelegener tijd meer geven.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Vijanden van de mensheid – Strijd - “Jullie is de overwinning”

B.D. 0193 from 21. november 1937, taken from Book No. 5/6

Breng offers aan de Heer en Hij zal het je duizendvoudig vergoeden. Onder de mensen verbergen zich talloze vijanden van de geestelijke leer. Niets is hen heilig, wat buiten menselijke kennis en kunnen ligt, en ze zouden al het streven naar geestelijk goed onder de mensen willen vernietigen. En waar het hen maar mogelijk is, onderwijzen zij, dat alle leven, alles wat bestaat voor de mensen met hun lichamelijke dood is uitgedoofd. En daardoor beroven ze hem van ieder geloof. Ze verhinderen iedere geestelijke instelling op een hoger wezen. Ze vernietigen het geloof in een hiernamaals, in een rechtvaardiging, over het algemeen alles, wat de eigenlijke zin en het doel is van de korte tijd, waarin de mens de genade heeft op aarde belichaamd te zijn.
Met een dergelijke, al het goddelijke afwijzende houding, bereikt de mens echter nog minder dan niets in het leven. Want niet alleen is zijn tijd van leven voor hem volledig nutteloos verstreken, bovendien is hij daardoor in de macht der duisternis gevallen, die hem steeds verder meetrekt naar beneden in het verderf. Deze vijanden van de mensheid moet met alle wilskracht en met alle middelen de strijd aangezegd worden, nu en te allen tijde. Bedenk toch, hoe zij het wel en wee van de menselijke ziel in handen houden. Waar geen eigen prikkel is, aan deze macht te ontsnappen, is het slecht met de mensheid gesteld. Want goed en kwaad zal zij nimmer uit elkaar kunnen houden. Ze zal zonder te beoordelen alles aannemen en goed achten, wat deze vertegenwoordigers van de tegenstander in mooie redevoeringen voor de mensen aanlokkelijk willen maken. En er zal van dit alles niets overblijven dan een volk, dat in dwaling wandelt en dat God en Zijn leer afwijst. En wederom zal dit volk zich ook nog opdelen in vele partijen, en het zal aan alle kanten een zoeken en dwalen in het duister zijn.
Wat God onderwezen heeft en wat Christus op aarde aan de mensen gaf, probeert men te vernietigen en geeft men onjuist en vertekend door. Maar jullie, Zijn getrouwen, mogen dit hoogste goed niet verloren laten gaan. Jullie moeten werken in liefde en eendracht, opdat de mensen de verbondenheid met God blijven behouden, en hierdoor en door het gebed ook de waarborg, dat de Heer en Heiland te gelegener tijd iedereen zal helpen die Hem aanhangt. Van de zielen blijven er veel achter, die God als hun Heer en Schepper erkennen. En het is jullie taak op aarde om deze zielen in het geloof te bevestigen en goddelijke genade op hen te richten. Toch zal nog harde strijd aan jullie werk voorafgaan, want waar men vijandig staat tegenover de leer van Christus, daar zal men ook maatregelen nemen tegenover hen, die zich tot deze leer bekeren en strijden voor Jezus Christus. En om voor deze strijd toegerust te zijn, zullen jullie de hemelse Vader nog om veel genade en kracht moeten vragen. Maar de Heiland Zelf staat jullie bij, en “Jullie is de overwinning”, spreekt de Heer. Want Hij zegent allen die Zijn woord verkondigen en leidt hen naar de overwinning.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Leren onder dwang

B.D. 0194 from 22. november 1937, taken from Book No. 5/6

Bewaar een gelovig hart, dan zal God je altijd nabij zijn. En legt de Heer je ook op, wat je ondraaglijk schijnt, met Zijn hulp en genade kun je alles overwinnen.
En luister nu: Wij vormen allemaal een kring om je heen en beginnen met ons werk, want de Heer heeft besloten, je in te wijden in de gevaren van het christendom, zoals het tegenwoordig op aarde onderwezen wordt. Wanneer in alle tijden Zijn woord zo opgevat werd, als gold het, de naasten dwang op te leggen, dan was dat een grote vergissing en fout van de leraren. Want de Heer wil geen van Zijn kinderen onder dwang naar Zich toe trekken, maar de kinderen moeten geheel uit vrije wil beslissen, of ze voor de Vader kiezen of Hem willen afwijzen. Wij beschouwen daarom iedere dwang die de Kerk of Gods dienaren willen uitoefenen of de mensheid, als niet door God gewild en niet door Hem in Zijn leer verordend. Daarom valt een dergelijke kerk uiteen, omdat haar immers de belangrijkste voorwaarde ontbreekt: volledige wilsvrijheid.
Waar voorschriften worden opgesteld, één en ander na te leven onder dreiging van straffen, daar kan geen vrijheid van geest bestaan, en daar zou ook het doel niet zijn vervuld, ook al zouden de kinderen op aarde deze voorschriften onder dwang nakomen. En daarin ligt weer de verklaring voor het verval van zulke kerken, ofschoon het hun bedoeling is, de mensen tot God te leiden. Met de erkenning van deze heiligste grondvoorwaarde, het doen en laten van de mens op de vrije wil te baseren, komen op die manier vele andere voorschriften in het rijk van de dwaling terecht. Geen enkele dwang is door God gewild en hindert daarom de mens alleen maar op de weg naar de eeuwigheid. Jullie mogen Zijn woorden wel onderwijzen, maar niet koppelen aan voorwaarden, die het mensenkind in een soort dwangpositie brengen en hem een ander beeld van Gods goedheid en liefde zouden kunnen geven.
Let er overal op, dat jullie, die dienaren van God zijn, jullie schaapjes in liefde tot de Vader moeten leiden. En leer hen te streven naar en te bidden om Gods genade, dan zal voor hen de weg naar de Vader gemakkelijker worden. En niets zal hen schrik aanjagen, terwijl jullie onderricht hen in een toestand van afhankelijkheid brengt. In een toestand, waar zij weliswaar in het beste geval moeite doen, hun plichten na te komen, maar waar hun de innerlijke geestelijke overgave aan het Vaderhart ontbreekt. Liefde en verlangen naar de Vader moeten uit het hart komen, maar niet onder druk afgedwongen worden. De menselijke ziel klimt dan naar een veel hogere trede en schrijdt met Gods genade, die zij uit eigen beweging afsmeekt, veel sneller voorwaarts.
Probeer daarom, waar jullie kunnen, de mensen duidelijk te maken dat zij niet een leer moeten aanhangen, maar in het binnenste van hun hart de leer van God moeten horen, die hen wijst op hun kindschap van God. En als kinderen Gods het verlangen aan te wakkeren, tot de Vader te komen, is, wat jullie tot de grondslag van het ware christendom moet zijn. En dan zal jullie door de Vader de weg worden gewezen in Liefde en goddelijk erbarmen.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Liefde van de Heiland - Met geestelijke ogen schouwen

B.D. 0195 from 22. november 1937, taken from Book No. 5/6

Jouw streven wordt door de Heer gezegend en je zult Zijn woord vernemen. Binnen enkele uren al kan je ontnomen worden, wat je het liefste is op aarde. Maar de liefde van de Heiland blijft eeuwig bij je, en daarnaar te streven is vele offers waard, mijn kind. Zich te laven aan deze eeuwige bron valt je dag na dag ten deel. Richt al je gedachten slechts op Hem alleen, dan zul je ook een leven leiden op aarde, zoals het Hem welgevallig is. Alle dagen van je leven moeten een enkel gebed zijn om de Liefde van de hemelse Vader. Dan zal het leven op aarde gemakkelijk voor je worden en keer je - een deel van God zelf - terug tot Hem, als je tijd is gekomen. Als de Heer met je spreekt, dan geschiedt dit uit overgrote Liefde, en wat Hij je geeft in deze Liefde, dat leidt je wederom tot God, als je het met je hart aanneemt.
Er ontwarren zich vele draden, en weldra geeft de Heer je een helder beeld van het scheppen en werken in de geestelijke wereld. Jou is gegeven, met geestelijke ogen te leren schouwen in het rijk van het Eeuwige. Om daar te kunnen werken, moeten jullie op aarde een hoog geestelijk niveau bereikt hebben, om bij jullie intrede in het hiernamaals je te kunnen voegen bij de schare van ijverig werkende geestelijke wezens. Zij besturen allen volgens Gods wijze raadsbesluit, en hun werk van liefde aan minder volmaakte geestelijke wezens bereidt hen al een toestand van niet te beschrijven zaligheid. Daarbij komt, dat zij zelf in staat zijn te zien en te voelen als lichtwezens, wat je nu nog niet kunt begrijpen. Dat zij in verbinding met de Heiland in staat zijn, in deze volheid van licht te verblijven, en dat het hun een gevoel van mateloos geluk bereidt. Alleen de liefde van de Heer Jezus vermag jullie daarheen te leiden, en door de liefde voor Hem zullen jullie Hem toebehoren tot in eeuwigheid.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


„Met de maat waarmee gij meet zal u worden toegemeten“

B.D. 0196 from 23. november 1937, taken from Book No. 5/6

Dus begin, mijn kind: Je ervan bewust blijven, dat je onder al je levensomstandigheden zonder de hulp van de Vader niets bereiken kunt, zal je steeds juist laten handelen en steeds je blik zich op de Vader doen richten. Met de maat waarmee gij meet zal u worden toegemeten. Dit Woord heeft de Heer gegeven en de kinderen op aarde daarmee het gebod van naastenliefde.
Wij weten allemaal, hoe moeilijk het is, op aarde dat gebod te vervullen. Want de liefde is in het leven op aarde nog zo vreemd. Een ieder ziet de naaste nog niet voor zijn broeder aan, maar wantrouwt hem altijd meer als een tegenstander. En het behoeft juist daarom een grote overwinning, deze medemensen de liefde toe te dragen die de Heer van jullie verlangt. Het is beslist zegenrijk, wanneer jullie eerst eens moeite doen te begrijpen, dat jullie toch allemaal kinderen van God zijn en in jullie alleen maar liefde voor elkaar zou moeten wonen, door middel van welke kracht jullie elkaar alleen maar liefde zouden moeten geven, in plaats van jullie vijandig te gedragen of in onverschilligheid langs elkaar heen te leven. Het is de wet van de Vader, dat jullie in gelijke mate toegemeten moet worden, als de maat waarmee jullie je medemensen toemeten. Alles, wat de Vader jullie geeft, moeten jullie op dezelfde wijze jullie naasten doen toekomen, maar steeds met het besef, dat jullie kinderen onder elkaar zijn en dat de Liefde van de Vader probeert jullie allen te verenigen. Laat daarom verzoeken nooit tevergeefs zijn, en geef daar, waar ook maar het geringste verzoek jullie oor bereikt.
In het aardse leven wil de Vader jullie de gelegenheid geven, jullie te oefenen in deze naastenliefde. Want in het hiernamaals is de liefde het voornaamste gebod. Daar werkt de één alleen voor de ander. En wat jullie in het leven op aarde verzuimd hebben aan liefde te geven, dat zal daar zwaar op jullie drukken. Menigeen zal verlangen naar de werking van de liefde, die hem verlossing moet brengen uit de duisternis. God heeft alle goede daden op aarde gezegend. Ze brengen veelvoudige vrucht voort in het hiernamaals. Want ieder zal oogsten, wat hij gezaaid heeft, en zal het loon van zijn liefde op aarde weer in liefde ontvangen van onze Heer en Heiland. Want God is de Liefde, en in Zijn Liefde te mogen leven is eeuwige zaligheid.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Aardbol - Donderstem

B.D. 0197 from 23. november 1937, taken from Book No. 5/6

Zo is het volgens de wil van de Heiland, dat jouw kennis steeds vergroot wordt. Je hebt weinig te vrezen in deze dagen en kunt je onbezorgd overgeven aan je geestelijk streven. Er wordt jou veel kracht en ook vreugde gegeven, de woorden van de Heer te ontvangen. Alle lessen hebben slechts dit ene doel, dat jij in verbinding blijft met de hemelse Vader. Daarom sporen wij je steeds meer aan, trouw te volharden en niet na te laten. Want het brengt je toch geestelijke goederen, dat je van nut moeten zijn voor de eeuwigheid. Zie, mijn kind, wij zijn allen gelukkig met jouw ijver en brengen je vol vreugde de gaven, die de Heiland voor jou bereid heeft. Weliswaar zul je nog vaak strijd moeten leveren, voordat je geheel doorgedrongen bent in Gods wijsheid, maar des te inniger zul jij je bij de Heiland aansluiten. Want Zijn liefde laat niet los, die Hem trouw zijn. Heeft God je in vol vertrouwen zo begenadigd, je Zijn leren te doen toekomen, zo moet jij dit vertrouwen ook rechtvaardigen, door Zijn wil te vervullen en Hem te allen tijde te dienen.
Binnenkort begint het al te dagen op de aardbol. De heer zal door alle landen gaan en Hij zal tot troost en hoop zijn voor de Zijnen. En de mensheid zal Zijn donderstem horen, wanneer Hij alle ongelovigen en hen die geestelijk slapen wakker zal roepen. Maar jullie allemaal, die troost zoeken bij de Heer, zullen veilig geborgen zijn in Zijn Liefde. Hij zal Zijn kinderen beschermen tegen ongemak, en zij zullen de nabijheid van hun Heer en Heiland voelen en gelovig op Hem vertrouwen, dat Hij hen redt uit alle gevaar. Wend jullie daarom allemaal in kinderlijk vertrouwen tot jullie Vader in de hemel, opdat hij jullie behoede, nu en altijd.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Strijd van het licht met de duisternis

B.D. 0198 from 24. november 1937, taken from Book No. 5/6

Luister, mijn kind, het ligt in Gods wil, jou te onderwijzen in leren, die stroken met jouw denken, en daarom wil ik je nu meedelen, hoe zeer onze Heer Jezus met jou begaan is en Zich verheugt over jouw overgave. Als je ooit het gevoel van hebt verlaten te zijn, laat het je dan nooit meer afschrikken. Want Eén is jou altijd nabij, jouw Heiland, die je helpt al je zorgen te dragen. En voltooi - dit wetende - getroost je levensweg en wees niet bang! Niet iedereen is eenzelfde lot beschoren, lichamelijk en geestelijk zo te mogen werken, zoals de Heer en Heiland het jou toegedacht heeft. Maar wanneer jouw blikken zich altijd naar boven richten, dan zul je beide kunnen nakomen en steeds de zorgzame hand van de Vader bespeuren.
Luister naar ons, die in jouw nabijheid vertoeven, en probeer dit te volgen: In het begin van de wereld was alle geest verenigd. Een wezenlijkheid was omstraald door het licht van de eeuwige zon. Elementen, die het licht schuwden en probeerden het goddelijke licht te vernietigen, zoefden door het heelal. In de strijd van de duisternis met het licht verloren ontelbare atomen de verbinding met het licht, en de elementen der duisternis zegden deze in het heelal dolende lichtdeeltjes de strijd aan, om hun rijkdom aan licht, dat elk van deze kleine en kleinste wezenlijkheden borg, op te lossen en deze wezenlijkheden dan in de betovering van de duisternis te trekken. Zo ontstond de strijd tussen goed en kwaad, het duurt tot in onafzienbare tijd. En God gaf aan elk lichtwezen de vrijheid, zich te richten naar eigen wil.
Maar het oorspronkelijke toebehoren van deze wezenlijkheden aan het goddelijke licht blijft bestaan. En ook al duurt de strijd nog duizenden jaren, elk kleinste bestanddeel van het eeuwige licht zal weer terugvloeien naar het uitgangspunt van zijn bestemming. Dat is de kringloop naar Gods wil, dat elk wezen in vrije wil, met inzet van al zijn kracht, gesteund door de Liefde van de goddelijke Vader, die al het licht opwekt, zich tot Hem richt en zo weer de weg terugvindt naar de volmaaktheid en weer mag verblijven in de nabijheid van de hemelse Vader.... van het eeuwige licht.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Strijd van het licht met de duisternis (Voortzetting van nr. 198)

B.D. 0199 from 24. november 1937, taken from Book No. 5/6

Waar jouw wil zich richt op het geestelijke, zal jou ook de kracht gegeven worden, je doel na te streven. In jouw hart ligt de waarborg voor je streven. In het hart zul je voelen, dat de verbinding met de Heiland je goddelijke genade doet toestromen. En je zult in geluk en innerlijke vrede de toekomst tegemoet kunnen zien. Waar zich de Heiland om de Zijnen bekommert, brengt elke dag jou zegen. Maar dank de Heer ook voor elke dag, waarop Zijn Woord jou onderwijst.
En begin nu: Waar de wezens van het licht met de duisternis strijden, zal geen graankorrel verloren gaan. Alles verrijst opnieuw, steeds naar het licht strevend. De kleinste wezenlijkheden blijven bestaan in het heelal en vormen zich al naar gelang de duur van hun leven steeds opnieuw om. Ze bereiken eindelijk een toestand, waarin zij naar eigen goeddunken over zich zelf kunnen beschikken, maar steeds onderdanig aan de wil van de Schepper. Waar dan hun eigen wilsvrijheid begint, dragen zij nu ook de verantwoording voor de verdere ontwikkelingsgang, voor de rijpheid van hun ziel. Het is hun bestemming, terug te keren naar het eeuwige licht, vanwaar zij uitgegaan zijn. Maar in welke tijd zij deze bestemming bereiken, wordt aan hen zelf overgelaten. Daarom worstelen deze lichtwezens onafgebroken tegen de macht der duisternis. Wie uit deze strijd als winnaar naar voren komt, draagt nu van zijn kant eraan bij, de zwakken te helpen. En het scherpste wapen in de strijd tegen de tegenstander is de liefde.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Strijd van het licht met de duisternis (Voortzetting van nr. 198 en 199)

B.D. 0200 from 25. november 1937, taken from Book No. 5/6

O, wat doet het ons goed, wanneer wij jouw streven volgen! In de nacht kan niet ten onder gaan, wie zo het licht nastreeft. Neem daarom onze leren verder zo vol overgave op, zodat je daarmee toch jouw zielenheil en dat van vele anderen bevordert. En zo willen wij je nu geven, wat je werk van gisteren moet voltooien: In kleine afstanden van tijd en ruimte bewegen zich talloze lichtwezens, die in belichaamde toestand in het dieren- en plantenleven hun ontwikkelingstijd doormaken, en steeds weer streven zij ook daar onbewust het licht tegemoet. Na een lange tijd, gedurende welke zij in verschillende stadia zich steeds verder ontwikkelen, doet zich dan een laatste stadium voor hun geestelijke wedergeboorte voor: de belichaming als mens. Hierin begint dan de strijd met de duisternis, die dit aardse wezen zijn bestemming afhandig wil maken en de ziel geheel mee naar beneden wil trekken, de duisternis in. En omdat de mens in dit stadium een vrije wil heeft, zelf te kiezen voor goed of kwaad, voor licht of duisternis, is dit zo’n ontzaglijk verantwoordelijke strijd. Want zijn afval van de hemelse Vader, van het eeuwige licht, zou voor hem weer een duizenden jaren durende worsteling betekenen, tot ook deze ziel door de zich steeds weer om hem bekommerende liefde van de in het licht staande geestelijke wezens eindelijk verlost wordt.
Ontelbare wezens zouden met meer volharding streven, wanneer ze zich van deze verantwoording bewust waren. Maar toch moet de mens uit eigen beweging de weg naar God vinden. Alleen dan kan hij weer een deel worden van dat, wat hij in het begin van de wereld was. Waar de almacht en de liefde Gods werkt, gaan geen van deze minuscule lichtwezens verloren. Daarom wordt er ook steeds weer op gewezen, dat in de oneindigheid ieder wezen onder de hoede van de Vader zijn weg gaat, die hem voorgeschreven is en die nuttig is voor zijn ontwikkeling. Dit is een wet, die in zijn diepzinnigheid voor jullie niet te bevatten schijnt, maar jullie zullen geen van allen ook de oneindige grootte van jullie Vader in de hemel kunnen begrijpen, voordat jullie zullen zijn, wat jullie bestemming is: één met de goddelijke Vader.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Woorden van de Heiland - Onweerswolken

B.D. 0201 from 26. november 1937, taken from Book No. 5/6

Mijn lief kind, aan wat zou Ik Me meer gelegen laten liggen, dan om jou voor vergissing te behoeden? In het geloof in Mij moet jij alle woorden opnemen en niets vrezen. Wie onder de Mijnen zich beijvert, Mijn stem te oren, die wordt te allen tijde een geestelijke bescherming terzijde gesteld, die alle kwaad van hem weghoudt. Verlang er dus maar verder naar de wijsheid Gods te vernemen en schuw geen moeite om haar te ontvangen. Weliswaar proberen duizenden door te dringen in het voor hen gesloten gebied, maar zij willen het slechts wetenschappelijk doorgronden en niet diep in het hart beleven. En wanneer de bede om verlichting niet uit het binnenste van hun hart komt, dan blijft het inzicht ver weg.
Maar de Mijnen wil Ik het inzicht geven en Ik wil tot hun harten spreken. Mijn lief kind, onnoemelijke verrukking is voor jou bereid. En het leed van de aarde is slechts de ladder naar deze, jou toegedachte gelukzaligheid. En Ik leid al Mijn kinderen volgens een wijs plan. Juist daar, waar jullie dreigen te falen, moet Ik jullie laten strijden, zodat jullie jezelf overwinnen, zodat een ieder uit eigen beweging de Vader zoekt. Maar Ik sta jullie altijd bij met Mijn genade. Geef daarom de moed niet op wanneer het je moeilijk lijkt, maar laat steeds je gedachten doorklinken in het gebed: “Lieve Heiland, wees mij nabij met Uw liefde en genade.”
Wanneer onweerswolken jullie geestelijke horizon bedreigen, dan zal een ieder van jullie, Mijn getrouwen, voor de opgave worden geplaatst, stand te houden tegen het dreigende onweer. Want deze wolken vormen zich al, en ze zullen hun schaduw werpen op allen, die bereid zijn Mij te dienen. Op korte afstanden probeert de wereld met al diegenen, die tegen het geestelijke leven willen strijden, ook jullie, die haar zoeken, te hinderen. Jullie zullen worden gedwongen, slechts in alle stilte te werken. Toch moet jullie streven des te serieuzer zijn. Het gaat er immers om, uit de duisternis nog zo velen naar het licht te leiden, die evenals jullie verlangen en Mij om hulp vragen. Jullie zullen ook veel bereiken, doch rest jullie één ding: jullie werken en scheppen met Mij. En wanneer je hart zich angstig naar boven richt, zul je nooit zonder troost gelaten worden.
Neem wat je geboden wordt, en dank de hemelse Vader dagelijks voor Zijn liefde en goedheid.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Demonen gaan door het heelal - Gebed

B.D. 0202 from 26. november 1937, taken from Book No. 5/6

Demonen gaan door het heelal. Overal stimuleren ze de mensen, in opstand te komen tegen de geboden van God. En overal, waar de Vader om hulp wordt gesmeekt, wordt hen een halt toegeroepen. Het is een wijze wet, dat de Heer over de wereld regeert, dat de wil van de Schepper te allen tijde bezwaar maakt tegen deze demonen. Op zichzelf aangewezen, zou de mens het van hen verliezen, wanneer niet de Heer erbarmen had met de grote nood die de mensen op aarde omvat. Wend jullie daarom alleen tot Hem, opdat Hij jullie helpt. De aarde zal tot in eeuwigheid in gebed moeten volharden, wil ze zich losmaken van het geweld der duistere machten. En moeten jullie je zorgen maken, waar het gebed jullie helpt uit alle nood?
Nooit heeft de Vader jullie in gebed een halt toegeroepen. Jullie kunnen daaruit onmetelijk aan genade putten.... Dit middel staat jullie steeds en te allen tijde ter beschikking. Gebruik het daarom tot jullie zegen en smeek de Vader uit het diepst van jullie hart om verlossing uit de machten der duisternis. Het ligt uitsluitend aan jullie, wanneer jullie moeizame strijd moeten leveren voor zover jullie niet het gebed in acht nemen en jullie je niet aan de Vader toevertrouwen in jullie nood. De Heer laat allen Zijn liefde en goedheid ten deel vallen, streef daarom allemaal naar Zijn genade.
Zo leef je nu in blijde verwachting van wat jou iedere dag aan lessen brengt, en verrijk je steeds je kennis van geestelijke zaken. Koester steeds de wens, het Woord van God te ontvangen, en wij zullen je wens van onze kant beantwoorden. Maar wil je in de genade van de Heer verblijven, geef Hem dan steeds je hart in eigendom en onderwerp je aan Zijn wil. Wat Zijn Liefde jou bereidt, moet je vol overgave aannemen uit Zijn hand. Want eens zullen alle pijn en lijden je de opstanding van de geest verschaffen, en je zult Gods wijsheid loven tot in eeuwigheid.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Dwalende zielen in het etherruim - Licht en duisternis - hiernamaals - licht

B.D. 0203 from 27. november 1937, taken from Book No. 5/6

Zo zijn we weer rond jou verzameld om je het brood des hemels te geven, om je te sterken en om je deel te laten nemen aan de goddelijke genade. Altijd wanneer we jouw verlangen voelen om Gods wijsheden te vernemen, zijn we met jou verbonden en luisteren we aandachtig naar elke opwelling van je hart.
Dus begin: Zie, in het etherruim is een verwarde chaos van zoekende en dwalende zielen en het gevaar van het alleenzijn is voor deze zielen het verschrikkelijkste. Waar de Heer echter geestelijke wezens naar hen toezendt die moeite doen voor deze zielen en hen erop proberen te wijzen dat ze er ook in het hiernamaals naar moeten streven zich te vervolmaken, daar begint voor deze zielen al het eerste werk van liefde. Ze sluiten zich innig bij deze goede geestelijke wezens aan en streven zo langzaam naar de weg naar boven. Gods goedheid en liefde heerst overal en verbergt zich in iedere kleinste gebeurtenis en voorval – zowel op aarde als in het hiernamaals – steeds goddelijke wijsheid en goddelijk besturen van alle wezens. Het is onbeschrijflijk wat zich aan deze wezens, aan deze zoekende zielen voltrekt, zodra er een sprankje erkenning van hun positie en hun bestemming in hen opkomt. Ze doen nu onvermoeibaar hun best om op te klimmen. Onvermoeibaar wijden ze zich aan alle opgaven die hen gesteld zijn, en van hun kant proberen ze weer de nog minder wetende zielen te helpen. Het is een werken voor elkaar in liefde om tot het hoogste te geraken.
Als jullie op aarde al in geestelijk streven wandelen, dan zullen jullie bij de intrede in de eeuwigheid door helder licht ontvangen worden, jullie zullen inzicht hebben en weten. En het dwalen in de duisternis met al zijn strijden blijft jullie bespaard. Hoe dichter jullie op aarde bij de Heiland zijn, des te stralender zal de helderheid zijn die jullie eens zal omvatten en het zal jullie een onuitsprekelijke voldoening bezorgen de Heer al gevonden te hebben in de strijd van het leven. En zonder dralen zullen jullie aan het liefdeswerk in het hiernamaals deelnemen en het innerlijke verlangen voelen om in onvermoeibare arbeid van liefde de Heer steeds nieuwe zielen toe te voeren en hun de weg naar het licht te wijzen.
Wie hier al op aarde over nadenkt, diens leven is zegenrijk, want al zijn gedachten, daden en werken hebben vruchtbare gevolgen in de eeuwigheid. En het brengt elke ziel vooruitgang, als ze alleen maar onafgewend naar boven streeft, het eeuwige licht tegemoet.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Land van de vrede - Gabriel

B.D. 0204 from 27. november 1937, taken from Book No. 5/6

We willen jouw verzoek beantwoorden en je onderwijzen in de leer van Jezus Christus. Neem alles in je hart op wat je gegeven wordt en leef ernaar. Het is voor jou van grote waarde, wanneer je onafgebroken werkzaam bent om op te nemen. Het duurt maar een korte tijd dat je deze genade toegewezen wordt, en om te kunnen werken voor onze Heer en Heiland, moet je geloof en je kennis een hoge graad bereikt hebben. Het ligt alleen aan jou of deze korte tijd goed benut wordt. Laat daarom geen gelegenheid onbenut voorbijgaan. De geestelijke wezens rondom je kiezen de vorm van hun spreekwijze steeds zo, dat je spoedig zult herkennen wie jou zijn leer overdraagt. Vandaag ontvang je echter een kennisgeving die je veel zal verklaren en je een gebied zal binnenvoeren dat je nog vreemd is.
Dus luister: Veel zielen van overledenen gaan meteen na hun dood naar een voor hen bestemd land waar geen lasten of zorgen zijn. Dit land wordt bestuurd door een engel van God met de naam Gabriel, en deze bezorgt ieder een bestaan in rust en vrede. Zo menig vermoeide ziel leert daar voor het eerst de stille eenzaamheid kennen in beschouwelijk nadenken en wordt als het ware schadeloos gesteld voor op aarde moeizaam doorgebrachte dagen, alvorens ze zich dan na deze rust op haar bestemming in het eeuwige Rijk richt.
Het morgenrood schijnt zacht, een mild licht giet zich uit over het hele dal. Het oog verlustigt zich aanhoudend aan oevers van wonderlijke schoonheid. Geen schaduw verstoort dit uitzicht en zij die in deze schoonheid rusten worden door niets onharmonisch gestoord. Het is slechts een zingen en klinken rondom hen. En in deze rust sterkt de ziel zich, totdat ze ontwaakt uit dit voor zich uit dromen en ze de aandrang voelt werkzaam te zijn in de liefde. Degene die op aarde deze graad bereikt heeft, dat hij na de dood dit dal van vrede binnengaat, wordt door de Heer liefdevol benaderd en hij wordt uitgekozen voor nieuwe, mooie arbeid in het hiernamaals.
Oh, volg toch allemaal jullie hart. Realiseer je het doel dat jullie op aarde hebben, om dit dal binnen te gaan. Slechts een blik te werpen in dit land zou jullie in staat stellen alles, alles op aarde te verdragen.
Dus let op: de Heer belooft het leven aan ieder die Hem - de Heiland trouw - zijn hart schenkt op aarde. Maar wat betekent leven, wanneer jullie er niet in Zijn nabijheid van mogen genieten? Dit land is echter slechts een voorproefje van het leven in de nabijheid van de Heiland. Het is slechts een overgang van het sombere aardse bestaan naar de met licht omstraalde velden van zaligheid. Woorden kunnen jullie niet de heerlijkheid beschrijven die van de nabijheid van de Heiland uitgaat. En om deze glans te kunnen verdragen heeft de ziel een overgangsperiode nodig te midden van onuitsprekelijk mooie streken, waarvan het mensenhart zelfs niet kan dromen.
Jou, mijn lief kind, willen we graag een blik in dit land laten werpen, maar de Heer vindt dat de tijd voor jou nog niet gekomen is. Probeer daarom vlijtig en trouw en in liefde tot de Heiland je steeds meer naar het geestelijke toe te keren, opdat we jou steeds uitvoeriger mogen onderwijzen, om je de weg op aarde licht te maken en je blik steeds verder hemelwaarts te leiden. Het is een mateloze genade die je toegestaan wordt door deze kennisgevingen. Neem elke kennisgeving vol overgave op en blijf de hemelse Vader dankbaar, nu en altijd.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Het firmament

B.D. 0205 from 28. november 1937, taken from Book No. 5/6

Oh Mijn kind, bezie het firmament - wanneer het straalt in de pracht van zijn sterren - niet een ervan is onafhankelijk van de Wil van de Schepper, niet een ervan kan zijn baan anders gaan dan de HEER het heeft bepaald. Alle gelovigen vernemen de roep GOD's als ze dit wonder in het heelal steeds weer aanschouwen. De HEER nu huisvest wezens in grote getale op elk van deze sterren, zo zul je een idee krijgen van de oneindigheid van het heelal - van de ontelbare geestelijke wezens die onderworpen zijn aan Zijn Wil - en van Zijn onophoudelijk besturen van en werkzaam zijn voor al deze wezens die allen een deel zijn van het eeuwige LICHT.
Oh, u kunt niet geloven hoe onbegrijpelijk het voor u, mensenkinderen is, u kunt er u bij benadering geen begrip van vormen, anders zou de kolossaalheid, de omvang van de regionen van het hiernamaals u doen bezwijken. Doch elke kleinste gebeurtenis wordt door de VADER Zelf geleid, voor elk kleinste wezen wordt gezorgd volgens Zijn Wil en ontelbare hoogstontwikkelde geestelijke wezens staan HEM terzijde om alles uit te voeren wat voorkomt in het plan van de goddelijke schepping.
Woorden zijn niet bij machte om u dat nader toe te lichten, u kunt u alleen deemoedig buigen voor de Grootte en de Almacht van de HEER, in uw situatie op aarde bent u tot niets anders instaat tegenover dit geweldige besef. Heeft de HEER u de genade gegeven inzage te nemen in slechts het kleinste beetje van Zijn besturen, in Zijn rijk en Zijn werkzaam zijn, dan is u alleen al daardoor een onmetelijke zegen ten deel gevallen, want een kind dat ver afstaat van zo'n geestelijke belevenis, valt het aanzienlijk zwaarder een zichtbaar werkzaam zijn van GOD te aanvaarden, zolang het niet bij machte is in elke kleinste gebeurtenis alleen maar de Wil van de HEER te zien.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Boodschappers - Gebed - Aanmaning

B.D. 0206 from 28. november 1937, taken from Book No. 5/6

De Heer is grootse dingen van plan en je gedachten moeten recht geleid worden. Want alleen zo brengen we Gods wil tot uitdrukking, doordat we onophoudelijk aan allen geven die bereid zijn Gods leer te horen. De Heer laat Zijn boodschappers in nijvere arbeid door het aardse dal gaan. Waar zich er ook een aards kind bevindt dat in liefde tot de Heer ontvankelijk is voor Zijn leer, daar mag dit kind zich in de genade Gods verheugen en mag het Hem reeds op aarde dienen in liefdeswerk aan onwetende, dwalende broeders en zusters.
In deze tijd van nood, waarin zo menige ziel op aarde wandelt, brengt de Heer via Zijn dienaren zoveel hulp, dat ieder die ernstig naar hulp verlangt, de reddende hand van de Heiland kan vastgrijpen. Door een stil gebed baant zich zijn smeken een weg omhoog naar de Vader. En slechts een beetje vertrouwen dat jullie verhoord worden en vele hulpvaardige wezens leiden jullie opdat jullie aan de nood van jullie ziel ontsnappen, opdat jullie vrij worden van boze invloeden en zonder bedenkingen aannemen wat de Vader voor jullie bereidt en jullie door Zijn boden laat toekomen. Het smeken van wie ernstig wil, wordt verhoord, want de Vader houdt van Zijn kinderen.
Lief kind, verneem wat we jou willen zeggen: Bedenk dat iedereen bestemd is om in goddelijke verbinding naar zijn doel op aarde te streven, opnieuw één te worden met de Vader, die hem dit leven op aarde gegeven heeft ter bevordering van zijn geestelijke ontwikkeling. De Heer geeft jullie in liefde te verstaan dit doel, dit streven als belangrijkste in het leven te beschouwen. Niemand van jullie mag er achteloos aan voorbijgaan dat hij zich eens moet rechtvaardigen indien hij zijn leven niet juist benut heeft voor de eeuwigheid. En hoe bitter zal het hem later moeten berouwen en hoe veel zwaarder zal hem het streven naar volmaaktheid in het hiernamaals vallen, wanneer hij, enkel aangewezen op de liefdadigheid van hogere lichtwezens, zichzelf omhoog moet worstelen door onvermoeibare arbeid aan zichzelf. Terwijl jullie op aarde genade na genade kunnen putten, die de Heiland jullie in grote mate toestaat als jullie er maar om vragen. Waarom willen jullie geen moeite doen om deze genade deelachtig te worden? Neem daarom alle leringen aan, die de Heer jullie zendt. Word sterk in geloof, leef in de liefde en bid. Bid onophoudelijk, dan zullen jullie - rijk gezegend - jullie doel in het aardse leven vervullen en dit leven benutten voor de eeuwigheid.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Boze machten - Aardse goederen - Schatten voor het hiernamaals

B.D. 0207 from 29. november 1937, taken from Book No. 5/6

Zie, wij allen horen je smeken. Je geeft ons daardoor veel hoop om te kunnen werken volgens de bedoeling van de Hoogste. Voortdurend word je door krachten benaderd die je ondergang willen en je van deze weg proberen af te brengen. Alle gedachten die een onaangename indruk op je maken, zijn influisteringen van deze machten, die je steeds enkel met het gebed het hoofd moet bieden. Om je de gang naar boven te beletten worden geestelijke hindernissen op je weg geplaatst, maar let op. Steeds weer zul je van onze kant geholpen worden om je voortgang op deze weg te ondersteunen. In de eeuwigheid ondervinden we de strijd van deze machten. Het is een voortdurend strijden tegen deze machten, maar wie onder Gods bescherming staat, komt door alle gevaren zegenrijk tevoorschijn.
En nu geven we je waarnaar je verlangt: de armste mens op aarde is in staat zich opwaarts een weg te banen naar God. Want door zijn lijden op aarde komt hij vaak gemakkelijker tot inzicht dan de met aardse goederen bedeelde mensen. Het verlangen naar aards bezit bevindt zich in ieder van jullie. Iedereen ziet daarin de vervulling van zijn wensen. Goederen verwerven is het doel van zijn streven op aarde. Maar wat is dat dwaas! Jullie kunnen er niets van gebruiken in de eeuwigheid. Het blijft allemaal achter en alleen dat wat jullie aan geestelijk goed hebt voortgebracht, wordt door de Heer in acht genomen.
En wee jullie, die in geestelijke armoede het aardse leven verlaten! Wee jullie die niets kunnen laten zien voor de eeuwigheid! Nu moeten jullie gedurende een lange tijd in het hiernamaals worstelen om stap voor stap naar boven te gaan. Jullie moeten strijden in moeizame arbeid. En wee jullie als jullie in het leven geen schatten verzameld hebben door werken van liefde, waardoor jullie dan de genade toekomt wederom liefde te ontvangen om door deze kracht aan jullie zelf te werken. Hier op aarde ontbreekt jullie vaak het inzicht, maar de middelen zijn jullie in grote mate geboden om dit inzicht te verkrijgen en om zegenrijk te werken op aarde. Maar aan de andere kant, in het hiernamaals, zal het jullie aan deze middelen ontbreken, terwijl jullie dan het inzicht hebben. En jullie strijden zal veel zwaarder zijn in het hiernamaals.
Verlaat je nooit op later. Vaak is het aardse leven kort en het is bitter voor iedereen om onvoorbereid door de deur des doods te gaan. De Heer klopt in elk uur van nood bij jullie aan opdat jullie Hem binnen willen laten. Laat deze stem niet ongehoord voorbijgaan. Steeds moeten jullie erop bedacht zijn dat elke dag jullie einde kan zijn en zo leven dat deze gedachte jullie geen schrik kan aanjagen. Dit laat de Heer en Heiland jullie steeds weer door Zijn boodschappers bekendmaken. Luister daarom aandachtig naar jullie hart en blijf in de genade van God.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Ontwaken uit de nacht - Voorbeeld - Verwijzing naar werkzaamheden

B.D. 0208 from 29. november 1937, taken from Book No. 5/6

Geprezen zij de naam des Heren voor altijd en in eeuwigheid. Ontwaak uit de slaap, jullie allen voor wie het geestelijk nog nacht is. De eerste tekenen van de aanbrekende dag dienen zich reeds aan en de stem van de Vader klinkt. En waar men haar zal horen, daar zal een lichte vrees het hart bevangen. En wie geen gevolg geeft aan deze stem zal reddeloos verloren zijn. Als de eerste stralen van de morgenzon in de duisternis doorbreken, dan is het tijd dat iedereen zich naar het licht toewendt. Want degene die Zijn macht wilde verloochenen zal beven, en hij die zich machtig waande, zal sidderen. Want niemand zal van zichzelf kunnen zeggen: “de Heer geeft Zijn genade aan de deemoedige”. Want niemand van al degenen die Hem vandaag verloochenen, kent de deemoed.
De wil om te heersen is oersterk. En zichzelf in dit bewustzijn te onderwerpen - dat is het waartegen ze zich innerlijk zo lang verzetten, totdat de hogere macht echter een einde zal maken aan hun manier van doen. De Heer geeft in Zijn grootheid en goedheid zo vaak bewijzen van Zijn macht en Zijn werken, maar hoe verblind zijn de mensen. Ze slaan geen acht op de vingerwijzing die de Heer zendt om hen te waarschuwen. Het wordt voor hen allemaal alledaags. Ze houden ogen en oren gesloten en tasten zoals blinden steeds verder in het donker, totdat de Heer zich Zelf zal aandienen. Dan zal het verschrikkelijk zijn.
Breng de Heer elk offer, zodat je in Zijn genade vertoeft. Er zijn er zo velen die je vertrouwend zullen volgen. Voor hen moet je een lichtend voorbeeld zijn in liefde en trouw aan de Heer. Er gaan veel boodschappers door het land. Overal waar ze gezaaid hebben, blijft een zaadje achter en dit zaadje zal groeien. En door de zorg van de dienaren van de Heiland zal het zich uitbreiden en eens vruchten dragen, wanneer de tijd gekomen is. Zo moeten jullie overal in liefde het geloof onderhouden. Jullie moeten de mensen attent maken op de dag der verschrikking, zodat ze niet blind hun ongeluk, het ongeluk van de ziel, binnengaan. En waar jullie van boven onderwezen werden, kom daar samen en verenig jullie allen in gebed.
De vorser zal het binnendringen in de goddelijke waarheden altijd geweigerd blijven. Maar aan het kind van God, wiens hart Jezus toegenegen is en dat in vurige liefde tot Hem bidt, zal inzage in de eeuwige wijsheden toegestaan worden. Het zal door de Heiland zelf onderwezen worden en het zal heldere en zuivere waarheden kunnen ontvangen. En zijn wandelen op aarde zal gezegend zijn, zolang het in de Heer vertoeft.
Je moet je er steeds van bewust blijven dat je in de bescherming van de Heer staat, wanneer je Hem steeds alleen maar liefdevol al je handelen en denken ten offer brengt, wanneer je jezelf vol vertrouwen aan Hem overgeeft en je dienstwillig en deemoedig aan Zijn wil onderwerpt. De Heer zal je in dagen van nood bijstaan en zo moet ook jij diegenen bijstaan die ook in nood om hulp voor hun ziel vragen. De Heer voert je zulke zielen toe en het is jouw opgave steeds te geven zoals jou gegeven werd.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


„Ik heb je nodig“

B.D. 0209 from 30. november 1937, taken from Book No. 5/6

We groeten je in de naam van de Vader. Zoals het Zijn wil is, zo moet je de weg gaan. Zijn beschermende hand leidt je juist. Enkel en alleen jouw liefde heeft je deze weg laten gaan, maar je geest was met ons verenigd. Als jij je steeds met jouw Heiland verbindt, dan staan er altijd goede krachten aan je zijde, die je gedachten zo proberen te beïnvloeden dat je gewillig alles uitvoert wat in de bedoeling van de hemelse Vader ligt. Vervolg vastberaden je weg. En neem met een dankbaar hart aan wat je geboden wordt aan geestelijke leringen. Want eens zal de tijd komen dat je hart zal opengaan voor de eeuwige waarheden die God je toebedacht heeft, wanneer je een onwankelbaar geloof het jouwe zult kunnen noemen. We wachten allemaal op dat tijdstip, want het zal ons veel zegen brengen. Denk hier altijd aan wanneer de gebeurtenissen van de dag je bang willen maken. “Ik heb je nodig”, roept de Heer je toe. Elk wezen voert uit wat Hij hem toebedacht. Maak je daarom geen zorgen en luister naar wat je jouw rust zal teruggeven: Vol verbazing neemt men nota van jouw geschriften. Over alles ligt een zweem van reinheid en liefde en dat is wat gewaardeerd wordt en tot het hart doordringt. Zachtjes klinken de woorden in zijn oren na, zijn gedachten vertoeven bij jou en in het ontvangen van het Woord van God bereidt hij zichzelf en ons innige vreugde. En nochtans zal het hem niet kunnen overtuigen en afbrengen van de gedachte dat je elders geestelijk goed ontvangen en nu weergegeven hebt, aangezien het voor hem onbegrijpelijk is dat God een dergelijke gave gegeven heeft aan een mens wiens levensloop niet overeenstemt met de leer van zijn kerk. Een Godgelovig, vroom gemoed had hem altijd de juiste weg laten bewandelen en innerlijk verbonden met de Heiland gaf hij de mensen steeds het beste. Maar wil je de Heiland dienen, laat dan vol vertrouwen al het verdere over aan Hem. Zoals jou de opheldering toebedeeld werd, zo is Hij overal op het juiste moment werkzaam, overal echter op een andere wijze. En maakte Hij jou bekend wat je vervulling en troost geeft, zo bereidt Hij ook voor dezen wat hun heil ten goede komt.
Zie, mijn kind, welsprekendheid bedient zich van woorden die vaak niet overeenstemmen met de heilige leer van de Vader. De Vader heeft hier evenwel begrip voor, al laat de liefde voor Hem vaak een ijver opkomen waarvan de uitwerkingen de zuivere leer van Christus tegenspreken. Maar waar de wil goed is, zal daardoor geen onheil ontstaan. De Vader beschermt immers de zijnen, die Hem aanhangen.
Maar zorg er nu voor dat de leringen je zonder onderbreking overgebracht kunnen worden. Het is een zegen zonder weerga als je in voortdurende verbinding met ons blijft. We berichten je zoals het de wil van de Heiland is. Onvermoeibaar werken aan jezelf, grenzeloze overgave aan jouw Heiland en grenzeloze liefde tot Hem zullen je ontvankelijk maken voor elke geestelijke stroming. En er zal je een onschatbare geestelijke rijkdom aan wijsheden en leringen toevloeien. De Heer zal je arbeid zegenen, als je maar in Zijn genade blijft zolang je hart Hem innig toegekeerd is.
Vervolg daarom met blije moed je weg, goed behoed en geleid door onze bescherming.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Bron van liefde - Gevaren - Macht van de liefde

B.D. 0210 from 1. december 1937, taken from Book No. 5/6

Keer je in jezelf en besef dat alles wat door God gezonden is, je geestelijk weten zal geven en een steeds diepere verbondenheid met de hemelse Vader. We onderwijzen steeds alleen degenen wier harten verlangend naar de spijs des hemels smachten en wier gedienstigheid de Heer welgevallig is. Zo velen gaan achteloos voorbij aan de bron van Christus’ liefde waar hen verkwikking en troost geschonken zou worden. Maar dorst en honger naar deze verkwikking kennen ze niet. Ze vinden het voldoende om hun aardse wensen te bevredigen. Des te meer geven we daar waar naar de kracht en de sterking door de Heer Zelf gestreefd wordt.
Het is een tegenstrijdigheid dat God de zijnen lijden zendt om hen dan met Zijn genade en liefde te verkwikken. Dit is echter slechts een tegenspraak voor hen die de wijze bedoeling van Gods handelen en leiden niet verstaan. Een volledig vertrouwen en een totale overgave zal jullie een weten bezorgen waardoor jullie al het andere gewillig opgeven en alleen maar steeds meer naar goddelijke wijsheid verlangen. Geef daarom niet voortijdig iets oneindig kostbaars op. Snel genoeg zal jullie paal en perk gesteld zijn, want het leven is kort.
Sluit je dus steeds dichter bij ons aan en schenk ook vandaag aandacht aan onze woorden die we je in liefde geven: een strijden voor de waarheid is voor jou niet zonder gevaren. De tegenstander stuurt je in dezelfde mate zijn verzoekingen om hindernissen te plaatsen op de weg die je bewandelt. En hij schuwt geen enkel middel, indien hij daardoor zijn doel kan bereiken. De innerlijke strijd in jou getuigt van het gevaar waarin je verkeert.
Maar het gebed zal je helpen. En een kind dat zo sterk naar de Vader verlangt als jij kan niet ten onder gaan.
Je zult de liefde in je hart voelen. Je zult beseffen dat de geest der liefde slechts dan van goddelijke oorsprong is wanneer in het denken alles helder en zuiver is en iedereen zijn best doet om voor de anderen te zorgen en te werken. Jullie allen kennen de macht van de liefde nog niet. Ze overstijgt tijd en ruimte, vaak onbegrijpelijk in haar ontstaan en toch het onvermijdelijke gevolg van het juiste inzicht. En ze komt met een zodanige kracht tot leven dat ze in eeuwen niet afgezwakt kan worden. Het aardse leven is slechts een korte tijdspanne in de eeuwigheid. De liefde was echter voordien reeds werkzaam en is tot in eeuwigheid werkzaam.
Zo zorgt de Heer ervoor dat diegenen zich op aarde verbinden die één van wil zijn, die Jezus Christus als hun Heer hoogachten en Hem in liefdevolle overgave willen dienen. En ook al lopen al hun wegen uiteen, ze vinden elkaar terug in werken van liefde. Ze geven aan elkaar vanuit deze liefde en voelen in hun hart het hevige verlangen om alle medemensen naar de hemelse Vader te voeren. Door het zalige verplaatsen in geestelijk weten, door werkzaam te zijn in werken der liefde, door onafgebroken te streven naar vervolmaking bereikt de mens die fase, die hem in staat stelt na zijn overlijden een lichte gedaante aan te nemen en die hem onttrekt aan de zwaartekracht van de aarde.
Weten jullie welk een genade het is om lijden en zorgen overwonnen te hebben? God ontneemt jullie het leven om het jullie terug te geven in een onvermoede overvloed aan licht en ongekende zaligheid. Zie, mijn kind, het is ons voortdurend streven je dit te verschaffen. We willen je graag adviseren, maar we zijn slechts in staat je te onderwijzen waar jouw wil ons tegemoet komt. En daarom moet je er alles aan doen om ons de gelegenheid te geven. We verlangen er zo vurig naar dat je niet vermoeid geraakt in je arbeid en dat je onophoudelijk bidt en vecht voor Gods liefde en genade. Hoe sterker de macht van het gebed, des te inniger zijn we met jou verbonden en des te dieper dringen de leringen in je door van onze Heiland die deze in liefde voor je gereedgemaakt heeft. En indien je met tegenstand van duistere macht te maken krijgt, bid dan des te ijveriger opdat je te allen tijde zegenrijk uit deze strijd tevoorschijn komt.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Waarschuwing - Liefde van de Heiland

B.D. 0211 from 2. december 1937, taken from Book No. 5/6

Op een stil moment zul je de genade van de Heer ondervinden, die je Zijn wil bekendmaakt en jou je verdere werkzaamheden zal toebedelen. Lief kind, wees er steeds op bedacht dat je hart rein blijft. Want alleen dan zul je de kracht ontvangen om je plicht op aarde met alle ijver na te kunnen komen. Wanneer de Vader je waarschuwt, dan sta je voor een moeilijkheid. En probeer dan door middel van rechtvaardig denken jezelf te doorgronden en werk ijverig aan jezelf, opdat je jouw Schepper foutloos onder ogen kunt komen, om heldere, reine woorden der waarheid zuiver te ontvangen.
In dit leven begaat iedereen de grote fout dat hij zich de Heiland zo weinig toevertrouwt, die hem toch graag Zijn ganse liefde wil geven, die hem graag heel het aardse leven lang wil verzorgen en juist leiden. Wie smeekt om de liefde van de Heiland, gaat immers samen met Hem de lange weg door het aardse dal. Is dit besef niet uitermate zaligmakend? Bestaat er iets mooiers dan door Hem te worden geleid om de moeilijkheden des levens te omzeilen?
Onderbreking

Vertaald door Gerard F. Kotte


Waarschuwing voor boze machten

B.D. 0212 from 2. december 1937, taken from Book No. 5/6

Wat doe je me een verdriet, lieve ziel. Laat het je genoeg zijn dat engelen boden van God zijn die gezonden zijn ten dienste van hen die de gelukzaligheid zullen erven.
Tevergeefs. Ik kan je meer geven als je schrijft.
Behoed je hart voor ongelovigheid en sla acht op je ziel. Boze geestelijke wezens die jou in het verderf willen storten, strijden om haar. Blijf steeds weer de Heer trouw en verlang naar Hem. Want ook al is je geest gewillig - in de gelederen van de vijand strijden verbitterde tegenstanders. De Heiland Zelf staat je terzijde. Maar wijk niet van het rechte pad af en blijf steeds Zijn kind.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Geestelijke bescherming - Waarschuwing

B.D. 0213 from 3. december 1937, taken from Book No. 5/6

Oh, mijn lief kind. De Heer heeft het op aarde zo ingericht dat Zijn dienaren omgeven zijn door Zijn geestelijke bescherming. Zonder deze bescherming zouden jullie te gronde moeten gaan, want de boze machten vervolgen je voortdurend en willen je verwijderen van de weg die je bewandelt. Het is een onophoudelijke strijd om jouw ziel. Maar de Vader leidt je weg uit alle gevaar. Leg je hart aan Zijn voeten opdat Hij het beschermt, nu en voor altijd. En wanneer Gods heil over je komt, wanneer je begenadigd bent het Woord Gods te vernemen, dan moeten alle demonen van je wijken. Want de Heer zegent de zijnen en richt degenen die de zijnen willen schaden, te gronde.
Luister dan nu naar wat we je willen meedelen: het is tegen de wil van de Vader wanneer jij je kracht onnuttig besteedt. Het is voor jou zonder waarde een verbinding te zoeken die je veel minder kan geven dan welke je dagelijks geboden wordt door je opnemingen. Niemand van jullie allen zou kunnen vernemen hoe de engelenschaar zich verheugt over een gewillig kind. Als jullie echter de genade aan je voorbij laten gaan, dan hebben jullie jezelf beroofd en worden jullie niet gemakkelijk weer aangenomen. Want de wil van de Heer heeft jullie uitgekozen, maar jullie namen Zijn woorden niet in acht. Doch jou, mijn kind, zou veel ontnomen worden als je opnieuw zou willen beginnen met dat wat je aanvankelijk de juiste weg gewezen heeft.
Steeds weer maant de Heer aan tot trouw. Steeds weer trekt Hij jullie in liefde omhoog. Geef Hem daarom jullie hart en wees Hem bereidwillig en trouw toegenegen. Het wordt je lieve vrienden echter duidelijk te verstaan gegeven dat enkel het voortdurende streven naar boven hen terug brengt, dichter bij het pad dat ze verlaten hebben uit bezorgdheid dat ze schade zouden kunnen lijden. We brengen jullie een offer, wanneer het voor jullie bestwil is. Op momenten dat het onderrichten moeizaam verloopt, geven we jullie graag kennis van ons streven en proberen we jullie het rijk Gods binnen te voeren. Jullie moeten echter bereidwillig zijn en onze raadgevingen en aanmaningen opvolgen.
We kunnen niet iedereen onderwijzen wiens hart zich afwijzend opstelt en die zich niet vanuit het diepst van zijn hart met ons verbindt en onze leringen in ontvangst wil nemen. Maar we geven steeds meer en steeds nadrukkelijker aan het kind van God, dat ons vertrouwt, wiens gebed bij de Vader verhoring vindt en dat steeds gewilliger zijn hart en oren opent voor onze leringen. Als de Vader jullie een zodanige genade bereidt, neem die dan dankbaar aan. Laat je echter nooit terugwerpen waar jullie stap voor stap de weg bevochten hebben. Vervolg je weg met God en kijk naar boven, niet achterom.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Onderwerpen aan de wil van de Hoogste

B.D. 0214 from 4. december 1937, taken from Book No. 5/6

Mijn lief kind, de wil van de Heer is heilig, groot en machtig en allen moeten zich voor Hem buigen. Zich bewust van Zijn macht, verbergt de mens zijn aangezicht voor de Schepper van hemel en aarde. En slechts de onrijpheid van de ziel, verblinding en arrogantie laat de mens hoogmoedig worden. Zorg voor jullie geest dat jullie je realiseren hoe klein jullie zijn ten overstaan van de Heer. Laat geen gedachten opkomen die jullie van de Vader scheiden, maar doe moeite tot Hem te komen. En daar hebben jullie het gebed voor nodig.
Er volgen zware dagen voor degene wiens geest niet in staat is zich te onderwerpen aan de goddelijkheid. Wanneer alle aanwijzingen in het menselijke bestaan niet volstaan om de mensen te overtuigen van een leidende Vaderhand, dan moet de strengheid van de Vader ingrijpen opdat niemand van Zijn kinderen verloren gaat in verblind denken. Het is echter nuttig voor jullie allemaal als jullie de leringen van jullie Vader aannemen. Want er is niemand onder jullie die zonder inzicht de eeuwige vrede binnen zou kunnen gaan. En om tot inzicht te komen heb Ik jullie steeds nieuwe verwijzingen naar goddelijke werkzaamheid gezonden. En wanneer jullie slechts jullie ogen en oren openstellen voor alles wat er rondom jullie gebeurt, moeten jullie beseffen dat de liefde van de Vader voortdurend bezorgd is over jullie en dat er onafgebroken om jullie zielen gevochten wordt.
Waartoe zou alle leven rondom en in jullie dienen als het niet aan een goddelijk doel zou beantwoorden? Bestaat er iets in jullie bestaan dat niet getuigt van Zijn wil? En wanneer meteen de gedachte in jullie opkomt dat Gods schepping een werk zou zijn van zich wetmatig voltrekkende werken der natuur, dan drukken jullie hetzelfde uit met andere woorden. Alles wat ontstaan is, alles wat geworden is, is geschapen door een Macht, die over hemel en aarde regeert. En jullie zijn allemaal ondergeschikt aan deze Macht en geen enkele menselijke wil kan zich afzonderen, al is hij nog zo sterk. Ook hij is onderworpen aan de ene wil, de wil van de Hoogste.
Probeer toch goed te beseffen dat jullie aan God toebehoren, dat jullie een deeltje zijn van deze goddelijkheid, voor zover jullie streven een aanvang neemt en jullie je tot God bekennen. Dan zal niemand van jullie daar weerstand tegen bieden. Dan zullen jullie ook allemaal één willen zijn met jullie hemelse Vader. En jullie zullen Zijn genade willen ontvangen en zullen je verlangend wenden tot Diegene die jullie geschapen heeft en jullie bestemd heeft eens de kroon des levens te dragen.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Uitwerkingen van Gods Woord

B.D. 0215 from 5. december 1937, taken from Book No. 5/6

We zijn actief betrokken bij alles waarmee je begint. En als het ter ere van God is, vloeit daar voor jou zegen en genade uit voort. Door jouw arbeid op geestelijk gebied krijgen ook wij steeds weer nieuwe opgaven te vervullen. Het gaat er toch om al degenen die jij probeert te winnen, bij te staan en hen behulpzaam terzijde te staan, waar ze zoeken en piekeren en hun gedachten naar het hiernamaals wenden. We nemen elke opwelling in hun hart waar. We proberen hun gedachten in de richting van de hemelse Vader te leiden. IJverige arbeid begint overal waar zich slechts de geringste gedachte naar boven wendt. Om die reden is ook zo hevig verlangd naar jouw medewerking door alle geestelijke vrienden, aan wie wederom de zielen van deze kinderen van de aarde toevertrouwd zijn.
En als je het gebod van de liefde naleeft, dan geef je aan deze zielen van wat de Vader aan jou gaf. De Heer draagt jou, Zijn dochter, op ter ere van Hem te werken. Zodoende gaf Hij jou een taak, aan de uitoefening waarvan jij je alles gelegen moet laten liggen. Vaak is het juist zo moeizaam om op kleine schaal te werken en het vraagt veel geduld. Want waar het mensenkind nog nooit door dergelijke gedachten bewogen is, moet de bodem eerst langzaam gereedgemaakt worden, vooraleer het kind kan en wil ontvangen.
Waar de Heiland zich onder jullie ophoudt, wanneer jullie innig Zijn aanwezigheid afsmeken, daar zal het werken dubbel zegenrijk zijn en jullie zullen aan de bekoring die jullie omgeeft, voelen dat jullie in Zijn liefde staan. Iedereen wordt - eerst onbewust - met een vleug van vroomheid bedekt. Dan voelen jullie het echter steeds sterker en ook al willen jullie je verzetten tegen de vleug van liefde die van Gods woorden uitgaat, jullie ontgaan haar niet. En wanneer jullie al deze stromingen die jullie toevloeien, in jullie laten werken, als jullie je innig bezighouden met de gedachten aan de Heer en Heiland, dan zullen jullie spoedig voelen hoe jullie geloof, jullie liefde tot de Heiland en jullie verlangen naar de Vader zal groeien en hoe jullie daaruit genade na genade putten. Het is zo zegenrijk, bewust te werken in liefde voor de medemensen. Diegenen aan wie de Vader gaf en die deze gave afwijzen, zijn allen verlaten.
Ieder moet ernaar streven Gods geboden te vervullen en een leven in liefde te leiden die God welgevallig is. Dat verlangt de Heer van iedereen. Maar wie gaat er op deze manier over de aarde? Het zijn er zeer weinigen. Op geen enkele manier wil de Heer door dwang bepalend op hen inwerken, anders zou het voor Hem gemakkelijk zijn om de mensen daartoe te brengen. Indien jullie echter uit liefde voor Hem aandachtig naar Zijn wil luisteren, dan zullen jullie door jullie wil gezegend blijven en van nu af aan in de vereniging met God jullie doel zien.
Gods Woord betekent voor jullie een zeker vinden van de weg naar boven. Gods Woord is voor jullie spijs en drank tegelijk. De nooit falende bron van genade die Christus voor jullie allen klaar houdt opdat jullie daar voortdurend uit putten, is jullie kracht en sterkte. Wanneer de boodschappers van God jullie onderwijzen, dan nemen jullie deel aan de arbeid in het eeuwige heelal, aan de terugwinning van de zielen voor het rijk Gods. De liefde Gods ontworstelt de zielen aan de duisternis en elk werk dat dit doel nastreeft, zal door de Heer gezegend zijn, ofwel op aarde ofwel in het hiernamaals. Verlang er dus naar onophoudelijk het Woord Gods te horen, jullie allen die de Heer willen dienen. Laat jullie verkwikken, laat jullie sterken, laat jullie stichten en troosten, en kom allen tot de Vader, van wie het eeuwige Woord uitgaat. Op aarde belooft Hij jullie het eeuwige leven wanneer jullie in Zijn Woord blijven, opdat jullie de dood in eeuwigheid niet zullen aanschouwen.
En jullie allen kunnen het bereiken, wanneer jullie het slechts willen. Jullie allen mogen alleen in de Heer volharden, dan zal de belofte van Christus vervuld worden. Want van Hem is het rijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Menswording

B.D. 0216 from 6. december 1937, taken from Book No. 5/6

Mijn lief kind, de grote goedheid van de Vader wil je vandaag een groot geheim openbaren: het raadsel van Zijn menswording. Zonder de liefde van de Heer zou het jullie mensen nimmer mogelijk geweest zijn je van de zondeschuld te verlossen. En jullie zouden steeds dieper gezonken zijn, wanneer de Vader geen erbarmen zou hebben gehad met de mensheid en niet in overgrote liefde Zijn heiligste kind naar de aarde zou hebben gezonden om de mensen verlossing te brengen uit de diepste nood. De Heer kon de mensen nooit een groter bewijs van Zijn goddelijke liefde geven dan dat Hij zich Zelf ten offer bracht, dat Hij de schuld van allen op zich nam en dat Hij door lijden en de kruisdood voor de mensen opnieuw de genade verwierf om binnen te kunnen gaan in het rijk Gods.
De zondeschuld die Zijn rein, goddelijk hoofd belastte, was veel verschrikkelijker dan het lijden aan het kruis. En in onuitsprekelijke pijn om de aardse kinderen bracht Hij de hemelse Vader het grootste offer. Hij gaf zichzelf voor het lijden van de aarde. De Vader heeft Zijn Zoon naar de aarde gezonden. Het heiligste, hoogste, zuiverste Wezen dat één was met de hemelse Vader, volbracht deze daad uit innigste liefde voor de mensheid. Alles in het heelal moet stil vallen in het besef van dit allerheiligste offer dat de mensheid bewezen werd. Vol eerbied moet alles verstommen voor de grootheid van Zijn liefde. En het lofgezang van allen die de Heer verlost heeft uit de diepste zonde, moet in de eeuwigheid weerklinken.
Om uit de naaste nabijheid van de alom stralende, goddelijke Vader, uit alle pracht en heerlijkheid van het eeuwige leven af te dalen naar het aardse dal, midden in de ellende en de diepte van de zonde. Wat een liefde van de Verlosser voor de kinderen der aarde en wat een ontzaglijk offer om in Zijn reinheid te midden van zonde en ondeugd te vertoeven. De Zoon van God vervulde het verlossingswerk op aarde met het heiligste erbarmen. Voordien en nadien heeft er geen enkel wezen een lijden gedragen zoals dat van de Zoon van God. De Heiland nam op aarde deel aan al het lijden. Zijn goddelijkheid openbaarde zich in grenzeloze liefde en zo bracht Hij zichzelf ten offer voor het heil van de mensen.
Word zoals de kinderen, dan zijn jullie in staat de kwellingen van de Heer na te voelen. Groot en heerlijk en stralend zweefde Zijn geest in het eeuwige licht, om nu belichaamd op aarde rond te gaan, belast met de zondeschuld der mensheid. Rein van hart ervaart Hij met de doornenkroon op het hoofd de bitterste smaad. Al het leed van de wereld nam Hij op zich om daardoor de smarten van de kinderen op aarde te verminderen en Hij liet zich aan het kruis slaan om voor hen het rijk des Vaders gereed te maken.
Gods liefde was zó oneindig groot, dat Hij Zijn Zoon gaf. Maar de liefde van Jezus Christus bracht datgene terug bij de Vader wat zonder de liefde van de Heiland voor eeuwig verloren was. Geen enkel wezen kon zonder deze liefde het aangezicht van God aanschouwen. Omwille van de mensheid bracht de Heer zichzelf ten offer en verloste de wereld op die manier van de eeuwige dood. Gezegend is hij die, dit offer deelachtig, in de liefde van de Heer wandelt, opdat ook hij verlost wordt door Jezus Christus, onze Heer!
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Inzage in de werkzaamheid van alle wezens

B.D. 0217 from 7. december 1937, taken from Book No. 5/6

En het begint opnieuw te dagen onder de mensheid, want de Heiland vertoeft in jullie midden en onderwijst jullie. Als jullie de woorden van God ontvangen, dan is de Heiland jullie nabij. Hij bedenkt allen die van goede wil zijn. En zo zal jullie opnieuw versterking van de geest geboden worden en een eeuwigdurend uitgieten van Zijn liefde over zielen die gewillig zijn op te nemen. Oh, toon jullie deze genade waardig. Jullie bereiden jezelf een onvermoede zaligheid, als jullie je in onophoudelijke werken van liefde met de Heiland verbinden. Want niemand onder jullie zou zonder Zijn genade zalig kunnen worden. Maar door Zijn genade voert de Heer jullie Zelf op de weg naar boven.
Alle onderrichtingen komen jullie toe zoals de Heer het bepaalt. Het is Zijn doel jullie aan de hand van steeds diepere openbaringen een inzage toe te staan in de werkzaamheid van de geestelijke wezens, opdat jullie leren begrijpen dat alles in het heelal zich steeds weer herhaalt, dat al het leven en sterven slechts de bevordering van de ziel tot doel heeft. En dat alle wezens dezelfde arbeid als taak hebben: steeds in liefde te zorgen en te werken voor de zwakkeren. Dat God - het hoogste Wezen van alle wezens, dat onze aanbidding het meest waard is - ons in liefdevol erbarmen naar zich toe wil trekken en dat wij onafgebroken naar voltooiing moeten streven om de oneindige godheid te naderen.
Maar jullie mogen niet vergeten dat de Vader jullie allen roept. Jullie allen zullen in Zijn rijk binnengaan. En hoewel de Vader ieder van jullie een werkzaamheid van een andere aard toekent, is toch ieders doel hetzelfde: voor zijn ziel en die van zijn medemensen te zorgen, opdat ze geen schade lijdt, maar aan de Vader in zuiverheid en volmaaktheid aangeboden wordt. Want louter daarop zal ze eens beoordeeld worden.
Verlang daarom eerst naar het rijk Gods vooraleer jullie naar andere goederen verlangen en deze nastreven. Op aarde is alles slechts van voorbijgaande aard en als het ware als begeleiding aan het aardekind erbij gegeven. Dit kind moet zich echter gewillig van alle aardse bezit losmaken en slechts naar dat ene verlangen: zich zelf, dat wil zeggen: zijn ziel zo te ontwikkelen dat ze over alle aardse goederen heen de weg naar de hemelse Vader vindt en zo binnen kan gaan in Zijn rijk, dat voor ons gereedgemaakt werd door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Raad om geestelijk goed te verschaffen - Inzicht

B.D. 0218 from 8. december 1937, taken from Book No. 5/6

Wij allen groeten je en onder onze bescherming zullen verdere leringen je toestromen die de Heiland je toegedacht heeft. We willen jou en je medemensen op geen enkele wijze iets ontzeggen wat jullie allen slechts tot zegen zou kunnen zijn. En daarom verhoort de Heiland jouw gebed en laat Hij je steeds weer opnieuw Zijn woorden horen. Want in het ontvangen van deze woorden groeit je kracht en je geloof. En waar je weten toeneemt en je voortdurend in de genade blijft, daar zal ook de grote waarde van je werk erkend worden.
Het blijkt vanzelf dat slechts die mens deze genade deelachtig wordt die voortdurend aan zichzelf werkt en steeds alleen zijn best doet in liefde te geven aan zijn aardse medemensen. En toch heeft iedereen er recht op in Gods Woord onderricht te worden en zodra hij er maar een beetje naar verlangt, erbarmt de Heer zich over hem en geeft en onderwijst hem. Desondanks begrijpen jullie niet dat de liefde van de Vader jullie zoekt, dat alles toch slechts gebeurt om jullie de juiste weg te wijzen.
Want daar waar jullie op aansturen, is er geen verlossing, daar is er alleen ondergang. Denk daaraan voordat het te laat is. Op het einde van jullie leven zal het moeilijk voor jullie worden, wanneer jullie je moeten verantwoorden hoe jullie het leven benut hebben. Wat baten jullie dan die daden die jullie slechts aards loon opbrachten? Wat zal aards bezit jullie baten? En hoe zeer zullen jullie het berouwen geen daden van liefde verzameld te zien die jullie een opstijgen in het hiernamaals mogelijk maken. En wat voor kwellingen zal dit berouw jullie geven, wanneer jullie beseft hebben dat jullie kostbare tijd ter beschikking stond waarin jullie zonder nut voor de eeuwigheid geleefd hebben.
Oh, een dergelijk inzicht is bitter! Daarom maant de Heer jullie aan je naar Hem toe te keren zolang er nog tijd is. Want indien jullie van goede wil zijn, kunnen jullie je in korte tijd onmetelijke goederen voor de eeuwigheid verschaffen, als jullie je gedachten met de Heer verbinden en jullie in innig gebed Zijn genade afsmeken.
Alles waar jullie de Vader om vragen voor jullie ziel, zal jullie zo graag gegeven worden. Stel jullie op aarde niet tevreden met de schijngoederen, die geen duurzaamheid hebben. De Heer heeft voor jullie zo een onbeschrijflijke zaligheid in Zijn rijk gereedgemaakt, dat hiernaar te verlangen het enige is wat voor jullie van waarde moet zijn. Laat jullie onderwijzen en neem deze leringen dankbaar in jullie hart op, dan zal het jullie zegen brengen voor de eeuwigheid.
Volg nu, mijn lief kind, onze raad op: het is niet altijd goed zich door zijn gevoelens te laten leiden. Je zult deze woorden leren begrijpen, dat het een typerende zaak is rondom de gave Gods, die jij hebt ontvangen.
Decennia lang wijkt de mens niet af van zijn opvatting. En toch brengt één ogenblik hem vaak dichter bij het ene grote, meest heilige - het erkennen van de goddelijkheid. En dan is hij niet meer in staat in de dwalingen van het leven de weg te vinden. Hij meent te begrijpen en kan dit begrijpen niet meer in overeenstemming brengen met al het voorgaande. Dit is vaak een moment waarop datgene in een mens in elkaar dreigt te storten wat hem tot dan toe rotsvast toescheen. En wanneer dan de genade Gods zulke mensen niet zichtbaar zou behoeden, dan zou de tegenstander gemakkelijk spel hebben. Maar ieder gaat zijn weg zoals deze voor hem is vastgesteld, en zijn innige toekeren naar God leidt hem goed beschermd door alle moeilijkheden heen.
En als jij je vandaag tot de Heiland richt voor inzicht, dan raadt de Heer je aan alles aan Hem over te laten. Wie Hem vertrouwt, leidt en stuurt Hij goed. En als je voelt dat je verlangen naar de Heer verhoord wordt en dat je hart zich steeds meer naar Hem toekeert, dan verneem je ook Zijn leringen in steeds diepere vorm. En het brood des hemels wordt je gegeven.
Loof de Heer, want Hij onderwijst je en Hij stuurt alles voor jouw heil.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


“Blijf in de liefde werkzaam”

B.D. 0219 from 9. december 1937, taken from Book No. 5/6

Mijn lief kind, we weten allemaal dat je afhankelijk bent van je dagelijkse arbeid en proberen je daarom te allen tijde tegemoet te komen, opdat je zonder onderbreking de dagelijkse opnemingen in ontvangst kunt nemen. Maar bedenk hoeveel beter het is wanneer je telkens op hetzelfde moment kunt onderbreken. In onze gelederen hebben we een geregelde werkzaamheid te vervullen en daarom onderwijzen we iedereen zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip. Dat zal je op dit moment niet erg begrijpelijk toeschijnen, maar vertrouw op onze woorden, in het ontvangen zul je het voelen dat onze gedachten je gemakkelijker toestromen, zodra jij je ons – volledig vrijgemaakt – ter beschikking stelt. Het zijn gewisse, bepalende wetten waaraan elk wezen onderhevig is, en zo zijn we wel steeds op het juiste moment bereid opdat je ontvangen kunt wat je toebedeeld is. Maar ga vandaag verder met je schrijven, wij zijn klaar voor jou. We wilden je alleen maar verklaren hoeveel lichter het voor jou en voor ons is wanneer jij je al naar gelang van de mogelijkheid steeds op dezelfde tijd met ons verbindt. En begin nu: Blijf in de liefde werkzaam. Dit woord moet je diep in je hart schrijven, want het is het toonbeeld van een godzalige levenswandel. Het betekent onzegbaar veel voor jou wanneer de liefde steeds bepalend op je handelen inwerkt. Want dergelijke daden van liefde zijn God welgevallig. En wanneer je langs een andere weg iets gelijkaardigs gepredikt wordt - dat elke goede daad haar zegen naar zich toetrekt, weet dan dat de liefde steeds de aanleiding daartoe moet zijn. Hoe vaak wordt dat buiten beschouwing gelaten. Hoe vaak wordt er gegeven, hoe vaak wordt een daad louter mechanisch volbracht zonder dat het hart daar in liefde bij betrokken is. En dan wordt deze daad niet door de Heer in aanmerking genomen. Elke geringste arbeid moet door de liefde geleid zijn. En steeds zullen jullie de nabijheid van de Heiland in jullie voelen. Want in elke daad van liefde is God Zelf jullie nabij. Wat je ook doet, als het met het gevoel van liefde voor je Heiland en voor je medemensen verbonden is, dan zal het ook steeds genade vinden in de ogen van de Heer. En dan pas zijn jullie in de liefde werkzaam.
Mijn kind, onderwijs je medemensen steeds het belang van deze leer. Maak hun duidelijk dat ze van binnen uit aan zichzelf moeten werken, dat ze eerst de liefde moeten beoefenen om dan steeds gemakkelijker de verbinding met God te bereiken, die hun dan weer de genade geeft de juiste weg te betreden. Want alleen door daden van liefde blijft de mens met God verbonden. En voortaan stroomt alle goddelijke genade de mensen toe die hier acht op slaan en zich als het ware van binnen uit omvormen, wanneer ze vooreerst de liefde beoefenen in hun hart. En waar jullie de naaste liefde kunnen schenken, daar zal ook jullie levenswandel weer vrucht dragen. Want liefde wekt wederliefde. En zo trekt elke goede daad in liefde weer een soortgelijke aan. En een dergelijke levenswandel heeft een veredelend effect op allen die bij jou en rondom jou zijn.
Bedenk dit en streef ernaar. Het ligt in de bedoeling van de goddelijkheid dat jullie de liefde van de hemel deelachtig worden. Om deze liefde op te wekken, moeten jullie je waardig tonen. Jullie moeten er vanzelf naar streven aan de liefde van God deelachtig te worden. Oefen jullie daarom in de liefde tot God en tot jullie medemensen, want alleen door de liefde kunnen jullie verlost worden, nu reeds op aarde en eens in de eeuwigheid.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Gebed in vertrouwen op God - Geestelijke bescherming

B.D. 0220 from 9. december 1937, taken from Book No. 5/6

Je moet in alle noden tot de Vader bidden, en als Hij je helpt, erken dan Zijn liefde. Jullie allen moeten lijden opdat jullie je gedachten naar de Vader zenden en op Zijn goedheid vertrouwen. De Vader verlaat de zijnen niet en zolang jullie moeite doen Zijn wil te erkennen, zien jullie in Hem de Vader en zijn jullie als kinderen in Zijn vaderlijke liefde goed geborgen. Vergeet niet dat enkel jullie houding tegenover God jullie op aarde voorbereidt voor de eeuwigheid. Als jullie innig met Hem verbonden zijn, ervaren jullie Zijn genade onophoudelijk. Maar als jullie de Vader verloochenen, dan raken jullie het kindschap van God kwijt en wandelen zonder Zijn zegen door het aardse leven. Laat de Heer zorgen en vertrouw Hem. Jullie moeten innerlijk standvastig zijn en je nooit inlaten met twijfels aan Zijn liefde en goedheid, want wat zouden jullie zonder deze liefde en goedheid zijn?
Een vol vertrouwen is het eerste waarin jullie je moeten beijveren, dan zal jullie ook hulp gegeven worden in alle nood. Wie echter twijfelt aan de Heer en Zijn macht, die zal net zo aarzelend om hulp smeken en hoe zal die hem dan gegeven moeten worden? Keer jullie daarom in sterk geloof en blind vertrouwen naar de hemelse Vader, als jullie willen dat jullie gebed verhoord wordt. Want de Vader heeft de zijnen lief en staat hen bij in hun nood. En wees er zeker van dat Hij geen enkel kind dat zijn handen smekend naar Hem opheft, vergeefs laat bidden. Dus wend ook jij je vol vertrouwen naar de Vader en vrees niet. Ontelbare woorden zullen je bewijzen dat de liefde van de Vader Zijn kinderen laat toekomen waarnaar hun hart verlangt. Zijn engelen behoeden je en richten je op wanneer je wankel dreigt te worden. Vertrouw jezelf aan hun bescherming toe opdat je op het aardse pad geleid wordt totdat je de eeuwige vrede binnengaat.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Het Woord van de Heiland – Leidende ster in de donkere nacht

B.D. 0221 from 10. december 1937, taken from Book No. 5/6

Ontvang onze leringen, mijn kind, en geef je vertrouwend over aan onze woorden: Alles wat de Heer voor jou gereed houdt, is geschikt om op zwakke momenten troostend op je in te werken. Ook jij zult in het leven kracht en troost kunnen gebruiken en deze zullen je uit de woorden toestromen zodat jij je daar steeds aan kunt oprichten. Het is volgens Zijn wil dat je te allen tijde onderwezen wordt, wanneer we je verlangen naar het hemelse brood voelen. De Heer verklaart in Zijn liefde en goedheid alles waarnaar Zijn kind verlangt. Hij maakt hen vertrouwd met de leer van Christus om voor hen voortaan een trouwe raadgever te zijn op de levensweg. En welk kind kan onder zulke trouwe bescherming verkeerd lopen?
Zijn Woord is een leidende ster in de donkere nacht. Het is een waarschuwing voor gevaar. Het is gegeven tot innerlijke verheffing, troost en lafenis. Het zal jullie steeds verkwikken als jullie de Heer aanroepen, opdat Hij het tot jullie richt. Jullie zullen de lieflijkste woorden in het binnenste van jullie hart vernemen en gelukkig zullen jullie ze opnemen. En als ze eens in jullie binnengedrongen zijn, dan zullen jullie ze nooit meer loslaten. Want niets aards kan voor jullie de heerlijkste gave van God vervangen. Niets zal op dezelfde wijze de vrede in jullie hart gieten als de leer van de Heiland dat kan.
En wanneer jullie ontvangen hebben, tracht dan daarnaar te leven zoals de Heiland het verlangt. Vorm jullie zo, dat Zijn blik welgevallig op jullie rust, opdat jullie, die aan Zijn woorden gevolg geven, omgeven worden door stralend licht. Want wiens woorden zullen nog krachtiger op jullie inwerken dan die van de Heer? En als God jullie de vrede al op aarde gegeven heeft, dan zijn jullie onmetelijk rijk. En nu is het jullie doel om van jullie rijkdom uit te delen – jullie, die op aarde in de genade van de Heer mogen wandelen.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Heilbrengende werkzaamheid

B.D. 0222 from 11. december 1937, taken from Book No. 5/6

En wederom willen we je wijzen op jouw heilbrengende werkzaamheid. Er wordt je nog veel gegeven en alleen ijverig werk aan jezelf brengt je dichter bij het doel: de vereniging met de hemelse Vader. Want waar Gods boden zich inspannen om je in het mysterie van de eeuwigheid in te leiden, waar je doorlopend goddelijke wijsheden gegeven worden en waar de Heer Zelf je toebedeelt wat je moet ontvangen, daar wordt je genade na genade toegekend.
Zie, we willen je wil versterken. We willen je voorbereiden op je arbeid. We willen je helpen opdat je steeds naar het brood des hemels verlangt. Op geen enkel moment zal het je geweigerd worden, zolang je er zelf naar verlangt. En in een voortdurende verbinding met ons blijf je in een toestand van volledige verbondenheid met God. Want wij zijn slechts de uitvoerende krachten van de Heer. En waar het vurige verlangen naar de godheid voorhanden is, daar volgen we al Zijn voorschriften en leringen op.
Zodra een kwade gedachte van de boze machten ons streven wil doorkruisen en op een ongunstige manier op jou zou willen inwerken, zijn onze geestelijke wezens die voor je bescherming instaan, erop bedacht je aan deze invloed te onttrekken. En als jij je gedachten weer op de Heiland richt, zijn alle vijanden van je ziel machteloos. Daarom is het zo oneindig zegenrijk als je heel vaak de weg naar de Heiland vindt, die je verlangen in overgrote liefde vervult.
Daaruit kunnen jullie zien dat elke van jullie gedachten bepalend is voor jullie geestelijke ontwikkeling. Bekijk de mensen wier gedachten uitsluitend op wereldse verlangens gericht zijn, hoe weinig verbinding ze hebben met hun geestelijke omgeving. Hoe achteloos ze voorbij gaan aan zoveel genade die ook hun gegund zou zijn. Alle geestelijke wezens spannen zich voortdurend in om de gedachten van de kinderen van de aarde die hun toevertrouwd zijn, naar het geestelijke gebied te richten. Slechts een kleine tegemoetkoming hieraan maakt het voor jullie al mogelijk om de gedachten van jullie geestelijke vrienden in ontvangst te nemen. Dat wil zeggen: ze zijn in staat gedachten op jullie over te dragen en dan gaan jullie langzaam trede voor trede opwaarts, als jullie dat willen.
Want alleen de wil is bepalend. Jullie moeten in volkomen wilsvrijheid de weg naar de Vader kiezen. En aangezien jullie te zwak zijn uit eigen beweging het juiste te kiezen, moeten jullie bidden om kracht en om het juiste inzicht. En als jullie dat doen, dan worden jullie juist geleid. Want de Vader roept jullie in Zijn liefde. Wie van goede wil is, hoort de roep, want de hemelse Vader geeft aan iedereen en geen enkel wezen is voor Hem te gering, dat Hij niet probeert het naar boven te helpen. Zo ervaren jullie in jezelf onophoudelijk het strijden van de geestelijke wezens die jullie omgeven.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Schatten

B.D. 0223 from 12. december 1937, taken from Book No. 5/6

Het begint te dagen op aarde. In een tijd waarin jullie allemaal moeten strijden, geeft de Heer jullie genade na genade. In overeenstemming met Zijn wil zijn alle geestelijke krachten die zich ter beschikking kunnen stellen, met de aarde verbonden. Het wordt alleen nog aan jullie overgelaten om van dit liefdevol tegemoetkomen van de Vader gebruik te maken. Geef je alleen steeds vol vertrouwen over aan de opwellingen van het hart. De Heer probeert er steeds in binnen te dringen. En als jullie bereid zijn te ontvangen, zal de hemelse Vader jullie zegenen.
Jullie vergeten bij al jullie streven op aarde steeds dat ene: het bewust werken aan jullie ziel. Jullie plaatsen steeds het aardse streven op de voorgrond en slaan geen acht op de aanwezigheid van het meest verhevene in jullie: de ziel, die toch een deel van God is en met behulp waarvan jullie gedurende jullie aardse bestaan de weg naar de Vader zouden moeten effenen. Laat jullie ziel toch geen gebrek lijden vanwege het lichaam. Offer je op om met een blik die onafgewend op het hiernamaals gericht is, te ijveren voor een andere manier van denken. Grijp naar de hand van de Vader die zich naar jullie uitstrekt en verberg je niet voor de Heiland.
Een kind dat ijverig aan het werk is, ziet de ochtend van deze dag. En zo is het ook jullie opdracht om dag na dag jullie arbeid na te trekken. Weten jullie of de avond jullie nog te beurt zal vallen? Weten jullie hoe lang jullie nog op aarde zullen rondlopen?
Oh, luister toch naar de stem die je waarschuwt! Gouden deuren zullen zich voor jullie openen, als jullie maar bereid zijn tot inzicht te komen. Want al je denken zal in deze periode veranderen. Jullie zullen je moeten realiseren waarom het gebeuren op aarde door de Vader geduld werd en dat alles wat jullie heden treft, in overeenstemming met de goddelijke wijsheid slechts als middel voor jullie voltooiing wordt toegelaten. Begrijp dit en onderwerp je deemoedig aan de ordening van de Heer, opdat er zich uit al het gebeuren rondom en in jullie een nieuwe werkzaamheid mag ontvouwen, het werk aan jullie ziel.
De middelen die de hemelse Vader aanwendt om de zijnen te winnen, zullen jullie onbegrijpelijk toeschijnen. Maar de Heer kijkt in het hart van ieder mens. Hij moet daar ingrijpen waar de wortel van al het kwaad zich bevindt en waar de ziel het meest in gevaar verkeert de afgrond tegemoet te gaan. De uiterlijke levensomstandigheden geven de mens vaak de aanleiding zich van de Heer te verwijderen in plaats van zich naar Hem toe te keren. Daar grijpt de Heer dan in met middelen die het mensenkind wakker moeten schudden uit de geestelijke slaap. Besef wat jullie bestemming is. Ze bevindt zich op een andere plaats dan jullie in blinde ijver vermoeden.
Als de Heer jullie in liefdevol erbarmen naar het inzicht in de waarheid voert, wees dan dankbaar en schik jullie gewillig. En houd niet benepen vast aan grote problemen die jullie met je huidige instelling niet kunnen oplossen. De Heer wil daden zien die de vooruitgang van de ziel dienen. Jullie zullen de aardse plichten die jullie opgelegd zijn, met Gods hulp vervullen, wanneer jullie eerst het heil van jullie ziel maar voor ogen houden. Jullie hart zal in moeilijke tijden vrede vinden, indien jullie met de Heiland samenwerken, echter niet wanneer jullie tegen Hem en Zijn leringen werken. Want als jullie op veredelende wijze willen inwerken op jullie medemensen, dan zullen jullie dat niet kunnen wanneer jullie de Heiland en Zijn genade die jullie ter beschikking staat, afwijzen. Alleen, zonder de Heiland, blijft jullie streven zonder resultaat. Want “niemand komt tot de Vader, dan door Mij”.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Gods middel tot inzicht (Voortzetting van 223)

B.D. 0224 from 12. december 1937, taken from Book No. 5/6

In elke kennisgeving is je door de hemelse Vader een antwoord gegeven op je smeken. De liefde van de Vader bedenkt elk van Zijn kinderen naar Zijn goeddunken. Het schoonste en meest waardevolle doel dat jij je in het leven hier op aarde stelt, is het eeuwige leven te verwerven. Voor jou - verlicht door Zijn genade - kan geen enkele duisternis de weg naar boven overschaduwen. In helder licht voert de Heer je over alle hindernissen heen, omhoog tot Hem. In onafgebroken arbeid zal het leven aan je voorbijgaan en zul je het aardse leven inruilen voor het leven in het hiernamaals. Dus leen ons ook vandaag je oor, opdat de woorden van de Heiland je toekomen: De mensen staan vaak achteloos tegenover het moment dat beslissend kan zijn voor hun gehele werkzaamheid in de periode op aarde. In het leven zijn de mensen weliswaar vaak gelegenheden gegeven waar ze aangemaand worden de brede weg te verlaten om via de smalle, moeizame weg de hoogte te bereiken. Ze geven echter weinig gehoor aan de innerlijke stem, totdat hen steeds ernstigere verwijzingen naar de eeuwigheid gegeven worden. Als men deze nu maar niet onbenut voorbij zou laten gaan - zichzelf tot zegen. Het is de wil van de Vader dat de aardse kinderen steeds weer gewaarschuwd worden. Met een onvermoeibaar geduld wil de Heer hulp brengen aan alle armen die in verblindheid door het leven gaan.
Waar de Vader in Zijn liefde zo om Zijn kinderen bezorgd is, is het voor jullie toch zo gemakkelijk de waarschuwende roep te horen die Hij laat klinken. Zijn erbarmen is onafgebroken op Zijn kinderen op aarde gericht. En Hij grijpt naar de meest zeldzame middelen om hun Zijn wil bekend te maken. Oh, luister toch naar de Stem die alleen maar liefde in zich draagt voor jullie, Zijn schepselen. Volg haar gewillig!
Onderbreking

Vertaald door Gerard F. Kotte


Gods middel tot inzicht (Voortzetting van 223 en 224)

B.D. 0225 from 13. december 1937, taken from Book No. 5/6

Ga dan verder: de Heer maakt jullie steeds Zijn wil bekend, door jullie een blik te laten werpen in de activiteit buiten de aarde, in de werkzaamheid van Zijn wezens in het heelal. Wanneer Hij jullie de verbinding van het aardse leven naar het hiernamaals toestaat, dan is dat een daad van genade die louter voortkomt uit het streven Zijn liefde aan de kinderen op aarde bekend te maken en hen aan te manen om als kind van God de Vader te zoeken om zich naar hun bestemming toe te keren.
Niemand van jullie vraagt ernaar waar jullie doen en laten toe leidt. Jullie gebruiken elke dag slechts om aardse bezigheden uit te voeren. Welke waarde of waardeloosheid deze activiteit in zich draagt, is jullie niet helemaal duidelijk en jullie zijn niet geïnteresseerd in het ware doel van het aardse leven. Zie, moet de Heer jullie niet opmerkzaam maken op jullie dwaling? Hij wil jullie niet ten onder laten gaan en daarom kiest Hij de middelen al naar gelang de behoefte.
Voor menigeen is een zachte wenk al voldoende: een kloppen aan de deur van zijn hart. Anderen echter willen niet ontwaken. De geestelijke nacht die hen omgeeft, verhindert dat zij zich naar de lichtstralen toewenden. Ze verlangen niet naar het licht, maar ze geloven in de duisternis van de geest net zo zeker hun weg te vinden. Ja, ze gaan weliswaar hun weg, maar waarheen leidt deze? Oh, laat jullie waarschuwen voor het te laat is! En smeek de Heer in gebed om hulp. Dan zal het jullie gemakkelijk vallen en het moment van inzicht zal voor jullie nabij zijn.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Buitengewone begaafdheid - Christelijke leer veranderd in aardse

B.D. 0226 from 14. december 1937, taken from Book No. 5/6

Bid tot de Vader: “Blijf altijd bij mij” en Hij zal je steeds beschermen tegen gevaren die je ziel zouden kunnen bedreigen. Je houding tegenover God is steeds bepalend voor jou. Afhankelijk van deze houding zul je elke strijd van de ziel doorstaan of verliezen. Waar je God om hulp smeekt, ben je verzekerd van de zege. Er is steeds maar één ding nodig: dat je hart zich deemoedig schikt naar de goddelijke wil. Daarboven in het eeuwige vaderland geldt de wet dat allen hun Heer en Schepper onderdanig moeten zijn en als je dit in acht neemt, dan volgt al het andere vanzelf.
Vanuit het respect voor de wil van God ontstaat in elke mens het gevoel van zijn eigen nietigheid. Dit is een teken van het beginnend inzicht en dan moet ieder zijn best doen om voortaan slechts naar het gebod van de Heer te luisteren.
Zie, mijn kind, als je al het werkzaam zijn van de mensen bekijkt zonder de geringste beoordeling van de persoonlijke waarde ervan, dan zal je zeer snel duidelijk worden dat zij de onderschikking aan hogere wetten volledig scheiden van wat ze geloven zelf voort te brengen. Ze denken er niet aan dat ze op geen enkele wijze in staat zijn daar eigenmachtig te handelen, waar het tegen de wil van de Heer in zou gaan. Buitengewone begaafdheid vereist buitengewone voorwaarden aangaande de goddelijkheid. En als zo een mens een eenvoudige oplossing op de vraag omtrent de eeuwigheid tegenkomt, dan wijst hij die al af, omdat hij niet in staat was de diepte van de goddelijke waarheden te vatten en omdat hij geen begrip wil opbrengen voor het dagelijkse streven naar vervolmaking van de ziel. Lief kind, plaats de woorden zo dat je de betekenis ervan duidelijk is. Geef hen de betekenis in omgekeerde volgorde. Wanneer je eerst dieper doordringt in de goddelijke leringen, dan zal het je duidelijk worden.
Maar luister vandaag: de tegenstander predikt voortdurend het geestelijke verval van onze leringen, de leer van Christus. Elk woord dat de Heiland jullie gaf, moet veranderd worden in puur aardse vermaningen die slechts op de levensduur van de mens berekend zijn. En men wil het woord voor woord als mensenwerk bestempelen, zij het ook als werk van een zedelijk hoogstaande mens.
Maar nooit ofte nimmer zou een mens zoiets teweeg gebracht hebben, wat de Heiland in Zijn goddelijke liefde voor de mensheid heeft gedaan. En Zijn goddelijke woorden zouden geen duizenden jaren voor de mensen bewaard gebleven zijn, als het slechts mensenwerk en mensenwoorden zou zijn. Zo hebben we vandaag de verklaring voor alles wat tegen dit Woord wil opstaan. Dit alles is mensenwerk, ondersteund door de macht van de tegenstander, ter vernietiging van de zuiver goddelijke nalatenschap die de Heer de zijnen tot zegen gegeven heeft. En als de mens nu zonder erbarmen aan deze heerschappij van de boze overgeleverd zou zijn, dan zou het Woord Gods vernietigd worden.
Maar God laat zoiets nooit toe! Steeds weer zal Zijn Woord al het andere overleven en welke dwaalleren vandaag ook ontstaan, ze zullen net zo vergaan als alles wat niet van goddelijke oorsprong is. Want de Heer houdt beschermend Zijn hand boven de mensheid en zorgt ervoor dat de leringen van God dieper in het hart doordringen waar men ze wil ontvangen. Daarom zal de wereld met alle macht niet kunnen vernietigen wat de Heer liet ontstaan. Veeleer zal het opnieuw verrijzen tot Zijn eer en tot heil van de mensen.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Het uur van de geboorte van Christus - Geestelijke wedergeboorte

B.D. 0227 from 15. december 1937, taken from Book No. 5/6

Lief kind, met onvermoeibaar geduld verkwikt de Heer allen die naar Hem verlangen. Zijn woorden zullen je toestromen en je zult ze elke dag ontvangen. Want wijs is degene die kracht en troost uit Zijn Woord haalt. Ieder van ons doet moeite om je terug te voeren naar een toestand van innige bereidwilligheid. Zulke dagen zijn heel erg nodig, want de Heer wil jullie ziel steeds opnieuw in bezit nemen, totdat ze zo vast verankerd is met de Heiland dat ze Hem door alle gevaar heen trouw blijft en inwerkingen van buiten niet in staat zijn jullie hart van Hem los te maken. Daarom eist Hij steeds weer je overgave en als je hierover nadenkt, zul jij je gewillig schikken. Want de Heer heeft bepaald dat van nu af aan elk gebeuren, hoe klein ook, geestelijk een bevorderlijke uitwerking zal hebben en je vrede zal brengen. Waar je dan ook op aanstuurt, de Heer behoedt je en kiest steeds alleen het juiste. Zijn zegen leidt je en het oog van de Vader waakt over je.
Volg nu onze gedachten: Wanneer het feest van de liefde op zijn einde loopt, ervaar je wederom een sterke inkeer naar binnen, net zoals elk kind van de aarde dat God zoekt. Dit zijn de uitwerkingen van de oneindige liefde van de Heiland, die zich in de zielen uitgiet van hen voor wie het feest openbaring gebracht heeft, die het uur van de geboorte van Christus met hun hart opnamen. Voor hen weerklinkt uit de hoogte het lied van de liefde. Het weerklinkt in hun harten en een zacht verlangen naar de Heiland blijft achter, dat vervulling vindt. Want de Heer doet zijn intrede in die harten en deze zielen wenden zich naar de eeuwigheid. Alle engelen zingen het lied van de liefde mee en als jullie goed luisteren naar deze stem in je hart, dan zal het uur van de geboorte van Christus ook voor jullie het uur van de geestelijke wedergeboorte zijn. Jullie begrijpen Zijn leer en jullie wandelen voortaan in Zijn liefde. En zo wenden jullie je tot de goddelijke genade die jullie naar het licht voert. Nu zal jullie leven op aarde zonnig zijn. Zonnig van geest zullen jullie van nu af aan niet meer rusten totdat jullie de weg naar boven beklommen hebben.
Mijn lief kind, wees er in deze tijd steeds op bedacht dat geen enkele twijfel je innerlijk vertroebelt. Ontvang steeds in diep geloof, laat al het aarzelen terzijde en geef je steeds vol vertrouwen over aan onze woorden. Er zal je zoveel gegeven worden. Met steeds kortere tussenpauzes zal je bekendgemaakt worden hoe innig de Heiland zich met jou verbindt met behulp van je overgave, hoe je zonder onderbreking geestelijke leringen toebedeeld worden. Want alleen het geloof is het fundament waarop de Heer Zijn rijk bouwt. En het moet je heiligste streven zijn steeds dieper binnen te dringen in de goddelijke leringen. Verneem zonder onderbreking en zonder aarzelen de stem van de Heer. Maak steeds een hart voor Hem gereed dat gewillig is op te nemen. Geef je volledige wil aan Hem over en smeek de Heiland innig om Zijn genade.
Duizenden die Zijn Woord ontvangen, zullen de Heer aanhangen. Want Zijn Woord is genade, verkwikking en versterking en niemand kan daaraan voorbij gaan als hij de stem van het hart in acht neemt. Laat horen, wie oren heeft om te horen. En voor hem die naar de Heer verlangt, zal de stem weerklinken en hij zal haar ontvangen in zijn hart. Beëindig dus deze regels en bereid je voor. Het gaat erom een eeuwig Woord te verkondigen en eenieder die de Heer nabij is, zal het ontvangen en over heel de wereld bekendmaken. Op dit moment maakt de Heer gereed wat allen die Hem willen horen, tot zegen zal zijn en drukt de Heiland je op het hart te strijden om met Zijn genade te zegevieren.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Gemakkelijk ontvangen – zegeningen van het geloof

B.D. 0228 from 16. december 1937, taken from Book No. 5/6

Lief kind, in de weinige maanden van je geestelijke werkzaamheid ontving je oor via ons zo veel woorden van liefde van de Heer en Heiland. Elke dag van uur tot uur gaan er aanmaningen naar je uit om in trouwe liefde op de Heiland te wachten. Zo vaak als het ons mogelijk is, richten we je gedachten op het geestelijke streven. Er zal eens een tijd komen dat je de leringen, die je ontvangen hebt, zult doorgeven. Net zoals jij je verdiept in de eeuwige waarheden, zo zullen er rondom je velen zijn die naar de woorden luisteren en ze in hun harten opnemen. In deze tijd zal het voor jou gemakkelijk zijn onze gedachten op te nemen. Je zult zonder hindernissen ontvangen en we zullen je ononderbroken mogen onderwijzen. Want de Heer heeft je deze opdracht toebedeeld, dat je zult werken voor Hem en voor Zijn Woord. Elk werk van liefde aan je medemensen, hoe gering ook, zal je voldoening geven. Je zult liefdevol bezig zijn en actief deelnemen aan het verlossingswerk van de Heer.
Want opnieuw is de tijd gekomen dat de Heer op aarde vertoeft, dat Hij zich ophoudt in het hart van ieder mens die Hem maar roept. Want er is een grote nood onder de mensen. Bij ontelbare kinderen van de aarde weerklinkt Zijn Woord zonder gehoord te worden. De machten van de duisternis zijn ontketend en er zijn velen die zich aan deze machten onderwerpen. Er zal een harde strijd ontbranden om hun zielen. En daarom zendt de Heer Zijn boden en probeert Hij overal in het mensenhart binnen te dringen waar ook maar de geringste gedachte aan de Heiland opkomt. Menigeen zal aan de Heer denken tijdens het feest van de liefde. Moge zijn hart nog niet verhard zijn en ontvangen wat zijn geestelijke vrienden hem proberen over te brengen. Want opnieuw is de tijd gekomen dat slechts de wil van de mensen zich naar de eeuwigheid hoeft te richten om door geestelijke krachten aangenomen te worden en op de juiste weg te worden geleid.
In alle dingen moet je steeds rechtvaardig zijn en rechtvaardig denken. Je hart moet immers vrij zijn van al het onreine. Daarom moet je steeds je best doen om er alleen liefde in te bewaren. Lijden en verdriet verharden de mensen, de liefde brengt hen echter dichter bij de goddelijkheid. Laat daarom steeds alleen liefde heersen.
En nu, mijn kind, ga verder: wie zich openlijk voor God bekent, zal de zegeningen van het geloof ontvangen. Er zijn ongekende hindernissen die zulke zoekenden de weg naar inzicht willen versperren. Maar door dit alles heen vindt de ziel haar Vader, want de gedachte van de mens is in staat zich in het heelal te projecteren. De gedachte kan alle hindernissen overwinnen en zodra de gedachte zich naar het geestelijke toekeert, vindt de mens verbinding met de hem toebedeelde geestelijke wezens die al wachten op zijn komst en onmiddellijk bereid zijn hem bijstand te verlenen. Weliswaar zullen dan eveneens de boze machten de menselijke ziel willen bemachtigen. Toch wordt de kracht van het goede steeds groter, hoe meer de menselijke wil zich er naartoe wendt en verlangend naar God om hulp smeekt.
De strijd duurt maar zo korte tijd totdat de mens in zijn hart het besluit genomen heeft. En als hij toegeeft aan de innerlijke drang die zijn gedachten naar boven wijst, dan wordt geestelijke kracht op hem overgedragen. Want de Heer is steeds tot helpen bereid, wanneer er om gevraagd wordt. Altijd sterkt Hij de zwakken, altijd onderwijst Hij hen die vragen en leidt Hij hen die dwalen. Maar het kind moet altijd een verlangen hebben naar de Vader, dan vangen alle zegeningen aan die de Vader voor Zijn kinderen bereid heeft en die Hij hen toebedeelt naar behoefte en wijs oordeel. Daarom wordt ook aan allen de gelegenheid geboden te ontvangen. En alleen de dwaas wijst deze goddelijke genade af. Gods liefde bezorgt jullie alles waar jullie om bidden.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Het aardse leven ter vooruitgang - Leed van geestelijke vrienden

B.D. 0229 from 17. december 1937, taken from Book No. 5/6

Lief kind, ontvang onze leringen en lever je getroost over aan onze inwerkingen: Met onvermoeibaar geduld spreekt de Heer tot de zijnen en Hij laat hen voor hun heil een blik werpen in de door God gegeven wetten waaraan al het werkzaam zijn en scheppen in het hiernamaals, in het ganse heelal, ondergeschikt is. Het aardse leven met zijn strijden is voorbehouden aan degenen die onder de hoede van de hemelse Vader hun ziel vooruit willen laten gaan en aan de Heer de genade van de belichaming gevraagd hebben met het doel hun ziel te voltooien. In dit stadium is het voor de ziel mogelijk een hogere graad van volmaaktheid te bereiken. Maar tijdens het leven op aarde keert de ziel zich vaak van haar eigenlijke doel af en blijft ze ofwel in een bepaalde stilstand, ofwel ze keert zich vanuit een verblind denken naar de machten van de duisternis.
De ziel treedt een toestand binnen waarin ze zich, onbewust van haar doel, uit eigen beweging tot de Vader moet bekennen. Maar de ziel wordt in dit stadium van belichaming door vele geestelijke wezens begeleid die in liefde om haar bezorgd zijn. Ze willen inwerken op het denken van het kind van de aarde en ze willen het graag naar de hemelse Vader leiden in eeuwigheid. En menige gedachte die door deze geestelijke wezens aan de mensen wordt overgebracht, bevat een verwijzing naar de eeuwige goddelijkheid. En als de mens zich volledig bewust zou zijn van de grote verantwoordelijkheid, van wat de gevolgen van zijn leven op aarde zijn, dan zou hij hardnekkiger zijn doel nastreven. Zou dan echter het doel van het leven werkelijk vervuld zijn? De mens moet geloven, zich in vol vertrouwen tot de Heer wenden, al het goddelijke in zich opnemen, steeds in geloof aan de Heer. Dat is zijn opgave, ter vervulling waarvan hem het aardse leven geschonken is.
Als jullie het enorme aantal kinderen op aarde beschouwen die volkomen nutteloos door het leven gaan, dan zullen jullie begrijpen hoe erg hun lot ons bedrukt. Want wij moeten door het inzicht in de goddelijke waarheid moeten aanzien hoeveel genade hen gegeven werd en hoe ze in onwetendheid over hun levensopgave daar achteloos aan voorbijgaan. En dat is ons leed. Want in liefde willen werken voor anderen en afgewezen worden is onzegbaar droevig voor ons, die de zorg om deze zielen als taak hebben. Allen worden door tekenen aangemaand, allen vernemen de stem van de Heer, maar of ze haar op zich laten inwerken, ligt alleen aan hun wil. En de barmhartigheid van de Heer vindt steeds weer middelen en wegen om de mensen kennis te geven van Zijn wil en Zijn liefde. Maar de mens schat zich in zijn onwetendheid zo hoog in, dat hij meent zonder de zegenende hand van de Vader net zo zeker door het leven te gaan. Door zijn instelling bezorgt hij zichzelf een hindernis, die zo onvatbaar groot is dat hij moeite heeft om over deze hindernis heen te geraken. En door zijn verblinding benut hij niet het goddelijke genademiddel dat het leven op aarde voor hem veel gemakkelijker en zegenrijker zou kunnen maken.
Maar het erbarmen en de liefde van de goddelijke Vader zijn oneindig. Groot is Zijn wijsheid en Zijn goedheid, want Hij dringt steeds weer met nieuwe bewijzen van Zijn werken de harten van de mensheid binnen. Hij laat wonderen gebeuren om Zijn kinderen te onderwijzen. Hij giet voortdurend Zijn genade uit over de kinderen van de aarde die Hem toegewend zijn. En Hij probeert hierdoor diegenen terug te winnen die zich door onwetendheid in dwaalleren verloren hebben. De Heiland zegent degenen die voor Hem werken en ook zal het ondernemen van ieder die voor de Heer strijdt gezegend zijn. En zo bedeelt de Heer ook diegenen aan wie de zielen van de aardse kinderen zijn toevertrouwd. Hij geeft hun hulpkrachten en wanneer er wederzijds in liefde gewerkt wordt, ontstaat uit dit werken ook de zegen zodat elke goede daad haar vruchten draagt.
Het is de Heer aangenaam dat het mensenkind op aarde voor het eeuwige leven werkt. Dit heeft zowel op aarde als in het hiernamaals effect. Want er moet op aarde niet aan het lichaam gedacht worden, maar aan de geest, aan de menselijke ziel die van God is uitgegaan en het aardse leven slechts doorloopt om dichter bij de Heer te komen. In een tijd als deze is het strijden om de geestelijke ontwikkeling dubbel nodig. Geen enkel wezen blijft stilstaan, het gevaar is veel groter dat het zakt, wanneer het zelf geen moeite doet om de weg naar boven te vinden. En om de vijandelijke machten tegen te houden, om de zielen naar de weg van inzicht te voeren, moeten jullie - Zijn dienaren - je met alle kracht inzetten. Want de Heer is midden onder jullie, die in liefde tot de Heiland jullie opgave vervullen en Hem trouw dienen.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Moeilijke dagen voor geduld - Deemoed – Zachtmoedigheid - Werkzaam zijn in liefde in de genadetijd

B.D. 0230 from 18. december 1937, taken from Book No. 5/6

Voor elk moment van nood heeft de Heer voor de zijnen troost gereed en als Hij jullie deze laat toekomen, vertoeven jullie in Zijn liefde. Als je bang bent, mijn kind, roep dan de Heer aan. Hij hoort een smekend kind en richt het op. Zie, jullie mensen moeten je naar Gods wijze besluit opvoeden tot zelftucht. Jullie moeten leren je geduldig te schikken in alles wat de Heer jullie zendt, want dat is jullie allemaal toegewezen om je ziel te ontwikkelen. Als jullie alleen maar dagen van rustige gelijkmatigheid waren toegemeten, dan zouden jullie nooit de graad van volmaaktheid kunnen bereiken die jullie moeten verwerven als jullie de Heiland nabij willen zijn. Gods wijsheid laat dagen over jullie komen waarin jullie je moeten ontwikkelen in alle deugden, zoals er zijn: geduld, deemoed, zachtmoedigheid en berusting in Gods wil.
De hemelse Vader wil jullie allesbehalve een moeilijk lot bezorgen. Toch wacht jullie in het hiernamaals een veel mooier loon wanneer jullie op zodanige wijze door zulke dagen gaan dat jullie jezelf in alle deugden opvoeden. Alles wat voor jullie het leven zwaarder doet lijken, kan jullie vooruitgang brengen, wanneer jullie slechts in liefde tot de Vader omhoog kijken en jullie deemoedig voor Zijn wil buigen.
En luister nu naar wat we je vandaag mogen meedelen: Terwijl alles op aarde zich klaarmaakt om het feest van de geboorte van Christus te vieren, is er ook in het hiernamaals een ijverige bedrijvigheid voor het heil van de mensheid. We nemen actief deel aan elke gebeurtenis op de aarde. Waar de liefde van de mensen onder elkaar zich zo doet gevoelen dat de ene voor de andere opkomt, daar onttrekken hun zielen zich aan de inwerkingen van de boze machten. En daar kunnen we grote zegen verwachten, want de liefde vormt de mensen en laat hen onbewust zich in goddelijk streven ontwikkelen. En waar wederom de drang aanwezig is om het goede te doen en de anderen blij te maken, daar zal ook de zegen van God zijn.
In deze tijd, waarin de liefde tot handelen beweegt, wordt de mens verheven. Hij probeert steeds werkzaam te zijn zoals hem de innerlijke stem aangeeft. En als jullie in deze tijd onderling moeite doen om de naaste blij te maken, wacht jullie hetzelfde lot. De liefde van de Vader zal ook jullie verheugen. Jullie zullen je mogen laven aan Zijn genade en Zijn zegen zal zich uitstrekken over jullie, die in liefde wandelen. En zo is ook het streven van de geestelijke wezens in het hiernamaals altijd een ijverig uitoefenen van hun liefdadigheid. Er gaat van hen allen zodanige kracht uit, dat het weer ontelbare zielen verheft en hun het werken aan zichzelf vergemakkelijkt.
Als jullie hart zich maar eenmaal heeft overgegeven aan dit werkzaam zijn in liefde, dan zijn jullie voor eeuwige tijden veranderd. Want de liefde is het hoogste. Het is zalig in haar te leven en jullie kunnen in het aardse leven niet beseffen welk een kracht uit de liefde voortvloeit. Onophoudelijk worden er echter zielen door de liefde verlost. En in deze kracht het aardse leven te doorlopen is een onschatbare rijkdom, die jullie allemaal kunnen verwerven, als jullie te allen tijde in de liefde leven. De liefde heeft door de eeuwen heen nog niets van haar kracht ingeboet, want de liefde is goddelijk en ieder wezen wordt goddelijk door de liefde. En als jullie nu de liefde als het hoogste beschouwen, dan zijn jullie verbonden met de eeuwige godheid. Jullie komen steeds dichter bij de Heiland. Jullie blijven in Zijn liefde en jullie bevrijden je uit de macht van de duisternis.
In deze dagen moet ieder van jullie er zich van bewust zijn dat jullie in een genadetijd leven die jullie zegen na zegen kan brengen als jullie de liefde als hoogste wet laten gelden. Ieder hart gaat gemakkelijker open voor de goddelijke toespraak en alleen verharde mensen wijzen dit van de hand en laten de dagen aan zich voorbij gaan zonder in zichzelf te keren. Maar in de gewijde nacht ervaart zo menig hart de innerlijke genade in zichzelf. Het opent zich, ook al is het slechts voor een korte tijd, en luistert naar de stem die uit de hoogte tot hem spreekt. Er zou dan slechts een innig gebed tot de hemelse Vader voor nodig zijn om hem de kracht van de liefde te doen toekomen.
Onze Heer en Heiland is er onophoudelijk voor Zijn kinderen. Hij stuurt en leidt allen en probeert hen te hulp te komen. Slechts een beetje geloof aan Hem en Zijn beschermende hand voert jullie in de juiste richting. Oh, wat verwachten we toch een gunstige invloed van deze dagen waarop de mensen in liefde werkzaam zijn. Laat ze zich tot de Heiland willen wenden. En laat ze, zoals ze liefde geven, ook liefde van Hem mogen ontvangen.
Kijk diep in jullie hart. Verlangt niet elk kind naar de Vader? Beschouwen jullie je dan ook als Gods kinderen om door de Vader liefdevol opgenomen te worden, opdat jullie Zijn rijk zullen kunnen binnengaan.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Opgave in het hiernamaals - Kracht van de liefde

B.D. 0231 from 19. december 1937, taken from Book No. 5/6

Gezegend zij die van goede wil zijn. In de diepte van je hart verneem je de woorden van de Heiland dat het moment van verlossing nabij is voor allen die God liefhebben. Elk kind dat zich innig aan de Vader toevertrouwt, wordt door de engelenschaar ontvangen. Het wordt door hen beschermd totdat het binnengaat in het rijk van de Vader. In plaats van het aardse bestaan ontstaat er nu een toestand van volledig losgelaten zijn. Tijdens het zoeken naar de oneindige godheid vallen bij de ziel de schellen van de ogen. Ze bevindt zich opnieuw in afzondering en ervaart slechts een brandend verlangen naar de Heiland dat haar onverklaarbaar toeschijnt. Zo maakt de Heer Zijn nabijheid bekend. En het bewustzijn van haar vroegere werkzaamheid brengt de ziel dichter bij haar nieuwe werkzaamheid in het hiernamaals. Want nu zet ze haar aardse streven naar volkomenheid voort en ze verbindt zich daardoor steeds inniger met de Heiland.
Waar ze nu naar streeft, is zo uitermate zaligmakend. Het belooft zegen voor de wezens die deze ziel omgeven en die voor de eeuwigheid nog niet vergevorderd zijn. Het is zaligmakend voor de ziel zelf, want de liefde in haar dringt haar tot onophoudelijk werken voor het rijk Gods. Geen enkele mate van liefde - al is het nog zo klein - gaat verloren. Het wordt als weldadig ervaren door de zoekende en dwalende geestelijke wezens die uit de liefde van de geestelijke wezens die boven hen staan, de kracht putten om aan zichzelf te werken. De zielen willen al duizenden jaren verlost worden, ontelbare wachten op het moment waarop hen liefde tegemoet komt. Wat jullie op aarde veel te weinig waarderen, de kracht van de goddelijke Liefde, zullen jullie in het hiernamaals als het hoogste erkennen.
Het strekt jullie tot voordeel, wanneer jullie al je doen en laten aan de Heiland opofferen. Dan plaatsen jullie je gewillig onder Zijn hoede en zal alles jullie tot zegen strekken. Geef met volle handen en van ganser harte. Maar schenk steeds alleen in liefde, opdat de ogen van de Vader welgevallig op jullie mogen rusten. En zo brengen jullie een mengeling van goede daden naar de eeuwigheid. En in de heldere glans van deze daden zal jullie de overvloed aan licht verblijden en jullie zullen herkennen welk een kracht er van de liefde uitgaat, hoe jullie door haar omhoog geheven worden in regionen van hemelse verrukking. Maar nu wordt het werk jullie tot een oneindige zaligmakende bezigheid, want jullie zullen niet eerder rusten totdat jullie ook andere zielen de weg naar de Heer hebben gewezen. De dwalende wezens naar de Heer te leiden en de Vader Zijn kinderen te doen toekomen, daarin zien jullie je opgave in het hiernamaals.
En de Heer is bij jullie, alle dagen, en jullie vertoeven in Zijn Liefde. God is alle wezens toegenegen. De aardse mens vat de liefde en goedheid van God niet, anders zou hij niet ook maar het geringste doen om Hem te bedroeven. Maar de omvang van de Liefde die Hij tot de zijnen richt, is onuitputtelijk en duurt tot in alle eeuwigheid.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Ludendorffs dood

B.D. 0232 from 20. december 1937, taken from Book No. 5/6

“Aan hun vruchten zullen jullie hen herkennen.” Mijn lief kind, wanneer je wil goed is, moet je ook de innerlijke stem horen die je vermaant. Het valt je niet altijd gemakkelijk, maar steeds aan jezelf arbeiden brengt je bij het doel. Alle verzoekingen ten spijt moet het je lukken om je in liefde naar al het geschapene toe te keren. Laat het aan de Vader over om te beoordelen wie het verdient en wie niet. Je moet in Zijn zegen vertoeven en het zal je nooit berouwen. Maar je moet steeds rein van hart blijven en als dit je zwaar valt, bid dan. Jullie mensen weten immers niet hoe gemakkelijk jullie kunnen vallen. Rondom jullie ligt het boze steeds op de loer en het probeert jullie denken binnen te dringen. En dan wordt de mens heen en weer geslingerd en hij verliest gemakkelijk de verbondenheid met God. Ontferm jullie over elk wezen en vertrouw het aan jullie hemelse Vader toe, opdat ook Hij zich ontfermt. De schuld is groot, maar Gods liefde is groter.
Zie, mijn kind, we drukken je dit op het hart, opdat jij je vrijmaakt van de gedachte dat jullie oordeel het juiste is. Wie in geloof aan God zijn leven heeft beëindigd, heeft ook recht op de erbarmende liefde van de Vader. En weten jullie of God niet binnengedrongen is in het hart? Zie, de Vader zorgt onophoudelijk voor de kinderen van de aarde. Het is volgens Zijn wil wanneer zij hun leven voltooien en de liefde van de hemel vecht tot op het laatste voor elke ziel. Wie zich op het laatst nog aan de bescherming van de Heer toevertrouwt, ontvangt Zijn zegen. Schenken daarom ook jullie je goede wil aan de Heer en bid voor elkaar. En jullie zullen zegenrijk uit de strijd met de tegenstander tevoorschijn komen.
Denk aan de woorden van de Heer: wat jullie aan de geringste van Mijn broeders doen, dat hebben jullie aan Mij gedaan. En als jullie jezelf kunnen overwinnen om jullie vijanden lief te hebben, dan schenken jullie deze liefde aan jullie Heer en Heiland. Want het is Zijn wil dat jullie elkaar liefhebben en de Heer kijkt in jullie hart. Zonder aanzien des persoons moeten jullie de arme zielen gedenken. Jullie moeten hen de genade van het gebed geven. Jullie moeten het aan de Vader overlaten om recht te spreken. Alleen de tegenstander zelf kan volledig afstand nemen. Want God is Liefde en zolang de Heer Zijn kinderen op aarde laat wandelen, zolang is het kind van de aarde de mogelijkheid gegeven om tot inzicht te komen.
Menige strijd met de vijandelijke machten lijkt weliswaar eindeloos, maar de kracht van de liefde is sterker. Daarom heeft God het in Zijn liefde wijs beschikt dat de mens in het uur van de dood zijn gedachten terugvoert naar zijn jeugd en zijn kindertijd en de indrukken hiervan verlichten vaak bliksemsnel de geest. Hij realiseert zich het werken van de godheid en als hij het aardse leven met dit besef verlaat, is hij niet reddeloos aan de boze machten overgeleverd. Laat deze ziel daarom niet zonder liefde. Laat haar geen gebrek lijden, want ze lijdt toch al vreselijk zodra ze zich van haar positie bewust is. De Heer zal je kracht geven om jezelf te overwinnen.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Geloof - Hoop - Liefde - Zorg om hen die zwak zijn en dwalen

B.D. 0233 from 21. december 1937, taken from Book No. 5/6

Zie mijn kind, wij allen hopen dat het je mag lukken je hart te bevrijden van alles wat hinderlijk voor je zou kunnen zijn op de weg naar boven. De Heer stelt je steeds Zijn leringen ter beschikking en waar jij het je eraan gelegen laat liggen om Zijn woorden met ijver op te nemen, zul je de goddelijke genade niet kwijtraken. Want voor jou geldt toch steeds dat ene: je verlangt naar de Vader en daarom zal je streven nooit vergeefs zijn.
Wanneer je hart ontsteekt aan de goddelijke vlam die je opheldering zal brengen, dan vergaat er geen dag in je leven zonder dat jij je gedachten innig op je Heiland en Verlosser richt. En dan draagt elke gedachte zoveel zegeningen in zich. Geloof, hoop en liefde verenigen zich. Want het geloof verheft je gedachten naar Hem. Je mag steeds hopen op Zijn genade en je vertoeft steeds in Zijn Liefde. Oh mijn kind, voltooi het werk dat je begonnen bent. Want er zal je nog veel aangeboden worden en je zult gelukkig zijn vanwege hetgeen je ontvangt. Aan je kracht, die je toestroomt door je werkzaamheden, zullen zich nog zo vele aardse kinderen sterken die tot dusver zinloos en zonder houvast door het leven gingen. Wanneer de Heiland je deze toevoert, dan gebeurt dat wederom uit liefde voor alle mensen. Want de Heer probeert allen te winnen om hen het rijk Gods te bezorgen.
God heeft elk wezen lief en Zijn zorg gaat voortdurend uit naar hen die zwak zijn en dwalen om hen van de ondergang te redden. In elk uur van nood leidt Hij hen zichtbaar om hen attent te maken op de eeuwigheid. En dan laat Hij hun Zijn leringen toekomen. Want de Heiland weet immers wat voor elkeen het juiste is om de harten van iedereen te winnen. Wanneer Hij nu Zijn woorden overbrengt via jou, dan worden voor hen de stappen naar de eeuwigheid gemakkelijker. En de mens bevrijdt zich steeds meer uit de macht van de duisternis, des te meer hij zich innerlijk beamend opstelt tegenover de eeuwige God. Hij wil graag allen het inzicht verschaffen, dat ze zich immers zelf het eeuwige leven gereedmaken, dat ze zelf ook de verantwoordelijkheid te dragen hebben voor al hun doen en laten in het aardse leven. Dat ieder zich naar Zijn genade moge richten. Hij kan haar toch zo gemakkelijk verwerven, hij hoeft de Vader er toch alleen maar vurig om te bidden. Dan zal ze hem onophoudelijk gegeven worden.
En wanneer jullie steeds weer onderwezen worden dat jullie het hemelrijk verwerven als jullie in de Liefde blijven, dan gaat de waarschuwingsroep naar jullie allen uit: Hebt elkaar lief. Handel niet liefdeloos tegenover elkaar, maar probeer steeds elkaar slechts liefde te geven. Zo wordt jullie levenswandel gezegend en jullie zullen je hart openen voor alles wat van de Vader komt. Want God Zelf is immers de Liefde en God zal jullie steeds nabij zijn als jullie in de Liefde leven. In elk menselijk hart heeft God het verlangen naar liefde gelegd en daarom zal de liefde jullie ook verlossen en jullie later eeuwige zaligheid bezorgen.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Deze openbaringen: een teken van goddelijke liefde

B.D. 0234 from 22. december 1937, taken from Book No. 5/6

Bij deze lopen de dagen op hun einde die over je kwamen om je te beproeven. Het was een heilzaam ogenblik waarop het besef van je eigen zwakte in je hart ontstond. Want alleen dit helpt je om je weer innig naar de Heer toe te keren. De Heiland wil jullie toch al Zijn liefde geven. Daarom worden jullie door een gevoel van verlatenheid steeds opnieuw naar Hem geduwd. Want de Heer kan alleen daar geven waar jullie een innig verlangen naar Hem hebben.
Er staan je nog zo vele opdrachten en opgaven te wachten. Om tot volle ontwikkeling te komen is het ook nodig zich gewillig aan de Heer over te geven. Alleen dan vind je rust en innerlijke vrede. Zachtjes klinkt Zijn aanmaning in je hart: “Blijf Me trouw, ook in het uur van nood”. Want de Heer wil je drievoudig onderwijzen. Hij wil je winnen voor het eeuwige rijk. Hij wil je goddelijke wijsheden overdragen en Hij wil je leren steeds de weg van de Liefde te gaan. Want alleen langs deze weg vind je ook de weg naar Hem.
Naar menselijke berekening is er geen verbinding tussen hemel en aarde en is dit ook een daad van genade van de meest verheven omvang. Het getuigt van Gods liefde voor de aardse kinderen. Elk wezen kan op elk moment tot de hemelse Vader spreken en Hem zijn verzoek voorleggen. De Vader keurt jullie Zijn antwoord dan ook waardig als jullie het slechts omwille van jullie zielenheil afsmeken. Jullie mogen niet twijfelen aan Zijn goedheid en barmhartigheid. Zij zijn vanaf de aanvang van de wereld voor alle wezens bedoeld en duren tot in alle eeuwigheid.
Daarom geeft de Vader jullie steeds weer te verstaan dat het kleinste wezen zich naar Hem mag wenden. Het wordt altijd ontvangen, daar de Vader al Zijn kinderen liefheeft. Jullie mogen steeds verlangen en steeds wordt jullie vervulling gegeven als jullie verlangen nuttig is voor jullie zielenheil. Want de Heer wil jullie een eeuwig rijk bezorgen. Als jullie dit verlangen, wordt het jullie ook gegeven. Het is immers jullie opgave om aan jezelf te werken en met dit doel wil de hemelse Vader jullie een blik in de goddelijke werkzaamheid toestaan.
Want de kinderen van de aarde vervallen steeds meer in dwaalleren, ze verwijderen zich steeds verder van de zuivere waarheid en steeds minder willen ze de leringen van onze Heer Jezus Christus erkennen. En zo geraken ze in zielennood, want alleen, zonder de hulp van Christus, kan de mens de graad van volmaaktheid nooit meer bereiken. De Heiland is iedereen zo nabij, maar de mens herkent in zijn blindheid Zijn liefde niet en is op weg zich volledig te verliezen aan de machten van de duisternis.
Maar om hen te redden, geeft God zich langs buitengewone wegen te kennen. Wat Hij jullie door deze genade biedt, kunnen jullie in jullie huidige toestand niet ten volle inschatten. Jullie kunnen alleen maar bidden dat deze genade voor jullie bewaard blijft, totdat jullie vast in het geloof staan en de liefde tot de Heiland jullie zo vast met Hem verbindt dat jullie beschermd zijn tegen de aanvallen van de boze.
Zolang de Heiland zich met jullie verenigt door deze openbaringen, zijn jullie allen, die deze in jullie hart ontvangen, goed beschermd in Zijn Liefde. En de weg naar boven is zo duidelijk voor jullie aangeduid dat jullie niet verkeerd kunnen gaan. Maak je deze genade waard. Blijf de Heer trouw en verlos je allemaal door de liefde die de Heer jullie predikt door Zijn Woord. Wijd je hart aan Hem en luister steeds aandachtig en zonder aflaten naar de stem in jullie. Dan zullen jullie gezegend blijven en de goddelijke genade zal jullie toevloeien tot aan het einde van jullie leven.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Vertrouwen op God - Zegen van het gebed

B.D. 0235 from 23. december 1937, taken from Book No. 5/6

Binnen enkele dagen wordt je bekendgemaakt wat je hart vrede geeft en op dat moment ervaar je aan jezelf opnieuw de genade van de Vader. Zijn hart biedt jullie allen geborgenheid wanneer het leed op aarde jullie naar Hem laat vluchten. Het brengt jullie steeds dichter bij de eeuwigheid als jullie in diep gebed verzinken en innige tweespraak voeren met de Vader, die steeds bereid is hen die zwak en moedeloos zijn te troosten en op te richten die gelovig op Hem vertrouwen. Sterk jullie aan de woorden van de Heiland: “Bid, dan zal jullie gegeven worden. Klop, dan wordt jullie opengedaan”.
En daarom kunnen jullie steeds met een blij hart door het leven gaan, want er waakt Iemand over jullie die jullie behoedt, als jullie je slechts vol vertrouwen onder Zijn goddelijke bescherming plaatsen. Dat is het, waaraan het de mens ontbreekt: het gelovige besef onder de bescherming van de Heer te staan. Daarom moeten jullie op aarde lijden. Want met dit geloof aan Gods voortdurende bereidwilligheid om jullie te helpen, zou het aardse leven jullie veel minder lijden en zorgen brengen. Zolang jullie uit het diepst van jullie hart bidden, zijn jullie niet verlaten. Jullie kunnen je zorgeloos toevertrouwen aan de leidende Vaderhand en hoeven niet te aarzelen.
Pas wanneer jullie een vast vertrouwen in God verworven hebben, zal jullie ook de vrede van de ziel te beurt vallen, want het ene komt niet zonder het andere. De Heer heeft jullie toch zo vaak het bewijs van Zijn Liefde en goedheid gegeven. Hoe kunnen jullie daar steeds weer aan twijfelen? Want dat doen jullie wanneer jullie je door de dagelijkse zorgen laten bedrukken. Hef slechts gelovig je handen op naar de Heer en jullie zorgen worden je op elk moment ontnomen. Als jullie dan aan het einde van jullie leven terugblikken, zal jullie leed zijn dat jullie je te weinig aan de Heer hebben toevertrouwd.
Jullie kunnen veel meer bereiken als jullie je steeds alleen verbinden met Hem wiens Liefde naar jullie allen uitgaat. Onophoudelijk maant Hij jullie aan en Hij wil graag bezit van jullie ziel nemen zodat ze zich geheel naar Hem toekeert. Maar jullie mensen horen deze vermanende roep zo weinig. Anders zouden jullie niet in lijden en verdriet door het leven kunnen gaan. Jullie zullen het vrolijk en gemakkelijk dragen en ook in alle noden zal de innerlijke stem jullie troostend toespreken, en jullie zullen overwinnen als jullie steeds slechts de ogen opslaan naar de Heiland.
Lief kind, de liefde en het vertrouwen in je Heiland moet zo diep in je hart geworteld zijn, dat je met stralende ogen alles verdragen kunt wat de Vader je zendt, wat je ontwikkeling dient. Als je troost nodig hebt, vraag het Hem dan en Hij hoort je aan. Wend je hart echter niet van Hem af, waar jouw hulp alleen vandaan komt. Bescherm je door het gebed tegen sombere, van God afgekeerde gedachten. Een diepe, innige zucht naar de Vader geeft je Zijn genade. Alleen al deze verbinding met Hem verlost je uit de macht van de boze machten. Want elke misnoegde gedachte, elke liefdeloze opwelling is een inwerking van hen. Het gebed is echter steeds het sterkste wapen hiertegen. Van de zegen van het gebed kunnen jullie niet genoeg ontvangen. Om deel te hebben aan alle genade, volstaat een vurig smeken tot de Vader, die Zijn kinderen nooit verlaat.
Laat daarom geen dag voorbijgaan zonder jullie innig aan de Vader toe te vertrouwen. Dan zijn jullie beschermd tegen alle invloeden van de boze en jullie zullen alles overwinnen en werken ter ere van God.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Licht is leven - Inwerking van Gods boden - Kerstnacht

B.D. 0236 from 24. december 1937, taken from Book No. 5/6

Gezegend wie Mijn Woord opneemt en zijn hart verlangend naar Mij toewendt. Mijn lief kind, verricht je werk steeds in Mijn genade en blijf Me trouw. Zie, in onvermoeibare ijver de Heer willen dienen brengt je dichter bij de poorten van de hemel. En je verlangen zal voortdurend inniger worden, want Mijn Liefde geeft je niet op. In elk wezen zie je een schepsel van God en elk schepsel van God is wederom een deel van het eeuwige licht. Alleen in het licht is leven. Streef daarom naar het licht als jullie in de eeuwigheid willen leven. Het goddelijke licht kwam op aarde om diegenen die in de duisternis wandelden, verlichting te brengen. Maar in het rijk van Mijn Vader zal het eeuwige licht voor jullie schijnen en jullie zullen geen duisternis hoeven te vrezen. Streef daarom op aarde naar het goddelijke licht. In deze nacht maakt de Heiland jullie hart gereed opdat Hij wordt opgenomen.
Waar je ook aan begint, al je geestelijke vrienden willen je bijstaan, opdat het ter ere van God is en je vooruitgang brengt.
Mijn kind, er gaan tijdens deze nacht veel boden door het land. Overal proberen ze de wil van de Heer te vervullen door de gedachten van de mensen naar het moment van Christus’ geboorte te richten. En zo proberen ze hen weer ontvankelijk te maken voor Zijn leringen en het doel van Zijn levenswandel op aarde. Al onze inspanningen zijn erop gericht opnieuw een geestelijke verbinding te scheppen tussen de kinderen van de aarde en de hen omringende geestelijke wezens, opdat we hen kunnen bijstaan om zich opnieuw met de hemelse Vader, met de Heiland te verbinden. In deze nacht richt zich zo menige gedachte hemelwaarts. Oh, konden we maar zo diep in hun hart binnendringen dat ze zich nimmer van deze gedachten losmaken, dat ze zouden beginnen met hun gedachten elke dag en elk uur in deze richting te sturen! Welk een vreugde zouden we de lieve Heiland daardoor bezorgen. En steeds zou God de Heer met Zijn genade hun streven zegenen en hun de kracht geven om vanaf nu aan zichzelf te werken, opdat hun ziel in dit leven ontwikkeld wordt.
We moeten vaak werkloos toezien hoe de weg naar boven steeds moeilijker wordt voor de kinderen op aarde. Hoe ze zich van al het goddelijke vervreemden en opvattingen aannemen die niet overeenstemmen met de leringen van onze Heer Jezus Christus. We zien het en kunnen hen niet helpen aangezien geen van deze mensenkinderen ons te hulp roept. Al onze pogingen om op hun gedachten in te werken, zijn vergeefs. Ze wijzen alles af en in dergelijke tijden is alle moeite voor de kinderen der aarde vergeefs.
Maar nu zijn de harten van de mensen vaak toegankelijk voor zulke opwellingen. Het is een gezegende tijd waarin velen zich in gedachten onbewust in geestelijke regionen verliezen. En waar we iets dergelijks aanvoelen, zijn we onmiddellijk bereid om deze gedachten verder te leiden en in hun zielen een vonkje inzicht te ontsteken. We willen graag de zielen naar de Heer leiden en we willen de mensen graag het licht van het inzicht brengen. We willen de zielen graag aan de duisternis ontrukken en hen in een gelukzalige toestand plaatsen om hun de kennis van de goddelijke waarheid over te dragen, opdat ze nooit in duisternis van geest wandelen.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Zon - Goddelijke lichtkracht - Licht en liefde

B.D. 0237 from 25. december 1937, taken from Book No. 5/6

Oh mijn kind, als je jezelf steeds slechts ongeremd aan je Heiland in eigendom geeft, dan zal de vrede intrek nemen in je hart en zul je van alle moeilijkheden, van alles wat je bedrukt, verlost zijn. Je moet je aan Zijn liefde oprichten. De Heer wil niet dat jullie de moed verliezen. Hij wil ook niet dat jullie geest moe wordt en daarom geeft Hij jullie door Zijn woorden opnieuw troost en sterking. Elk heersen en elke werkzaamheid in de natuur heeft zijn oorsprong in Gods grote Liefde. Het is zoals een voortdurend uitstralen van een levenverwekkend licht waardoor al het zijn en worden op aarde en in het hele heelal beïnvloed wordt. En om deze wording volgens Gods wijze wil gestalte te geven, laat de Heer het licht onafgebroken stralen.
Wanneer de oneindigheid van het heelal je bang maakt en jij je van je eigen nietigheid bewust bent, dan mogen er bij jou toch geen twijfels opkomen aan Gods Liefde en Zijn zorg voor elk afzonderlijk wezen. Zoals het licht van de zon de aarde verlicht, zoals ze alles wat op aarde is, verwarmt en tot leven wekt, zoals ze de planten in staat stelt te groeien, zoals ze licht en warmte geeft aan alle schepselen van de aarde, zo stralen talloze zonnelichamen hun licht uit, opdat het hele heelal onder invloed van de goddelijke lichtkracht staat en het licht nooit ofte nimmer zal uitdoven. Want de hemelse Vader van wie al het leven uitgaat, is Zelf het licht. Het licht is eeuwig en de liefde is eeuwig. Ze zijn beide de essentie van God en blijven tot in alle eeuwigheid bestaan. De Heer heeft in Zijn oneindige liefde en goedheid Zijn wezens in het licht geschapen en daarom zal elk wezen ook het licht nastreven. En wie in het licht wandelt, diens weg voert naar boven.
Wie zich in het verlangen naar goddelijke verlichting tot de Heer wendt, die zal door helder licht omstraald worden. Want reeds de wil om opnieuw naar de oertoestand terug te keren, brengt jullie er dichter bij. Elke plant probeert door de aarde heen te breken en keert zich naar het licht. In het dierenleven is het verlangen naar het licht eveneens overheersend. Zou de mens dan in de duisternis willen blijven en zich niet naar de Vader van al het licht toewenden? En toch heeft de mens een enorme strijd te voeren met vijandige machten, die het verlangen naar het licht voor eeuwig in hem zouden willen uitschakelen. Het is hun doel de geest van de mensen, de ziel, in volkomen duisternis te hullen en het echte doel van het leven voor haar te verbergen, om grotere macht over de mensen te verkrijgen en ze van de lichtkring waar ze onbewust naar streven, te verwijderen en omlaag te trekken in de eeuwige duisternis.
Gods Liefde gaat ononderbroken uit naar deze door de duisternis bedreigde kinderen van de aarde. De mens zelf is een willoos schepsel zodra hij in de macht van de duisternis terechtkomt. Zonder goddelijke hulp zou hij zich nooit uit deze macht kunnen verlossen. Daarom zijn er zo veel geestelijke krachten aan zijn zijde geplaatst opdat geen enkel kind op aarde zonder waarschuwing aan het lot wordt overgelaten. Zoals aan de ene kant de tegenstander, zo werkt aan de andere kant de liefde van de edele geestelijke wezens op de aardse kinderen in en strijdt voor de ziel. Het is voor het mensenkind een gemakkelijke strijd wanneer het zich maar een beetje aan de goede krachten overgeeft. Want de kracht van het goede, de kracht van de liefde, is aanzienlijk sterker dan die van de boze. Maar de mens is vaak zo verblind. Zijn wil die hem naar de hemelse Vader moet sturen, faalt vaak juist hierin en is omgekeerd weer zo sterk om zonder bedenkingen aan te nemen wat hem van de kant van de tegenstander voorgehouden wordt. Daarom is het ook zijn eigen verantwoordelijkheid daar hij de kracht en de wil die hem gegeven zijn ter ontwikkeling van de ziel, aanwendt voor de afval van God.
Mijn kind, de Heer heeft je nodig. Dienstwillige arbeiders die de Heer toegenegen zijn, moeten de zwakken helpen opdat ze de goede weg opgaan en door de leer van onze Heer Jezus Christus de Vader weer terugvinden. Het is van onschatbare waarde wanneer de kennis van de zuivere waarheid aan de mensen overgedragen wordt. Want doordat de kerken jarenlang tegen elkaar gestreden hebben, werd de leer van Christus zo aan de mensen aangeboden dat ze deze leer heden ten dage moeilijk willen aannemen. Het is voor hen geen Woord meer dat door Gods liefde geboden wordt en tot het hart spreekt, maar zeer vaak slechts een overgenomen educatief werk dat hun innerlijk nauwelijks beroert en waarvan ze geloven dat het menselijk ontstaan is. Ze nemen het nu bepaald niet meer ernstig, maar wijzen het veel liever af. Daarom wil de Vader hun Zijn Woord in een nieuwe vorm overbrengen opdat ze daarin de goddelijke Liefde voelen en hun hart mogen openen voor de stem van boven.
De Heiland vertoeft opnieuw onder de mensen. Hij zal steeds in jullie midden zijn, jullie die Zijn leringen bekendmaken. Hij zal jullie helpen opdat jullie de juiste woorden kiezen, opdat jullie zelf beoefenen wat jullie onderwijzen. En zo zal Zijn Woord opnieuw de harten van de mensen binnendringen en al deze mensen zullen opnieuw werkzaam zijn in liefde voor elkaar. Want het moet licht worden voor allen en elk wezen moet zich uit de duisternis verlossen, zodra maar een kleine straal van het goddelijke licht hem verlicht. Want het streven naar het licht zal duren tot in de eeuwigheid.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Wezens uit het hiernamaals - Hulp vragen

B.D. 0238 from 26. december 1937, taken from Book No. 5/6

In de naam van de Vader groeten we je en delen we je mee in overeenstemming met Zijn wil. Alle wezens die graag verbinding met je willen hebben, verzamelen zich rond jou. Zo heeft de Heer besloten hen te laten deelnemen om hun verlangen in te willigen, want het is het feest van de Liefde.
Het is toegestaan aan het volgende wezen zich van je kracht te bedienen en zich via jou te uiten. Tot jou spreekt een oude vader, zijn geest vertoeft reeds lang bij jou. Hij drukt je dringend op het hart om zijn zoon niet te vergeten die in je nabijheid vertoefde, maar nu ook zijn aardse loopbaan moest beëindigen. Hij gaat bij je in en uit en volgt je streven, maar kan niet vatten waarom hij zich niet met je kan verbinden. In zijn tijd op aarde wilde hij zich niet laten onderwijzen en hij dacht niet aan het uur van de dood. Nu heeft de Heer hem weggeroepen, maar zijn geest verblijft nog voortdurend in de buurt van de aarde. Hij realiseert zich nog niet wat zijn opgave in het hiernamaals is. Zijn vader maakt zich bezorgd om hem en vraagt je voor hem te bidden. Doe dit voor hem.
En nu komt er weer iemand naar je toe die je al wilde spreken en die zijn naam niet aan jou meedeelde. Er zijn zo veel wezens hier, je roept ze door je gedachten tot jou, maar probeer je aan ons over te geven en slechts op te nemen wat wij je geven.
Let op: Deze persoon neemt actief deel aan je arbeid en zo wil hij je graag weer verzekeren dat je daardoor veel mensen kunt helpen. Hij richt zich tot jou en blijft steeds in je buurt, zodat je het plotseling zult gewaarworden wanneer hij zich in je gedachten dringt. Hij voelt zich thuis in jouw omgeving want er zijn allemaal wezens die hij liefheeft. Hij zou zich graag aan jullie allen te kennen willen geven, maar tot zijn verdriet kan hij zich niet verstaanbaar maken. Maar wanneer jullie gedachten bij hem zullen vertoeven, zal hij ook proberen zich voor jullie waarneembaar te maken als de Vader hem daarvoor de kracht toebedeelt. Vandaag wil hij je alleen maar groeten en je gebed vragen.
Maar één iemand wil nu zelf tot je spreken en dat willen we hem toestaan. “Lieve vriendin, al je inspanningen zijn een troost voor ons en geven ons hoop. Want we hebben de liefde van de mensen op aarde nodig, aangezien we tijdens het aardse leven verzuimd hebben ons met de Heer te verbinden. Oh, hoe verkeerd was ons leven op aarde! Nu is onze strijd zwaar en we zijn jullie zo dankbaar: jullie geven ons door jullie lieve gedachten, door jullie gebed toch zo veel hulp. We zijn op jullie liefde aangewezen en daarom zijn we steeds in je omgeving, want de Vader laat deze genade toe, en we mogen deelnemen aan je arbeid.
De hemelse Vader zij dank, want aan jouw arbeid herkennen we nu onze opgave en we wijden ons er met grote ijver aan, aangespoord door je geestelijke werkzaamheid, door je worstelen en werken en gesterkt door je gebed waarin je ons gedenkt. Het is een zegen voor ons allen die je omgeven, want zo hebben ook wij een inkijk genomen in de werkzaamheden van de hogere geestelijke wezens die ons allen met zoveel liefde tegemoetkomen. En we mogen elke verbinding met jou bijwonen om daaruit zelf te kunnen leren hoe ook wij onze arbeid in het hiernamaals moeten uitvoeren om steeds hoger te geraken.”
Nu zul je nog vernemen wat je vreugde brengt: het is aan alle wezens hier in het hiernamaals opgedragen je bij te staan. Daarom laten we je niet in zielennood, wij die in staat zijn je te helpen. En steeds zal rondom jou een schare zijn van hen die op aarde een nauwe band met je hadden en ook vandaag nog graag bij je vertoeven, wanneer het erom gaat je bescherming te bieden tegen alle gevaren die je ziel bedreigen. Denk daarom steeds in liefde aan al de jouwen die je zijn voorgegaan en nu voortdurend rondom je zijn en Gods zegen voor je afsmeken om later voor eeuwig met je verbonden te zijn. Schenk hun ook jouw gebed, want de ene moet steeds in liefde voor de andere zorgen.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Werkzaam zijn in het hiernamaals - Inwerking op onwetenden

B.D. 0239 from 27. december 1937, taken from Book No. 5/6

Ieder zal gegeven worden wat hij nodig heeft. Geloof me, mijn kind, het ligt alleen maar aan jou. Als je in vertrouwen op God je dagen volbrengt, zal je gelegenheid gegeven worden zodat je steeds weer de weg naar de Heiland vindt. En wat je ook geboden wordt aan vermaningen en leringen, het zal je er steeds toe aansporen zelf je geest en ziel te veredelen. Op geen enkele wijze mag jij je aan misnoegde gevoelens overgeven. Je moet daar steeds tegen vechten en proberen je ten opzichte van iedereen liefdevol op te stellen. En het zal steeds gemakkelijker voor je worden om zulke dagen die je gemakkelijk terug kunnen werpen, meester te worden.
Elke graad moet verworven worden. Niemand bereikt zonder moeite het doel en slechts een aanhoudende strijd leidt naar de overwinning. Het zal je veel meer voldoening geven wanneer het je gelukt is en jij je weer vol liefde en overgave naar de Heiland kunt toekeren. De kracht en hulp van de Heer zal steeds sterker zijn, des te inniger je tot Hem bidt. Verlies nooit het vertrouwen en vecht tegen de vermoeidheid van de geest.
Lief kind, we geven je nogmaals kennis van het werkzaam zijn in het hiernamaals: aan de overkant, in de wereld die voor jullie nog gesloten is, vertoeven veel zielen in een toestand waaruit ze zich moeilijk kunnen verlossen. En dit is vooral het geval wanneer het hun noch op aarde noch in hun huidige positie duidelijk geworden is dat ze zelf verandering in hun positie kunnen brengen. Zolang dit besef nog niet in hen ontwaakt is, dwalen ze radeloos en werkeloos door het heelal, steeds vol verlangen naar de aarde en de door hen verlaten omgeving. Het duurt vaak lange tijd voordat ze eindelijk tot het besef komen dat ze kunnen en moeten streven.
En we willen je er opnieuw op attent maken dat deze aardgebonden wezens zich vaak in je nabijheid ophouden. Ze moeten veel observeren voordat ze de betekenis en de waarde van je geestelijke arbeid begrepen hebben en je bent voortdurend door dergelijke dwalende zielen omgeven. Dat alleen al moet voor jou een aansporing zijn niet te verzwakken. En ook het werken aan jezelf wordt door hen gevolgd en blijft niet zonder indruk. Pas als ze begrepen hebben hoe zegenrijk de uitwerking is van de verbinding van het hiernamaals met de aarde, dan ontwaakt ook in hen de sterke drang om deel te nemen, om te helpen waar het hun mogelijk is. En vol verlangen keren ze zich naar iedere lichtstraal toe in de hoop in een lichtere, van licht doorstraalde omgeving terecht te komen. Dit is altijd gemakkelijker voor diegenen die zich niet volledig afwijzend hebben opgesteld tegenover de geestelijke gedachten.
Maar voor hoe velen was op aarde al het geestelijke vreemd. Hoe velen stelden zich steeds ontkennend op tegenover deze vragen. Er vergaat vaak lange tijd vooraleer dezen in het hiernamaals tot inzicht komen. En hoe gelukkig zijn wij wanneer ook zulke zielen je activiteit volgen, ook al trekken ze daar voorlopig nog geen nuttige lering uit voor zichzelf. Zie, mijn kind, daarom moet je trouw volhouden uit liefde voor de Heiland. Elk wezen, elke ziel die nog in de duisternis van de geest vertoeft en dwaalt, ligt Hem na aan het hart. Een enkel mens van goede wil en met liefde voor de Heiland kan zo oneindig veel zegen brengen voor zulke wezens. Hij brengt zichzelf tot grote genade. Hij kan de mensen op aarde helpen. Hij wijst talloze arme zielen de goede weg. In het aardse dal lukte het hen niet, maar nu is elke ziel zeer dankbaar voor de hulp die haar uit het aardse dal toekomt, want haar strijd in het hiernamaals is veel zwaarder dan op aarde.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


God en natuur - Bewust werken aan de voltooiing

B.D. 0240 from 28. december 1937, taken from Book No. 5/6

Mijn kind, ontvang wat de Heer in liefde voor jou gereedhoudt. Het hele leven bouwt zich op uit een reeks gebeurtenissen die door de goddelijke wijsheid wetmatig samengevoegd zijn en die jullie met het eenvoudige woord ‘natuur’ aanduiden. Elke ontwikkelingsfase is als het ware een gebeurtenis aan de wetmatige afwikkeling waarvan jullie de Schepper moeten erkennen. De gehele regelmatigheid ervan moet aan een wil onderhevig zijn. Juist het leven in de natuur getuigt van goddelijke inwerking. Alles wat rondom jullie geschapen werd, is een wonder. Het is een gebeuren dat jullie voortdurend naar boven wijst en dat jullie evenwel slechts zonder werking aan jullie voorbij laten gaan, aangezien jullie mensen op aarde het begrip ontbreekt voor zulke wonderen vanwege de steeds wederkerende regelmatigheid ervan.
Alleen de goddelijke wil wekt alles tot leven en beschikt dat deze wonderen zich onophoudelijk in de wereld voltrekken. Maar de mens die dagelijks voor deze wonderen zou moeten beven en in eerbied naar de Schepper van dit alles zou moeten opkijken, zoekt voor alles een verklaring die beter overeenkomt met zijn leven en zijn denken en kiest voor het woord ‘God’ het woord ‘natuur’. De betekenis is echter dezelfde, behalve dat hij met dit woord het eeuwig zich in het heelal herhalende erkent, maar niet het ingrijpen van een hogere macht in het lot van elk wezen en dat tussen dit wezen, hoe klein het ook is, en deze hogere macht een verbinding gecreëerd kan worden door de eigen wil.
Dit alles waarderen ze niet, ofschoon ze het werken in de natuur voortdurend moeten volgen en erkennen. Op deze manier is ook de veelsoortigheid in het geloof te verklaren. Het persoonlijke ingrijpen, het te hulp komen van Gods liefde ten gevolge van een innig gebed, het waarschuwen van ongelovige kinderen van de aarde, dit alles willen ze niet zien. Voor hen is alleen geloofwaardig wat ze dagelijks zien en bijgevolg niet kunnen ontkennen. Want ze kunnen niet aanvaarden dat er een hogere wil ten grondslag ligt aan het dagelijkse gebeuren en de wetmatige herhaling van alle natuurlijke fenomenen, dat toch alles omwille van een bepaald doel zo ingericht werd en dat dit doel enkel weer slechts de voltooiing van elk afzonderlijk wezen is. Zo aanvaardt de mens steeds alleen wat hij ziet en kan begrijpen, maar waar het geloof hem over ontbrekende kennis heen moet helpen, daar wijst hij af.
In de natuur valt er evenwel met regelmatige afstanden een worden en vergaan te observeren. Precies hetzelfde heeft de mens te verwachten. Ligt nu de gedachte niet eerder voor de hand dat het goddelijke Wezen, aan wie al het gebeuren in de natuur ondergeschikt is, de mens net zo onder Zijn hoede heeft en dat zijn worden, zijn ontwikkeling eveneens aan Zijn wil onderhevig is? En als de mens nu door een goddelijke wil geleid wordt, waarom volhardt hij dan in de opvatting dat een verbinding met deze goddelijkheid voor hem onmogelijk is?
Pas daar, waar hij deze verbinding bewust zoekt is een streven naar volmaaktheid denkbaar. Bewust aan zichzelf werken om opwaarts te geraken, dat is het eigenlijke doel van het aardse bestaan. En juist dit besef missen de kinderen op aarde. Daarom wijzen ze ook zo gemakkelijk af wat hun door de hemel geboden wordt, het Woord van God. Daarom is het voor hen zo moeilijk iets te aanvaarden wat van het alledaagse afwijkt en toch zo gemakkelijk te geloven is wanneer ze zich maar eenmaal voor ogen zouden willen houden dat geen enkel afzonderlijk wezen bekwaam is zich van begin tot einde volgens zijn eigen wil een leven op te bouwen. Het zal altijd weer onderworpen zijn aan de slagen van het noodlot. Het zal altijd het ingrijpen van een hogere macht gewaarworden, ook wanneer het dit probeert te ontkennen.
Want heeft de mens het in de hand zich voor zulke noodlotslagen te behoeden? Wanneer jullie daar alleen maar over nadenken, zullen jullie moeten gaan twijfelen aan jullie overtuiging dat alleen jullie degenen zijn die jullie lot bepalen. Jullie zullen dan de eeuwige Godheid moeten erkennen, die jullie leven en lot in handen houdt. En dan zullen jullie ook moeten geloven. Dan is het voor jullie pas een zekerheid geworden dat jullie onderhevig zijn aan een goddelijke wil. Dan zullen jullie je ook als kinderen van deze Goddelijkheid voelen. Jullie zullen toevlucht nemen tot het gebed dat het kind met de Vader verbindt. En jullie zullen dan ook zelf de zegeningen van het gebed ervaren. En dan pas werken jullie bewust aan jullie voltooiing.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Aan Zijn zegen is alles gelegen

B.D. 0241 from 29. december 1937, taken from Book No. 5/6

En wederom willen we je openbaren naar de wil van de Heer: Jullie allen die op aarde wandelen, moeten in Zijn naam eensgezind zijn. En jullie zullen ontvangen zoals voorheen. Aan ieder zal naar behoefte geboden worden, want de Vader weet waar er iets ontbreekt en Hij is een liefdevolle, zorgzame Vader voor Zijn kinderen. En daarom luister: Aan Zijn zegen is alles gelegen. Willen jullie goed tot deze woorden doordringen, dan zal de Vader jullie een gelijkenis geven. Want het is Zijn streven Zijn woorden diep in jullie hart te schrijven. Een vader heeft zijn kind met zijn zegen vrijgelaten en zo gaat dit kind zijn weg, steeds met het gevoel dat de liefde van de vader hem begeleidt. En in alle ellende is het daarom niet verlaten. Jullie allen die de hemelse Vader om Zijn zegen vragen, hebben eveneens deel aan Zijn grote Liefde. Want als de Vader jullie zegent, geeft Hij jullie ook alles wat jullie nodig hebben. En vraag daarom voortdurend aan de Vader in de hemel dat Hij jullie zegent en jullie zullen in rijkdom door het leven gaan.
Het zal jullie aan niets ontbreken wat nuttig is voor jullie zielenheil. En elke dag zal op zodanige wijze voorbijgaan dat jullie de Liefde van de Heer gewaarworden en jullie je in deze Liefde geborgen voelen. En wanneer de aardse moeilijkheden jullie dan bedrukken, wanneer jullie aards leed te dragen krijgen, dan zal dit jullie niet afschrikken, want de zegen van de Vader beschermt jullie tegen alle kwaad. Jullie ziel komt onbeschadigd uit deze sombere aardse dagen tevoorschijn en zal helder licht uitstralen, ook in de donkere dagen op aarde die jullie slechts voor de ontwikkeling van de ziel toegezonden zijn.
Als jullie de zegen van de Vader vragen, dan groeit daaruit voor jullie een onvermoede overvloed aan genade. Want jullie ontvangen voortdurend de kracht om aan jezelf te werken en nooit zal dit werken zonder resultaat zijn, maar het zal jullie dichter bij jullie doel brengen. Jullie zullen jezelf vervolmaken en de weg door het aardse leven gaan zoals het jullie opgave is. Gods zegen vragen betekent om Zijn Liefde vragen en deze zal jullie nu en altijd gegeven worden.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Goddelijke waarheid - Wetenschap

B.D. 0242 from 30. december 1937, taken from Book No. 5/6

Aanvaard wat je wordt geboden, herken de wil van God en wees erop bedacht dat je vertrouwen in de Heer, de liefde tot de Heiland en Zijn goddelijke genade op geen enkele manier verloren gaan. Het zal een eeuwig gevecht zijn om de goddelijke waarheid en degene die niet naar de (goddelijke) kennis verlangt of meent alleen achter het grote geheim te komen, zal steeds het onderspit delven. Als hij succes wil hebben, moet hij tot God bidden om inzicht en het wordt hem zeker gegeven.
De mens kan op aards gebied onderzoeken en hij mag nog zo veel bereiken. Toch komt hij niet dichter bij de goddelijke waarheid, want het ene is volledig gescheiden van het andere. Het is alleen toegankelijk voor degene wiens hart zich vrijmaakt van al het aardse en die niets anders waard acht na te streven dan het opnemen van eeuwige waarheden. Alles op aarde zal hem veraf en onwerkelijk lijken en vol verlangen zal hij de diepte van de goddelijke waarheid naspeuren en deze aanhoudend uit de hand van de Vader mogen ontvangen als hij zijn hart alleen maar naar de Vader toewendt.
Er zijn al zo vele pogingen gedaan om in dit gebied door te dringen. Maar wanneer het succes ten deel zou vallen aan degenen die over veel kennis beschikken, wanneer zij alleen de sleutel van de waarheid door hun kennis in handen hielden, dan zou de mensheid daar wederom niet mee gediend zijn. God heeft Zijn rijk voor allen gereedgemaakt. En welk uiterst klein deel zou dan Zijn rijk verwerven, wanneer de Heer niet het hart van de kinderen op aarde zou beoordelen, maar alleen het weten?
En als God de Heer beschikt heeft dat allen die van goede wil zijn, Zijn rijk kunnen verwerven, dan is jullie immers veel meer geboden dan slechts op aarde de wetenschap te dienen. Jullie zijn allemaal kandidaten en jullie enige taak is tot de Vader te komen. Ja, de wetenschap is veel eerder een hindernis voor de zaligheid. Op aarde maakt ze jullie groot en machtig, maar vaak zo ongeschikt om je klein en deemoedig met de Heer te verbinden. En hoe willen jullie dan Zijn rijk binnengaan zonder Zijn hulp?
Jullie houden steeds alleen dat ene doel voor ogen: het doorgronden van het wezen van de schepping. Jullie willen binnendringen in al wat gesloten is en op die manier de mensheid opheldering geven. Maar jullie zijn zelf zo onwetend, want jullie hebben het eenvoudigste nog niet begrepen: dat jullie klein zijn als de Heer jullie niet helpt, dat jullie uit eigen kracht de betekenis en het doel van het heelal niet kunnen vatten.
Jullie komen pas dan dichter bij de ware kennis, als jullie de weg naar God gevonden hebben. En dan geven jullie graag alle roem op aarde op, want dan weten jullie dat al het aardse dat jullie trachten te bereiken, waardeloos is en dat alle aardse kennis jullie niet dichter bij de eeuwige waarheid kan brengen. Want slechts God alleen deelt deze uit aan degenen die in het diepst van hun hart ernaar verlangen God te aanschouwen en te ervaren. De wil om tot de Heer te geraken, heft jullie ver boven alle wetenschap uit. Waar anderen zich lange tijd op aarde inspannen om het raadsel van de schepping op te lossen, wordt het jullie vaak ineens gegeven, indien jullie ernaar verlangen en jullie je door de goddelijke Leermeester laten onderwijzen.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Denk aan de dood

B.D. 0243 from 31. december 1937, taken from Book No. 5/6

De Heer zal alles vernietigen wat tegen Hem is en wie in de Heer vertoeft, zal verrijzen. Mijn lief kind, het is de wil van de Heer dat aan jou - jij die op aarde in de Heer wandelt - gegeven wordt, nu en altijd. Want Zijn Woord moet op aarde opnieuw onderwezen worden, zoals de Heer het jullie geeft. De mensheid mag in het geloof niet wankel worden. Ze moet teruggevoerd worden naar de zuivere leer van Christus. En er zullen jullie wegen worden gewezen die jullie niet alleen zouden kunnen gaan, maar door God geleid zullen jullie alle hindernissen overwinnen.
Zie, de Heer drukt je op het hart Zijn lijden indachtig alles op je te nemen wat Hij je oplegt en waartoe Hij je ook bestemd heeft. Hij zal je steeds terzijde staan en in elke nood zul je Zijn nabijheid voelen en nooit verlaten zijn. Maar worstel je naar een vast vertrouwen op God, dan zal alles gemakkelijk voor je worden en uit Liefde tot de Heiland zul je sterk zijn en alles geduldig kunnen verdragen. Zijn goddelijke liefde biedt je een zekere bescherming, ook al lijkt het af en toe alsof het onheil je bedreigt, je bent toch zo trouw geborgen onder Zijn hoede dat je niet bang hoeft te zijn. Strijd en bid daarom onophoudelijk voor een vast geloof en een diep vertrouwen op God, opdat je weerstand kunt bieden aan alles wat je van buiten bedreigt.
En ontvang vandaag in vol vertrouwen: Denk aan de dood. Deze gedachte mag je nooit aan het schrikken maken. Want jullie kunnen voor jezelf het uur van de dood omvormen tot enorme gelukzaligheid, wanneer het voor jullie slechts een overgang betekent van dit leven naar een stralend lichtend hiernamaals. Wat hebben jullie dan te vrezen? Jullie laten al het leed van de aarde achter en gaan een rijk binnen waar alle lasten van jullie afgenomen zijn en voor jullie een eeuwig leven gereedgemaakt is in de nabijheid van de Heiland. Maar wee jullie, wanneer het uur van de dood voor jullie niet de verlossing uit de aardse pijn betekent. Wanneer jullie het aardse dal slechts verlaten om in de duisternis te dwalen, belast met jullie aardse schuld, en jullie onbekwaam zijn je uit deze duisternis te verlossen.
Laat jullie daarom waarschuwen voordat dit uur gekomen is. Gedenk het uur en laat het jullie duidelijk worden dat alleen jullie je deze - zoals elke - toestand scheppen op aarde, dat jullie levenswandel op aarde doorslaggevend is of voor jullie het uur van de dood een poort tot eeuwige zaligheid is of de ingang in de duisternis. Bedenk hoeveel moeilijker het dan voor jullie zal zijn om je naar het licht toe te wenden en hoeveel mogelijkheid jullie nu nog op aarde hebben om gemakkelijk de toestand te bereiken waardoor jullie een zalig sterven ten deel valt.
En als jullie er eenmaal over nadenken dat jullie toch niet weten hoe lang de tijd is die jullie op aarde nog gegeven is, wees de hemelse Vader dan dankbaar voor elke waarschuwing die Hij jullie uit overgrote liefde steeds weer laat toekomen door Zijn boden. Bedenk dit en span je in. Streef alleen maar onophoudelijk naar het doel, het aardse leven zo te leven dat het nuttig is voor de ziel. En wandel zo op aarde dat jullie elk uur bereid zijn door de Vader weggeroepen te worden.
Jullie gaan binnen in een nieuw leven. Zorg ervoor dat dit leven voor jullie in hemelse schoonheid straalt, dat jullie alles wat de Vader jullie in eeuwigheid bereid heeft, mogen ontvangen uit de hand van de Vader. Maar wee wanneer jullie het aardse leven verruilen voor een bestaan in het hiernamaals waarvoor het jullie oneindige inspanning kost om het te verlaten en waar jullie in lijden en zelfkwellingen berouwvol denken aan de onbenutte tijd op aarde. Neem daarom de vermaningen die jullie gezonden worden, in acht en houd steeds de dood in gedachten die jullie elk uur kan overvallen. En smeek de Vader innig dat Hij zich moge erbarmen en jullie het inzicht stuurt voor het te laat is, en Hij zal jullie verhoren.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Ontvangen met eigen kracht - zonder vreemde inwerking

B.D. 0244 from 2. januari 1938, taken from Book No. 5/6

Mijn lief kind, steeds wanneer Mijn Woord je vergezelt, ben je beschermd tegen alle dwaling. Zie, het komt er alleen op aan, hoe je ziel de inhoud opneemt. Wanneer Ik je Mijn boden zend, dan onderwijzen ze je in opdracht van Mij en je mag op geen enkele manier onrustig worden. Daarom gaf Ik je tot nu toe, opdat je geestelijke kennis zou toenemen, opdat je gelooft. Jouw wil om Mij te dienen stelt je in staat boodschappen te ontvangen die overeenkomen met de leringen van Mijn dienaren op aarde.
Tussen de vele gemeenten is het een voortdurende strijd over de enige waarachtigheid. Ieder gelooft met de wil van de Heer in overeenstemming te zijn, ofschoon ze alleen maar hun eigen verdedigen en zich vijandig opstellen tegenover al het andere. En dat is achteruitgang voor jullie mensen. Waarom willen jullie niet begrijpen dat jullie toch allemaal tot de Vader zullen komen wanneer jullie verenigd zijn in Mijn Naam? En daarom geef Ik de mijnen opnieuw de leringen en wie deze aanneemt zal juist handelen. Want ze botsen immers niet met de leringen die iedere gemeente voor zichzelf opeist.
Mijn kind, aangezien de openbaring jou ten deel viel, aangezien de genade je geschonken wordt Mijn woorden te ontvangen, volhard dan hierin en wijk niet af van deze weg. Het geeft je oneindig veel meer, je wordt beschermd en je kunt je zonder zorgen aan alles overgeven. Je staat onder de bescherming van je geestelijke vrienden en je loopt geen gevaar door de beïnvloeding van andere krachten vergissingen in je geschriften aan te brengen. Daarom zegen Ik je arbeid en sta je bij en zodra je Mij roept, stroomt Mijn genade je toe. Want Mijn dienaren moeten bereidwillig zijn en hun handelen alleen door Mij laten sturen. En als Ik je op aarde in verbinding breng met andere krachten, dan zul je hierdoor slechts moeten leren onderscheiden dat Ik iedereen andere opgaven heb gegeven en je zult je daardoor bewust worden van de aard en de omvang van je opgave.
Want Mijn leer die Ik door jou verkondigen wil, moet rein en helder zijn. En ook jouw denken moet rein en helder blijven, zonder invloeden van andere krachten, opdat je schrijven een volledig geestelijk product is dat je in liefde van boven gegeven is. Blijf daarom steeds in Mijn zegen, in Mijn wil. Leg alles vol vertrouwen in de handen van de hemelse Vader. Kwam de opdracht je toe de woorden van de Heer te ontvangen, zo zal je ook de kracht gegeven worden om de geestelijke boodschappen van de Heer alleen vanuit jezelf neer te schrijven, want je zou twijfelen aan alle woorden die je onder de inwerking van andere krachten zouden willen toekomen.
Zie, Mijn kind, je zult veel dieper en inniger geloven en je zult Mijn zegen gewaarworden zolang je Mij je hart aanbiedt. Het is een onnoemelijke genade om de woorden van de Heer te mogen ontvangen en later zul je begrijpen waarom Ik je heb uitgekozen en je deze opdracht heb gegeven. Ontvang in zuiverheid van ziel verder het Woord van God. Hoe inniger je verlangt, des te mooiere en diepere wijsheden Ik voor je gereed houd. Want “zoals jullie vragen, zal jullie gegeven worden”. En keer je nu vol gelovig vertrouwen naar de hemelse Vader toe, Zijn zegen vergezelt je en Zijn Liefde voert je juist.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Boek: de jeugd van Jezus

B.D. 0245 from 2. januari 1938, taken from Book No. 5/6

De Heer van hemel en aarde die ieders lot leidt, zij dank. En in opdracht van Hem werd je (dit) doorgegeven, opdat de liefde voor de Heiland je zal vervullen, opdat je gebed verhoord wordt. Je hart moet zich in liefde voor de Heiland verbinden met al het geestelijke. Het zal alles in jou tot leven wekken waarvoor je tot dusver nog niet ontvankelijk was. En nu pas zul je de diepe liefde van de Heer en Heiland erkennen en je zult je nog deemoediger voor Zijn wil buigen. Door je overgave kon de Heer intrek nemen in je hart, maar om het zo voor Hem gereed te maken dat het voor Zijn goddelijkheid waardig is, moet je eerst in heilige liefde voor Hem ontvlammen.
Mijn kind, elk Woord dat Hij je zendt, maakt Zijn grote liefde bekend. Maar Hij wil ook jouw liefde bezitten en legt ze nu diep in je hart. Want je zult de woorden aannemen die God jullie tot zegen heeft gegeven. En ze zullen een helder licht in jou ontsteken. De vlam van de liefde zal ontstoken worden en opvlammen tot een helder schijnsel. En spoedig zal het vuur van de liefde tot de Heiland je hele hart doorstromen en je zeer gelukkig maken. Want met deze heilige liefde in het hart zul je in gelukzaligheid wandelen en dan pas zal de liefde tot Hem al je handelen leiden en je zult op aarde duizendvoudig gezegend zijn. De Heer zal je alle gaven verschaffen opdat je op aarde uitvoert wat de Heer bepaald heeft, als de liefde tot de Heiland je daartoe aanspoort.
Verdiep je dus in het boek dat de Heer uit liefde gaf om weer liefde op te wekken en zie dan in elke gebeurtenis een beschikking van God. En als jullie je bereidwillig aan Zijn leiding toevertrouwen, zullen jullie steeds alleen maar zegen oogsten. Loof de Heer, want Zijn goedheid duurt eeuwig!
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Kindschap Gods - Vader - kinderen - Aanmaning - opgave

B.D. 0246 from 3. januari 1938, taken from Book No. 5/6

Mijn lief kind, je moet je er steeds van bewust zijn dat je door Gods Liefde uitgekozen bent om tot zegen van de mensen de goddelijke leringen in ontvangst te nemen. En daarom mag je nooit aan jezelf twijfelen, want alleen een vast geloof geeft je de bekwaamheid en de kracht om de wil van de Heer te vervullen. Voor elke verbinding met de geestelijke wereld eist de Heer je volledige overgave. Niets moet je van meer waarde toeschijnen dan je aan deze arbeid te onderwerpen. Niets moet je vuriger nastreven dan het in ontvangst nemen van Gods wijsheden. Dan zal elke kennisgeving ook gemakkelijk tot je komen.
Je zult met geestelijke oren horen en met geestelijke ogen schouwen. En de liefde van de Heer zal je via de pen woorden dicteren die lieflijk zullen klinken en die met een zodanige kracht je hart zullen binnendringen dat je deze gave nooit meer zou willen missen. Vertrouw op de Heer, dat Hij je juist leidt. Keer je steeds weer opnieuw in gebed naar Hem en vraag Hem onophoudelijk om Zijn zegen voor je werkzaamheid op aarde. Alles wat je reeds overgebracht werd, zal later ook je medemensen tot zegen strekken. Werk dus ijverig en stel je ter beschikking van de Heer zo vaak je kunt.
Wij die onder Zijn bevel staan, volgen je inspanningen en helpen je in zoverre het binnen onze krachten ligt. Alle gaven die je door de goddelijke genade toestromen, brengen ook ons in een toestand vol zaligheid, want ieder van ons is gelukkig wanneer je onze gedachten hebt ontvangen en opgeschreven. We hebben voor jou nog zoveel gereedstaan, want de wijsheden die Gods werken in het heelal openbaren, zijn onuitputtelijk. Zijn liefde is onmetelijk en de Heer wil jullie mensen, die ernaar verlangen Gods schepping te doorgronden en uit liefde voor Hem om Zijn bijstand vragen, krachtens deze liefde geven.
Want de Heer maakt Zijn wijsheid bekend aan Zijn kinderen. En jullie zijn Gods kinderen, wanneer jullie hart innig verlangt naar diegene die jullie het leven gaf, naar de hemelse Vader. En zou er wel iets anders mogelijk zijn dan dat de Vader liefdevol jullie verzoek inwilligt? Het eeuwige Vaderland, het rijk van de Vader zal voor jullie allen toegankelijk gemaakt worden wanneer jullie je zelf een deel voelen van de Vader. Maar om de genade van het kindschap Gods zullen jullie moeten bidden, opdat jullie niet voorbijgaan aan alle zegeningen die de Vader voor Zijn kinderen gereedhoudt.
Jullie zullen de Vader moeten belijden opdat Zijn goddelijke Vaderliefde jullie zal bestralen en Zijn vaderlijke gunst op jullie gericht zal blijven. Dan is jullie aardse bestaan de poort tot het paradijs. Jullie streven niets anders na dan eindelijk de Vader te bereiken. De hemel zij dank dat je het inzicht gegeven werd. En de Vader met al Zijn Liefde heeft je binnengevoerd in Zijn heilige rijk. Wat verborgen blijft voor oneindig velen die zich niet verlangend naar de eeuwigheid toekeren, heeft Hij voor jou toegankelijk gemaakt.
Maar bescherm deze gave goed. Span je steeds in om je wezen te veredelen. Houd alles ver wat je aan aardse vreugde geboden wordt, maar verlang steeds alleen vurig en innig naar de Liefde van de Heiland en Zijn leringen. Want als Hij je deze bereidt, vertoef je in Zijn Liefde en ontvang je goddelijke genade zonder onderbreking. De zaadkorrel die de Heer in het hart van de mensen legt, komt duizendvoudig op. En zo zullen Zijn leringen zich verspreiden die de Heiland door jou nog aan de kinderen op aarde wil overbrengen. Deze opgave is je gesteld. Bid vurig en nadrukkelijk om de kracht om haar te vervullen ter ere van God.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Dwalingen - Levenswandel van de Heer Zelf - Kennisgeving van een wijze discipel

B.D. 0247 from 4. januari 1938, taken from Book No. 5/6

Realiseer je hoe belangrijk het is God de Heer in het hart te dragen! En ontvang dan de eeuwige waarheden die in overvloed naar je toe zullen stromen en leg je gehele wil aan de voeten van de Heer. Want gezegend is diegene die zich door de Heer Zelf laat leiden. Hij zal niet verdwalen en in alle zorgen zal God zich ontfermen over de zijnen, zoals Hij diegenen begeleidt die Hem willen dienen en Hem als Vader aanvaarden.
De mensen worden elk moment onderwezen om zich steeds weer naar boven te keren. En door lasten van allerlei aard worden er zielen naar de Heer gevoerd. En voor de nood van Zijn kinderen heeft Hij steeds de juiste troost. Alles wat over de aarde gaat, moet opstaan in de eeuwigheid. En de Heer heeft zich zelf bij de mensen gevoegd om hen bij te staan door Zijn Woord. Zie daarin steeds weer de goddelijke Liefde die geen enkel wezen wil laten ondergaan en onophoudelijk voor deze ziel strijdt opdat ze zich vrijmaakt van de macht van de boze.
Vaak verblinden talloze dwalingen de mensen en om hen opmerkzaam te maken dat ze in dwaling verkeren, gaat de Heer Zelf door het land en klopt Hij overal aan. De Heiland keert zich liefdevol tot het hart dat zich opent, en voor altijd wandelt het kind van de aarde dan volgens Zijn bescherming en hoeft het zich alleen maar te laten leiden. Zie, zo woont de Heer ook bij jullie en Hij neemt ieder bij de hand. Elk ongemak is een liefdevol opmerkzaam maken op jullie levensdoel. En alleen door leed en ellende worstelen jullie je naar een bespiegeling van God. En jullie geest verheft zich.
En wat verliezen jullie dan nog aan de wereld, ook al biedt ze jullie alles? Kan iemand van jullie wel de weg naar boven herkennen als hem de aardse vreugden geboden worden die zijn hart verlangt? Jullie raken afgestompt. De zintuigen begeren steeds meer en de ziel gaat langzaam achteruit, terwijl ze toch onophoudelijk voorwaarts moet streven. Breng daarom al jullie wensen ten offer bij de Heer en dank Hem, hoe Hij jullie ook mag sturen en wat Hij jullie ook mag toebedelen.
En nu wil een wijze discipel van de Heer zich uiten. Jullie leven er overal op los alsof de zon van de Heer niet over jullie is opgegaan en jullie kennen de macht niet die van de Woorden van de Heer uitgaat. Zo roep ik jullie opnieuw en maak ik jullie bekend dat de Heiland in jullie midden is. Betuig Hem alle eer en heb Hem lief, want alleen aan Zijn macht en Zijn grote welwillendheid hebben jullie het leven te danken. En als jullie het op een waardige manier leiden, herkennen jullie de Heer. Want al jullie streven moet op Hem gericht zijn. Als jullie in Zijn Woord vertoeven, dan zal de Geest en alle heerlijkheid van God over jullie komen. Maar als jullie jezelf niet herkennen, dan hebben jullie geen deel aan dit Woord. Jullie zoeken dan vergeefs de weg die jullie vooruit moet leiden.
De verstandigste is degene die zichzelf bedwingt, want hem wacht een loon dat hem schadeloosstelt voor alle vernederingen en dat diegene verheft die zichzelf vernedert. En verder zal het jullie ontwikkeling ten goede komen als jullie opgeven, wat jullie onontbeerlijk voorkomt. Want slechts diegene wordt groot die zich zelf klein voelt en zich in deemoed buigt voor de Heer. Probeer alles te verdragen en alle onrecht op jullie te nemen. Denk steeds aan de Heiland en jullie zullen je verheffen uit de aardse moeilijkheden. Want de Liefde van de Heiland probeert jullie naar boven te trekken.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Herkennen van de waarheid niet zonder gebed - Zoals jullie vragen, wordt jullie gegeven

B.D. 0248 from 5. januari 1938, taken from Book No. 5/6

Mijn kind, om je de geheimen van het heelal binnen te leiden, volstaat het je slechts diep en innig over te geven aan je Heiland. We volgen al je inspanningen en we staan steeds voor je klaar. Want wat de Heer ons heeft opgedragen, zal je te allen tijde overgedragen worden. De Heer zal steeds daar aanwezig zijn, waar het verlangen naar de waarheid sterk is en de wil van de mensen in dienst van de Heer wordt gesteld. En jullie allen kennen Zijn macht nog niet. Wat Hij uit Liefde voor de mensheid doet, wijkt af van het alledaagse, opdat iedereen de kracht van de hemel leert begrijpen. En als jullie op het punt staan jezelf te verliezen, dan volstaat een kleine wenk uit de eeuwige regionen om jullie bekwaam te maken Gods leringen op te nemen. Want wat de Heer jullie geeft, beschouwen jullie pas als goddelijke gave wanneer jullie er duidelijk het ingrijpen van een hogere macht in herkennen.
Het is de grootste vergissing van de mensheid om in de eeuwigheidwetten niet de wil van de Heer en Schepper te zien. En daarom blijft ze aanhoudend blind tegenover het besturen en werken van de eeuwige God. Ze kan zich niet aan de goddelijke wil onderwerpen, aangezien haar de bewuste erkenning ontbreekt. En wederom streeft ze er ook niet naar om zich het inzicht in alle wijsheid toe te eigenen, wat onder het aanroepen van de hulp van de eeuwige God gemakkelijk voor haar zou zijn. Maar hoe zal het kind van de aarde kunnen vragen wanneer het niet in staat is de juiste verhouding tot de hemelse Vader te vinden? Waar op aarde kan het zich bewust worden van de eeuwigheid wanneer het er niet naar streeft over het aardse heen de Vader te zoeken? Waar kan het verlangen van het kind van de aarde zich op het goddelijke richten wanneer het de vervulling van zijn wensen slechts in wereldlijk genot ziet?
En het is weer het gebed dat vooreerst vereist is. Richt jullie tot de God van het eeuwige heelal opdat Hij jullie juist moge voeren en jullie moge verlichten, en jullie zullen de juiste weg betreden en stap voor stap omhoog worden geleid. Maar zonder het gebed lukt jullie niets. Jullie zullen noch jullie bestemming herkennen, noch ontwaken uit de slaap. Rondom jullie blijft het donker, totdat jullie toevlucht nemen tot het gebed. En de Vader laat niemand vergeefs vragen. De Heer behoedt iedereen voor volledige onwetendheid. Hij heeft voor iedereen veel wenken gereed, maar jullie moeten deze aanmaningen opnemen in jullie harten opdat ze jullie niet zonder nut gegeven zijn. En jullie zullen voor eeuwige tijden het moment zegenen waarop jullie de deur van je hart openen voor alles wat van boven komt en jullie weer naar boven wijst.
De Heer van hemel en aarde heeft daarom vele leringen voor de kinderen op aarde gereed. Voor ieder van jullie is het een zegen deze leringen op te nemen. Leer begrijpen dat alleen de liefde van de Heer jullie onderwijst. Onderschat niet wat Hij jullie zendt, en keer jullie altijd naar binnen. Dan herkent de mens zich zelf als een hulpeloos schepsel. Dan onderwerpt hij zich gewillig aan de liefde van de goddelijke Vader. Hij voelt zich als Zijn kind goed geborgen en neemt in dankbaarheid alles aan wat het raadsbesluit en de goddelijke wil van de Vader hem zendt. Want de Heer heeft ontelbare rijkdommen gereed voor diegenen die zo in Hem geloven. Hij bedeelt allen die op aarde wandelen, maar of jullie Zijn genaden aannemen, ligt alleen maar aan jullie.
In Zijn wijsheid laat Hij alles rondom jullie ontstaan opdat jullie daar Zijn scheppen en werken aan zullen herkennen. Schenk Hem daarom steeds een gewillig hart. En als jullie dan, met de goede wil om tot God te komen, een innig gesprek met Hem voeren, dan zal Hij jullie verlichten en jullie naar de eeuwige waarheid leiden opdat het Woord vervuld wordt: “Zoals jullie vragen, zo zal jullie gegeven worden”. Iedereen heeft deel aan Gods Vaderliefde, de Heer heeft voor iedereen op aarde gewandeld en zo is Hij ook heden weer onder jullie om heil te brengen aan hen die Zijn Woord opnemen, het in hun harten dragen en ernaar handelen. Wie rein van hart is en de Heer wil dienen, zal de gaven van de Vader ontvangen en Zijn genade zal over hem komen nu en altijd.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Zonder licht geen leven - Duisternis in het hiernamaals

B.D. 0249 from 6. januari 1938, taken from Book No. 5/6

De geestelijke wezens wenden zich tot jou met het verzoek alle aandacht te schenken aan hun kennisgeving. Want de Heer heeft bepaald dat je regelmatig zo leringen zult ontvangen, dat je geest niet moe wordt om goddelijke waarheden in ontvangst te nemen. Verbind je daarom altijd vol vertrouwen met de geestelijke wereld en laat onze gedachten op je inwerken ter ere van God, de Hoogste van hemel en aarde.
De mens moet leven en wel in eeuwigheid. Maar leven betekent: in het licht staan, op aarde het licht van de goddelijke genade ontvangen, naar het licht streven en in grote overvloed van licht dicht bij zijn Schepper in eeuwigheid verblijven. Zo heeft de Heer het voorbestemd en bijgevolg is alle leven op aarde slechts een streven om waardig te worden om in stralend licht de Heiland nabij te mogen zijn en zich zo oneindig ver van de duisternis en haar donkere machten te verwijderen.
Want de Heiland is het eeuwige licht. Zoiets kunnen jullie alleen maar begrijpen wanneer het geloof jullie uit de duisternis van de geest verheft. Jullie kunnen pas vatten hoe wonderbaarlijk de kracht van het goddelijke licht is wanneer niets jullie nog aan het aardse leven bindt. Dan zullen jullie pas in volle omvang beseffen dat het gebied van de Heer door de goddelijke Liefdeszon doorstraald wordt, dat alle kracht en heerlijkheid zich in dit rijk verenigen. Elk wezen heeft het licht nodig om in de toestand van gelukzaligheid te vertoeven. En alleen diegene zal in de eeuwigheid leven die – deze gelukzaligheid waardig – voortdurend in het lichtbereik van de goddelijkheid mag vertoeven.
Maar in het hiernamaals zonder licht te zijn betekent de dood. Zelfs het meest onwetende, verstokte wezen herkent het kleinste lichtstraaltje als een verlossing uit de nood. Hij zal steeds proberen de lichtstraal achterna te gaan, maar het valt hem nog oneindig zwaar om zijn opgave in het hiernamaals te herkennen. Daarom is de nood in het hiernamaals van degenen die in zulke duisternis vertoeven, nog veel groter dan de grootste ellende op aarde.
Want op aarde bewijst de Heer jullie steeds weer Zijn Liefde, want Hij vermaant jullie voortdurend via Zijn dienaren. Zijn goddelijke Liefde wil jullie graag behoeden voor deze duisternis. Ze wil jullie graag de eindeloze lange tijd van strijd besparen. Want er is jullie een moeilijke strijd verzekerd voordat jullie je uit de macht van de duisternis verlost hebben.
Het is oneindig zaligmakend als jullie in het eeuwige licht mogen wandelen, maar onuitsprekelijk ellendig en bitter is het om in de duisternis te verblijven. Aangezien God de Heer jullie als deel van het licht geschapen heeft, heeft Hij jullie ook de mogelijkheid gegeven erin te blijven. Maar het aardse wezen wendt zich uit eigen schuld van zijn bestemming af doordat hij de verlokkingen van de onderwereld niet weerstaat en zo steeds meer van zijn stralende lichtkracht opgeeft en zich door de donkere machten willoos naar beneden laat trekken.
Daarom herbergt de wereld het grootste gevaar voor de kinderen van de aarde als ze de hemelse Vader niet bidden om kracht om tijdens hun aardse bestaan ongedeerd door het dal der beproeving te kunnen gaan. De Heer geeft allen immers zo bereidwillig de kracht. Want Hij houdt veel te veel van Zijn kinderen om hen zonder kracht of waarschuwing aan de boze machten over te laten.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Lijden - Deelname aan het verlossingswerk - Lijden en vreugde van korte duur

B.D. 0250 from 7. januari 1938, taken from Book No. 5/6

“Als je Mijn woorden ontvangt, vertoef je in Mijn Liefde”. Schrijf deze woorden diep in je hart en weer alle gedachten van de verleider. Zie, in een tijd van vernederingen herken je steeds weer de genade van de hemel als je ze steeds alleen beschouwt als een bezorgd attent maken op de eeuwigheid. En op zulke momenten moet je strijden met jezelf, dan vervul je de opdracht die je op aarde gekregen hebt. Er wordt zachtjes en onmerkbaar iets in jou gesterkt en weldra kunnen dergelijke vernederingen je niet meer beroven van de innerlijke vrede. Je herkent de leidende Vaderhand erin en je onderwerpt je bereidwillig. Op aarde ging de weg van de Heer over stenen en doornen.
Jullie moeten je aan Zijn genade laven en dan zullen jullie ook verstaan hoe oneindig weldadig het is als de Heer jullie dit aanhoudend geeft. Probeer daarom steeds in het bezit van de goddelijke genade te komen, dan zal jullie duidelijk worden hoe Zijn Liefde ook voortdurend rond jullie is en dan zal niet één van jullie dagen een verloren dag zijn. Want jullie zullen dan je doel op aarde vervullen en wel des te gemakkelijker, des te meer de goddelijke genade jullie toestroomt.
Het hart van de Heiland heeft op aarde voor jullie mensen geleden. Jullie dragen elk lijden op deze aarde samen met de Heer en Heiland als jullie aan Zijn lijden denken en in dit besef bereid zijn je lijden aan Hem op te offeren. Probeer je allemaal van de opvatting te bevrijden dat jullie bekwaam zouden zijn om zonder leed te dragen in het eeuwige rijk binnen te gaan. Dit is alleen diegene gegund die door zijn lijden deelgenomen heeft aan het verlossingswerk van Christus, die ook zijn deel daartoe bijgedragen heeft om het lijden van de aarde voor de mensheid te verminderen. Want wat hij ter wille van de Heiland draagt, dat neemt de Heer in genade aan. En opnieuw is een deel van de grote zondeschuld afgelost tot heil van de mensheid.
Jullie moeten een vol vertrouwen hebben in de Heer, dan worden jullie door al het lijden van de aarde heen geleid. En zonder dat de ziel door dit lijden in gevaar wordt gebracht, vloeit er voor jullie veel meer onvermoede zegen uit voort, wanneer jullie slechts steeds, met het oog gericht op Jezus Christus’ lijden en dood aan het kruis, ernaar verlangen de daardoor verworven genaden te verkrijgen. In de hoogste nood heeft de Heer het kind van de aarde steeds met Zijn hulp bedacht als het zich smekend tot Hem richtte. Daarom zal elk leed ook altijd beëindigd zijn als jullie het in innig gebed aan de Heer opofferen en als jullie in alle nood om troost smeken.
In dit leven is niets duurzaam. Noch lijden noch vreugde duren lang, omdat al het aardse immers vergankelijk is en slechts aan de mens is opgelegd of toegestaan met de bedoeling dat hij zich daardoor realiseert hoe hij er steeds aan moet denken zowel uit leed alsook uit vreugde nut te behalen voor de eeuwigheid. Beide brengen ze de mens slechts dan zegen wanneer hij het in geloof en in liefde voor de Schepper aanneemt en hij er zich gewillig in schikt, hoe de Heer het hem ook toebedeelt. Alleen dan doorstaat de mens de proef en heeft hij niets te vrezen in deze wereld. Want het lijden brengt hem voortdurend dichter bij de eeuwigheid, waar het voor hem eens zal worden omgerekend in zaligheid.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Nood van de zielen op aarde - Hulp door deze verbinding

B.D. 0251 from 8. januari 1938, taken from Book No. 5/6

Mijn lief kind, hoor dan dat de Vader van alle heil je het eeuwige leven belooft, als je trouw volhoudt tot zegen van jou en de mensen. Want er is over jullie een tijd van onzegbare nood gekomen. Talloze zielen wier geest verblind is en wier denken vol vergissingen is, strijden met de duisternis. Daarom heeft God de Heer zich ook nu weer op de aarde onder de mensen belichaamd in de geest van hen die bereid zijn Hem te dienen, om al dezen die strijden te hulp te komen en om hen bij te staan in de nood van hun ziel en hun de goede weg te wijzen.
Want de tijd van genade, die jullie mensen gegeven is, is weldra voorbij. Wanneer de Heer van de geesten deze opdraagt zich aan de mensen op aarde bekend te maken en zich met de aarde te verbinden, dan is dit zichtbare werken van de hemel een onuitsprekelijke genade voor de mensenkinderen, die jullie allemaal wel zouden moeten herkennen. Doch de grote omvang van de nood op aarde brengt de Vader ertoe, die in Zijn Liefde geen enkel wezen wil laten ondergaan. Werk aan jullie ziel. Verhef jullie gedachten naar de Heer en jullie zullen duizendvoudig zegen ontvangen, nu en voor altijd.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Ellende van de zielen - Dienen en bereidheid zich in te zetten - Loon

B.D. 0252 from 8. januari 1938, taken from Book No. 5/6

Wees dan gegroet, Mijn kind. Verkwik je met Mijn woorden en wees altijd een gehoorzaam kind voor Mij. En als je Mij dient, wil Ik je al Mijn Liefde geven. Want de ellende van Mijn kinderen op aarde is groot. Ze gaan steeds verder op de weg die hen verwijdert van hun ware doel, de eeuwige gelukzaligheid. En ze gaan in onverschilligheid door het aardse dal. Ik zie de ellende dagelijks groter worden. Het wekt medelijden bij Me op en Ik zou hun behulpzaam tegemoet willen komen, maar ze sluiten hun hart en oren voor Mijn woorden en aansporingen. Wie van jullie Mij dient, die wil Ik zegenen. Maar Ik heb grote opgaven voor jullie allen gereed en Ik heb jullie totale bereidheid nodig om je in te zetten. Wil jullie werkzaamheid met succes bekroond worden, dan moeten jullie het uit Liefde voor Mij op je nemen wanneer er voor jullie tegenwerkingen ontstaan. Want Ik heb strijdbare dienaren nodig die bereid zijn om voor Mijn woorden te lijden en ongemak te verdragen.
Zie, Mijn kind, uit jouw streven vloeit er voor je ziel een rijkdom aan genade voort. Het mensenkind kan deze schat helemaal niet overzien. Zijn lichamelijk oog ziet de glans niet die een dergelijk streven volgens Mijn bedoeling en naar Mijn wil uitstraalt. Zo’n kind, dat Mij in liefde en trouw dient, kan nooit teloorgaan. Het zal alleen steeds ijveriger zijn Heer en Heiland toegedaan zijn. En daarvoor wil Ik het zegenen voor altijd. Want alle zielen zijn Mij lief en waardevol. En elk kind, dat Mij helpt deze arme wezens die op verkeerde wegen wandelen, de juiste weg te wijzen opdat ze zich naar Mij toewenden en Mij toegang verlenen tot hun harten, wil Ik met Mijn Liefde belonen. Het eeuwige licht zal eens voor hen schijnen, ze zullen alle gelukzaligheid proeven die in het rijk van Mijn Vader voor altijd voor hen bereid is. Want Mijn Liefde wil jullie allen het eeuwige leven geven.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Vechten voor de waarheid - Hulp door gebed

B.D. 0253 from 9. januari 1938, taken from Book No. 5/6

Heeft het hart je de juiste weg voorgeschreven, bewandel deze dan en wees de Heer trouw tot in de dood. Er wachten je nog dingen die door de Heer voor jou bepaald zijn tot nut van de mensheid. En je moet actief deelnemen aan alles wat je aan weten overgedragen wordt ter versterking van je geest. Er is je nog veel vreemd wat je eens uitsluitsel moet geven over Gods wil, wijsheid en almacht. De Heer drukt je steeds weer opnieuw op het hart vol te houden en te werken ter ere van Hem en tot heil van vele zielen. Luister steeds aandachtig naar de stem in je binnenste die je zal sturen en leiden volgens de wil van de Heer. En waar je opgedragen wordt Hem te dienen, verzuim daar niet. Alles wat je toevloeit is voorbeschikt, daarom mag je niet ongeduldig worden. De Heer alleen weet waarom Hij je zo verschillend onderwijst. En alleen een vol vertrouwen, overgave en onderwerping aan Zijn wil maakt het je mogelijk steeds weer Zijn leringen te ontvangen. Elk verlangen naar de waarheid is een stap naar vervulling. De Heer deelt uit zoals het voor Zijn kinderen nuttig is en voor hun vervolmaking bevorderlijk.
Het is voor jullie allen een voortdurend gevecht als jullie de eeuwige waarheid willen bereiken. En daarom moeten jullie je geduldig ter beschikking stellen van de Heer, als jullie je waardig willen betonen voor de grote genade als dienaren van de Heer met Hem en voor Hem te mogen werken. Daarom wordt jullie dringend op het hart gedrukt te volharden in het gebed. Jullie verkrijgen alles van de Heer als jullie bidden voor jullie zielenheil en voor de kracht en genade voor jullie levensweg. Pas als jullie beseffen hoe door de kracht van het gebed ook jullie wil om werkzaam te zijn voor de Heer toeneemt, dan bedienen jullie je steeds vaker van dit genademiddel en de Heer vertoeft op elk moment in jullie nabijheid.
Jullie hebben gedurende dagen van inkeer steeds het verlangen om je gelovig aan de Heiland toe te vertrouwen en dit verlangen is het uitgieten van Zijn goddelijke Liefde over jullie mensenkinderen. Want hoe meer liefde jullie ontvangen, des te feller ontvlamt ook de liefde voor de Heiland in jullie hart. En dan is het veel gemakkelijker om in Zijn beschikkingen de liefdevolle zorg van de Vader te herkennen. Het hart ontvangt bereidwillig en de geest heft zich omhoog in het heelal en snelt vooruit naar het eeuwige Vaderland. Op zulke dagen zijn de aardse moeilijkheden jullie niet zo tot last, aangezien jullie ziel haar ware bestemming volgt en zich naar de eeuwigheid toekeert. Als jullie eenmaal dit niveau bereikt hebben dat jullie je bewust van de wereld en haar verlokkingen afkeren, dan wordt in jullie de drang naar vervolmaking steeds sterker.
Jullie wandelen niet meer alleen op de aarde, maar jullie zijn steeds verbonden met de Heer en jullie hoeven nergens meer bang voor te zijn. Alles in jullie aardse bestaan zal zich voltrekken zoals de Heer het bepaald heeft en alle gebeurtenissen zullen voor jullie van nut zijn als jullie slechts vol vertrouwen alles aan de Heer overlaten. De aarde is slechts een klein deel van de schepping. En zo zeker als ze een station is voor het tot volle ontwikkeling komen van ontelbare wezens, zo zeker zal de ziel die zich steeds voortdurend aan de Heer heeft toevertrouwd en zich met Hem in liefde verbonden heeft, het aardse leven volkomen gelouterd en voorbereid op de eeuwigheid verlaten. Want de Heer zegent de zijnen en geeft hun het eeuwige leven. Hij laat het licht van inzicht voor hen schijnen en voert hen binnen in het rijk van de Vader.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Hemellichamen - Natuurwetten - Vergeefs onderzoeken

B.D. 0254 from 10. januari 1938, taken from Book No. 5/6

Lief kind, het is een oerwijze wet dat de hemellichamen in het heelal hun baan doorlopen zonder onderbreking en conform aan de wil van de Heer, steeds op dezelfde afstand van de zon en in een eeuwig herhalende gelijkmatigheid. Alles wat in het heelal geschapen is, is afhankelijk van het zonnesysteem. Geen enkele ster kan zonder de lichtkracht van de zon bestaan. Want elk hemellichaam is bestemd om weer als verblijfplaats voor ontelbare levende wezens te dienen en toch is hun hoedanigheid telkens anders. Zouden jullie dit willen doorgronden, dan moesten jullie met wetten rekening houden die jullie tot nu toe volledig onbekend zijn.
De aarde is een ster die volledig van de andere wereld - of beter gezegd, de andere hemellichamen - afgesloten is met eigen, voor de aarde bepaalde natuurwetten. En daarom kunnen jullie de hemellichamen die jullie aan het uitspansel zien, slechts volgens deze natuurwetten voor jezelf verklaren. Maar jullie komen daarmee niet dichter bij de waarheid. Voor alle aardebewoners gelden de wetten van de aarde die evenwel afwijken van de wetten van andere hemellichamen. Bijgevolg zal het jullie nooit mogelijk zijn hierover leerstellingen en regels op te stellen, want jullie beheersen de wetten van het heelal niet.
Het is ongeveer hetzelfde als jullie aan de wezens in het dierenrijk begrijpelijk zouden willen maken dat het denken van elke mens anders is, hoe elke geest zich zijn leven vormgeeft en deze levens zo fundamenteel verschillend kunnen zijn. En het dier zou dan de geestelijke atmosfeer niet kunnen verstaan waarin de mens zich bevindt, hoewel de mens zich net zoals het dierwezen ook op de aarde bevindt. Zo is ook elk hemellichaam volledig verschillend van een andere, ofschoon ze zich alle in één heelal bewegen en aan één wil ondergeschikt zijn. Bijgevolg blijft de laatste oplossing voor jullie mensen gesloten. Het is daarom volkomen zinloos wetenschappelijke onderzoeken te doen naar gebieden en vragen die de mens nooit kan oplossen.
Want zelfs wanneer jullie een oplossing gevonden hebben, wie wil er bewijzen dat deze oplossing juist is? Jullie zullen steeds alleen volgens de voor de aarde geldende wetten berekeningen maken en jullie oordeel vellen. Maar het heelal herbergt zo grote geheimen, dat het onderzoeken ervan voor jullie in het aardse bestaan vergeefse moeite is. Wie geeft jullie de garantie dat de schepping van de Heer zich op alle hemellichamen op dezelfde wijze voltrokken heeft? Wie wil op aarde dingen beweren die hij niet bij machte is te bewijzen?
Zo werelden ver de hemellichamen uit elkaar liggen, zo uiteenlopend is ook het doel van elk hemellichaam voor de wezens die eraan toegewezen zijn. En de wetten waaraan deze hemellichamen onderworpen zijn, zijn door de Schepper van het heelal gegeven naar Zijn wijs oordeel. Maar ze zijn voor de bewoners der aarde geheel onbegrijpelijk en niet te vatten met het menselijke verstand. Aan Zijn scheppingswerk moeten alle wezens de grootheid van de Heer herkennen. En als de mens zich maar eenmaal aan een dergelijke beschouwing overgeeft, dat hij slechts bij benadering kennis heeft van een heel klein deeltje van de schepping en dat hij niet in staat is zelfs dit deel, de aarde, in haar gehele hoedanigheid grondig te onderzoeken, dan moet er bij hem toch een flauw vermoeden opkomen van de oneindigheid van het heelal, van de onvatbare grootheid van de Schepper. En het moet hem duidelijk worden dat alles naar een wijs goddelijk plan geschapen is en dat de mens als een deel in dit scheppingswerk werd geplaatst en eveneens een opgave heeft. Het nakomen hiervan moet het doel van zijn leven op aarde zijn. En de bereidwilligheid om de Heer van de wereld te dienen moet het resultaat zijn van het nadenken van diegene die de aarde en de hemellichamen eromheen probeert te onderzoeken. Want het heelal is onzegbaar groot en de mens onbeduidend klein.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Boze machten - Goede geestwezens - Grond en wonderen van de kennisgevingen

B.D. 0255 from 11. januari 1938, taken from Book No. 5/6

Onze moeite om bij jou binnen te dringen is vergeefs wanneer je onze gedachten weert. Geef je gewillig aan ons over, dan is het opnemen gemakkelijk. Probeer te volgen: Op elk ogenblik van je leven proberen zowel goede als boze krachten bezit te nemen van je ziel. En daarom zijn er zo vaak dagen en uren waarop de strijd van deze machten tegen elkaar zich doet opmerken in het gevoelsleven van de mensen. Dit zijn de momenten waarop onlust, onwilligheid en andere weinig goede driften zich van de mensen meester maken en hen in een toestand van innerlijke ontevredenheid plaatsen. En net op zulke momenten valt jullie ook het bidden zwaarder, waarmee jullie je toch gemakkelijk weer uit de macht van zulke demonen zouden kunnen bevrijden.
Maar jullie moeten met heel je wil weerstand bieden tegen zulke toestanden die jullie ziel gemakkelijk schade berokkenen en jullie moeten steeds proberen de verbinding met jullie Heer en Heiland heel snel opnieuw te herstellen. Alleen dan is de overwinning op deze machten voor jullie zeker. De Heer beschermt jullie, want Zijn Liefde wil graag alles van jullie weghouden. Toch hoeven jullie ook zulke momenten niet te vrezen wanneer jullie ook dan steeds naar de innerlijke stem luisteren die jullie de weg naar innerlijke vrede wijst.
En luister nu aandachtig naar onze leringen die we je in opdracht van de Heiland moeten brengen om je voor de komende tijd te sterken en op te monteren.
God heeft jullie geschapen en jullie leven nu in de wereld met volkomen identieke geesten, maar in verschillende ontwikkelingstreden die jullie vanuit jullie zelf bestijgen tijdens een meer of minder lange levensduur, afhankelijk van jullie eigen arbeid aan jullie ziel. Het werken aan jezelf is de enige opgave die de Heer jullie bij jullie schepping gesteld heeft. En tot dit doel gaf de Heer jullie geestelijke wezens om jullie het aardse leven door te begeleiden. Geestelijke wezens die zich in liefde voor jullie inspannen, zodat jullie niet onbeschermd aan de boze krachten zijn overgeleverd. Geestelijke wezens die jullie voortdurend begeleiden en jullie op aarde steeds zo proberen te beïnvloeden, dat jullie het werk aan jullie ziel graag en gewillig vervullen.
En aan deze geestelijke wezens moeten jullie je overgeven, opdat jullie geestelijk denken overgedragen wordt. Jullie moeten jullie harten openen voor het toefluisteren en vermanen dat jullie van deze geestelijke wezens voortdurend toestroomt. Dan is het voor jullie veel gemakkelijker om door het aardse dal te gaan. Jullie gaan er niet eenzaam en verlaten doorheen, maar jullie worden steeds geleid door krachten die jullie naar de Vader voeren en jullie elk verdwalen willen besparen. Maar nu komt jullie de opgave toe een innige verbinding met deze geestelijke wezens te zoeken, aangezien de Heer Zelf door deze wezens met jullie wil spreken.
Dit is een groot bewijs van Zijn Liefde voor jullie kinderen van de aarde en alleen maar begrijpelijk vanwege de grote nood die nu de kinderen op aarde bedreigt. Door de mond van zulke gewillige kinderen die zich met de hen omringende geestelijke wezens verbinden om de woorden van de Heer in ontvangst te nemen, probeert de Heer daarom de zijnen op aarde weer woorden van troost te laten toekomen. Hij probeert het geloof van de mensen weer op te wekken waar het verloren was en te versterken waar het verzwakt is. Want zonder geloof gaat de mens de ondergang tegemoet.
Zonder geloof maken zich boze machten van hem meester. Zonder geloof wendt hij zich van de goddelijkheid af en gaat hij de weg van het verderf. En waar de mens niet meer in staat is God te herkennen in hetgeen hem dagelijks omgeeft, daar moet hij opnieuw attent gemaakt worden op de Heer van hemel en aarde. En door wonderen moet hij opnieuw in kennis gesteld worden van Gods werkzaamheid, opdat zijn blik zich opnieuw hemelwaarts richt en hij de Vader terugvindt die hem heeft voortgebracht en die niet wil dat een van Zijn wezens het verderf tegemoet gaat omdat het de hemelse Vader niet herkent.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Waarschuwing - Tegenwerken van Gods Woord - Ernstige vermaning

B.D. 0256 from 12. januari 1938, taken from Book No. 5/6

Oh dank de Heer, de Schepper van hemel en aarde! Hij kiest degenen die bereid zijn Hem te dienen en onderwijst hen altijd. En zo hebben jullie steeds weer de genade om de woorden van de Heer te mogen ontvangen en ze als versterking voor jullie geest aan te nemen. Neem deze woorden in acht. Wie van de Heer ontvangt moet in de Heer blijven om zijn opdracht te kunnen vervullen. Want het lot van de mensen is nog draaglijk. Maar eens zal de tijd komen dat het Woord Gods de enige en ware troost zal zijn voor de mensenkinderen, dat de mensen in bittere nood de Vader in de hemel om hulp zullen vragen en hen dit dan door Zijn Woord ten deel zal vallen. De ziel zal naar goddelijke gaven verlangen en zal de wereld de rug toekeren. De Heer zal vernietigen wat nog de wereld aanhangt en Zijn toorn zal de zondaars treffen die de zoekende en naar God verlangende zielen willen beroven van de hemelse troost. Want de Heer heeft medelijden met Zijn kinderen, maar waar de geest van de tegenstander dit tegenwerkt, daar zal hem een halt toegeroepen worden.
Probeer jullie daarom uit de duisternis te wringen, zolang God jullie in Zijn lankmoedigheid uitstel gegeven heeft. En wanneer jullie de woorden van de Heer nog niet kunnen opnemen, vermijd dan toch alles wat de toorn van de Heer over jullie zou kunnen laten komen. Werk Hem niet tegen. Zijn schepsel wil naar het licht wanneer het niet door vijandige machten gehinderd wordt. En elk schepsel vindt ook de weg naar het licht, als het er alleen maar voor zorgt dat alles wat hem aan waarschuwingen en vermaningen toekomt, niet afgewezen wordt. Als het kind van de aarde nadenkt over de grote scheppingsvraag en zijn eigen opgave, dan geeft de Heer hem ook Zijn zegen en brengt het denken van de mens dichter bij de waarheid. Maar wie eigenmachtig alles afwijst wat hem geestelijk licht zou kunnen brengen, geraakt in grote schuld. Voor hem komt het moment waarop de Heer hem met luide stem toespreekt. En wanneer zijn hart zich dan niet naar de waarheid keert, dan is zijn leven een verloren leven en de tegenstander trekt hem volledig in zijn gebied.
Oh, wat zijn jullie toch allemaal lauw als het erop aankomt het hoogste en schoonste te bereiken en jullie waardig te maken voor een onzegbaar schone eeuwigheid! Een helder stralend, van licht doorstroomd hiernamaals staat voor jullie open en jullie gaan in geestelijke duisternis voort. Jullie hoeven de Heer alleen maar om genade te bidden en de heerlijkheid van het eeuwige leven is jullie verzekerd. In plaats daarvan wenden jullie je van Zijn Liefde af. Jullie benutten de overvloed aan genade niet die jullie ter beschikking staat en jullie laten dag na dag voorbijgaan zonder jullie erover te bezinnen dat er een Vader in de hemel woont, die jullie roept en voor jullie Zijn rijk bereid heeft. Erken de goddelijke Liefde en verlang ernaar, voordat de aardse schuld jullie volledig verblindt en jullie de weg naar de Vader verspert. Elke zondaar zal opgenomen worden als hij maar berouwvol de Vader om medelijden smeekt. Maar wie de genade afwijst, die sluit voor zichzelf de deur naar de eeuwigheid en zijn einde is de dood.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Besturen van het levensscheepje zonder roer - Gods Woord - Heerlijkheid

B.D. 0257 from 13. januari 1938, taken from Book No. 5/6

Zoek jullie levensdoel in het innerlijke besef van de eeuwige waarheid. Het is een roekeloze onderneming als jullie zonder Gods hulp de taak op aarde willen volbrengen. Jullie kunnen het scheepje des levens zonder roer niet besturen. Jullie zullen op elk moment de hulp van de Heer moeten vragen. Maar als jullie Zijn geboden nakomen, dan komen jullie alle stormen van het leven ongedeerd te boven. Er kan jullie geen haar gekrenkt worden buiten de wil van de Vader om.
Probeer daarom jullie nood niet voor Hem te verbergen, maar vertrouw jullie aan Hem toe. Er valt geen sterretje uit de hemel als het Zijn wil niet is en zo staan ook jullie onder Zijn hoede. De Heer zorgt voor jullie. Hij dingt naar jullie ziel. En als jullie naar Hem willen luisteren, dan is jullie geest voor eeuwig gered. Want Zijn Woord zal jullie steeds Zijn Liefde, Zijn almacht en Zijn wijsheid bekendmaken. En als jullie Hem willen horen, dan geeft Hij jullie alles, telkens naar behoefte.
Hij zegent degenen die Hem navolgen, Hij geeft Zijn genade aan degenen wiens leven op aarde een wandelen in liefde is. Laat jullie daarom attent maken op de eeuwigheid, want alleen het leven dat hierop gericht is heeft waarde. Alleen de daden van liefde zijn van belang. Maar de aardse wereld is als schuim. Ze vergaat en er blijft niets achter behalve de daden van de geest. Streef naar boven met het aangezicht steeds op God gericht en met het hart de Heer in liefde en trouw toegenegen. Zo komen jullie Zijn leringen na en schenken jullie jezelf aan de Heer.
En toch zullen jullie slechts in staat zijn een deel van de goddelijke waarheid te onderscheiden, want de Heer heeft jullie deze waarheid in haar gehele reikwijdte voor de eeuwigheid toegedacht, als jullie in het licht zullen staan en met geestelijke ogen de heerlijkheid van God zullen aanschouwen. Want dan vatten jullie pas hoe groot de Liefde en goedheid van de Vader is. Pas wanneer jullie het Woord Zelf in Zijn heerlijkheid zien, verlangen jullie er steeds dieper in door te dringen en dan zal de Heer jullie verlichten.
Pas op voor de aarde, want daar dreigt jullie alleen onheil. En om daaraan te ontsnappen moeten jullie je blik op het hiernamaals richten. Jullie worden gewaarschuwd opdat jullie blik niet troebel wordt en opdat jullie het lichtje gewaarworden dat de goedheid van de Vader ontstoken heeft om jullie uit de duisternis te redden. Alles is door Zijn wil geschapen en niets is zonder doel. En als God jullie Zijn stem laat vernemen, zie dan ook daarin Zijn wil. Het doel van Zijn woorden is om jullie voor de ondergang te behoeden. “Want alleen degene die Mijn Woord heeft, zal leven in eeuwigheid.”
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Sterren - Verblijfplaats van de zielen – Zonlicht

B.D. 0258 from 14. januari 1938, taken from Book No. 5/6

Zie, in de Naam van de Heiland maken we je vandaag bekend wat je in de beginselen van de oneindigheid moet inleiden. Soms is het voor jullie aantrekkelijk om de sterrenpracht te aanschouwen. En denken jullie er daarbij niet aan welke heerlijkheden zich daarachter kunnen verbergen? En hoeveel miljoenen sterren jullie ook aan het uitspansel zien, het is toch maar een stukje van de oneindigheid. Het is maar een stukje van de schepping en geeft jullie nog niet bij benadering een idee hoeveel van zulke sterren die voor jullie onzichtbaar zijn, het heelal nog bevat. In dit enorme aantal hemellichamen heerst slechts één Geest, één Licht, en één Godheid.
Het is de wil van de Schepper volkomen vrije wezens doorheen duizenden jaren de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen op deze sterren en hen zo langzaam op de toestand in de eeuwigheid voor te bereiden, waar hun een volheid aan licht toe zal stralen die al het licht op de hemellichamen in het heelal verreweg overtreft. Maar de volheid van licht is ook op elk van deze sterren verschillend van sterkte. De zonnen die aan deze sterren hun licht en hun warmte afgeven, zijn wederom van zodanige verschillende afmetingen dat geen mens er zich op aarde een voorstelling van zou kunnen maken, want dit zijn gebieden die ontoegankelijk zijn voor menselijk onderzoek en alleen maar foute gevolgtrekkingen zouden opleveren.
Maar in het heelal is alles zo goed geordend dat zich in deze wijze wereldordening van eeuwigheid tot eeuwigheid niets in de war laat sturen en dat nooit ook maar één ster van zijn voorgeschreven baan zou kunnen afwijken en andere banen doorlopen.
En luister nu verder: De Heer heeft voor al Zijn wezens de ruimte geschapen om zich te voltooien. En voor de levensweg op aarde bijvoorbeeld staat de mens een aantal jaren ter beschikking, waarin hij zich een graad van volmaaktheid eigen kan maken die hem in een heldere omgeving verplaatst. En de ziel moet zich steeds hoger ontwikkelen en er moet haar steeds meer gelegenheid geboden worden. En het is de bestemming van elke ster om de ontelbare wezens een ruimte te bieden die past bij hun geestelijke toestand, waar de werkzaamheden van de geestelijke wezens hun verloop moeten hebben. Het is buitengewoon moeilijk om dit aan de mens duidelijk te maken, want hij vat het slechts met het menselijke verstand en hij is niet in staat zich een voorstelling te maken van de ontelbare hoeveelheid hemellichamen die onder leiding staan van de goddelijke wil en die ontelbare wezens weer de mogelijkheid geven tot volle ontwikkeling te komen.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte


Woorden van de Vader - Kennisgevingen

B.D. 0259 from 15. januari 1938, taken from Book No. 5/6

Mijn lief kind, niet iedereen wordt zo onderscheiden en niet iedereen staat in de genade Mijn woorden te mogen ontvangen. Daarom is het je heiligste plicht je met de meest opofferende liefde aan Mijn woord te wijden en alles wat je op aarde daarvan zou kunnen afhouden, zoveel mogelijk te vermijden. Word je eenmaal afgeleid door aardse vreugde, dan komen daar voor jou tegenwerkingen uit voort, zodat je geestelijke oor niet zo gemakkelijk kan ontvangen. En daarom raad Ik je aan: mijd alles wat je aan deze wereld bindt. Zoek alleen in Mijn woorden het geluk van je dagen en aarzel niet je vol ijver aan je werkzaamheid over te geven. Want het is je tot zegen en het bevordert je geestelijke vooruitgang. De weg die je gewezen werd, is van ongekende zoetheid voor je hart, want Ik sta al de kinderen in Liefde bij die Mijn opdracht vervullen en Ik leidt hen naar boven. Wat is in staat voor jou zoiets te vervangen? Waar zou je de vrede van je ziel wel kunnen vinden, behalve door Mij?
Als jij, Mijn kind, Mij meer lief hebt dan de wereld, dan ruil je de aardse vreugden in voor hemelse kost en vertoef je in een enorme rijkdom. Want zulk een offer is de Heer welgevallig en Hij geeft je duizendvoudig terug wat je omwille van Hem opgeeft. Laat deze opgave daarom steeds de arbeid van je hart zijn. In innige verbinding met Mij bereid je voor jezelf grotere vreugde en blijf je in Mijn genade. Zo wil Ik je ook vandaag openbaren dat de hemel vreugde vindt in elke vereniging met Mij en dat dit in een wijde kring rondom jou uitwerkingen heeft. Want elke edele opwelling van het hart laat je licht en kracht toevloeien die ook die wezens weer kracht geven die je omgeven en op je hopen. Zo straalt er een licht om jou.
Onderbreking

Vertaald door Gerard F. Kotte


Afzonderen van de wereld

B.D. 0260 from 16. januari 1938, taken from Book No. 5/6

Een zonnige inborst verhoogt de kracht van de geest en met je inspanningen zal het lukken door het hemelsblauw het licht van de zon te aanschouwen, ook als duistere wolken je op dit moment nog overschaduwen. Elke geest die zich afzondert van wereldlijke onderneming en die zich naar de lichte hoogte omhoog heft, zal zijn kracht voelen groeien en hij herkent daarin de inwerking van het goddelijke licht. Er zijn in het bestaan weliswaar dagen die niet stralend helder zijn, maar ook in dit stadium kan de mens voor zijn ziel iets buitengewoons presteren, wanneer hij de kracht van boven vraagt.
Want voor velen is juist deze tijd nodig, waar de mens vol ontevredenheid tegenover de wereldse bedrijvigheid staat. Als hij zich vanuit dergelijke lichamelijke noden kan redden en naar de geestelijke regionen brengen, dan schijnt de zon vandaar met haar stralen op hem en dan voltrekt zich een geestelijk ontwaken. Want tot dan toe sliep de ziel. Ze bevond zich in een bewusteloze toestand en de verwarmende stralen van de geestelijke zon wekten haar pas tot leven. De Heer heeft er Zijn licht laten schijnen, opdat het de weg zou wijzen aan een dwalend mensenkind. Er is voor dit kind voortaan geen zielennood meer, als het steeds in de straal van dit licht blijft. En dit kan het op elk moment, als het slechts de Vader van harte om de genade van het inzicht vraagt. Neem deze woorden in acht: verlies nooit de verbinding met de Heer en Heiland, dan verliezen jullie ook nooit meer jezelf.
Om je honger te stillen, zul je heilzame woorden ontvangen. Jullie allen die in het geloof staan, maak je geen zorgen over wat jullie overkomt. Laat de Heer in jullie ontwaken, laat Hem in jullie hart wonen en jullie zullen van elke nood ontheven zijn. Als jullie in de Heer blijven, laat de Heer de zijnen niet ondergaan, want jullie zijn een deel van Hem die jullie schiep. Daarom verkwikt Hij met Zijn genade de zwakken en troost Hij de moedelozen. Hij staat de zijnen bij waar de boze jullie bedreigt. Als jullie de Heer slechts een beetje Liefde toedragen, zal Hij jullie zegenen en alle kracht van de tegenstander aan jullie zal afsterven. Want dat wat jullie probeert te vernietigen, zal ten prooi vallen aan de vlammen. Toch moeten jullie nu en altijd geloven en dan hoeven jullie ook niet de moed te verliezen, want God helpt jullie in eeuwigheid.
Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte
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